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Mededelingen
- Voor informatie en aanmelding van het  
doopsel van uw kind kunt u contact opnemen 
met de werkgroep Doopsel 
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per 
E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit  
tijdens de openingsuren van het  
parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80  
Voor  opgave en informatie kunt u ook mailen 
naar info@parochieborn.nl
- U kunt een E-mail sturen naar:  
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad 
- Adverteren in het blad 
- Bezorgklachten over het blad 
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Misintenties
Voor opgave misintenties in de periode van  
15 juli 2023 t/m 1 september 2023 is de 
uiterlijke datum 22 juni 2023, opgave bij de 
contactpersoon van uw parochie
Eenvoudige diensten door de week 
(leesmis) € 15,00
Eucharistieviering op zaterdagavond  
of op zondag € 30,00

Op de omslag 
Pinksterprocessie Grevenbicht 2022 
(foto Guido Hahnraths)

Vrijwillige bijdrage
Ons parochieblad wordt door parochianen 
zeer gewaardeerd en is het visitekaartje van 
onze kerken en diaconie.   
Door de vrijwillige inzet van de redactie en 
advertenties besparen we enorm op de kos-
ten, om de kosten verder te reduceren kunt 
u een vrijwillige bijdrage overmaken op het 
banknummer van uw parochie,  
bij voorbaat dank

Colofon

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid 
E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-850 06 80 
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: van 13:30 uur tot 16:30 uur 
IBAN: NL21 RABO 0154 4676 18 
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman 
E-mail: pastoor@parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19 
Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden: 
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten 
E-mail: hatmjoosten@hotmail.com 
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten 
Telefoon: 06-1306 46 08

Parochiecomité H. Martinus Born
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18
Contactpersoon: Miet Coenen Telefoon: 06-106 95 147

Parochiecomité H. Catharina Buchten 
E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl 
Adres:  Dorpstraat 34 6122 CB Buchten 
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken) 
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306

Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht 
E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
Adres: Pastoor Dolsstraat 1D, 6127 AK Grevenbicht  
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 
Contactpersoon: Marjo Willems Telefoon: 046-485 76 62

Parochiecomité H. Martinus Holtum 
E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl 
Adres:  Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum 
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89

Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht 
E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl 
Adres:  Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht 
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53
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Woord van de pastoorParochie

Doet dit om Mij te gedenken

Nadat Jezus de heilige Eucharistie heeft ingesteld 
tijdens het laatste Avondmaal, door brood en wijn te 
zegenen, gaf Hij zijn leerlingen de opdracht: “Blijft dit 
doen om Mij te gedenken.” Je zou in deze zin kunnen 
zeggen dat deze editie van ons parochieblad een 
“eucharistische editie” is. 
Bijna alle artikelen draaien om dat hoogste 
geloofsgoed, dat wij als katholieken geloven dat 
Jezus echt in ons midden aanwezig is, wanneer in een 

heilige mis brood en wijn 
gezegend wordt. Zo gaat 
een artikel over de tafel des 
Heren, het altaar. Het altaar 
is de heiligste plaats in een 
kerk. 
Hier voltrekt zich het grote 
wonder van de consecratie. 
Daarnaast wordt attent 
gemaakt op het mooie 
gebruik in onze parochie van 
de sacramentsprocessies. 
Vele parochianen maken 

het door hun enthousiaste inzet mogelijk dat we met 
onze lieve Heer door de straten van onze dorpen 
kunnen trekken. Er wordt zelf hard over nagedacht 
hoe we hier nog meer cachet aan kunnen geven en 
ook de band van de mensen in onze dorpen hierdoor 
kunnen intensiveren. 
Daarnaast vieren vele jongens en meisjes in onze 
gemeenschappen hun Eerste Heilige Communie. 
En last but not least wijdt onze paus Franciscus de 
gebedsintentie van juli aan een diepere en intensere 
beleving van de heilige eucharistie.
Voor mij als pastoor is het een hartsaangelegenheid 
om u, de parochianen nog inniger te verbinden aan 
Jezus Christus. 
Wij kunnen het ons maar moeilijk voorstellen. Maar 
Hij die God zelf is wil in ons midden zijn. Zozeer 
houdt Hij van ons dat Hij ons het grote geschenk van 
de eucharistie geeft. Ik snap dat dit een groot geheim 
is. Maar wel een geheim van levensbelang. 

Niets kan meer vreugde, vrede en voldoening geven in 
je leven dan de wetenschap dat God bij je is. Daarom 
zullen wij nog meer geloofsonderricht geven, om dit 
geloofsgeheim beter begrijpelijk te maken. 
We ontwikkelen nieuwe initiatieven voor de kinderen 
zoals de gezinsmissen en kinderwoorddiensten. 
We koesteren de mooie traditie van de 
sacramentsprocessies. Ook wordt er reeds drie 
keer gelegenheid gegeven tot het aanbidden van de 
Heilige Eucharistie. Dat doen we na de doordeweekse 
missen in Grevenbicht, Obbicht en Buchten. En ook 
zijn we van plan na de grote vakantie te starten 
met een aanbiddingstijd op vrijdagmorgen in de 
Martinuskerk te Born.
“Blijf dit doen om Mij te gedenken”. Wij nemen deze 
oproep van Jezus zeer serieus. Iets mooiers en beters 
voor uw geluk kunnen wij u niet bieden. 
Wij hopen dat al deze initiatieven bijdragen tot een 
grotere en diepere beleving van de eucharistie. Want 
Jezus is er echt voor u. Bent u er ook voor Hem?

Priesterwijding op zaterdag na Pinksteren

Op zaterdag na Pinksteren (3 juni) worden in de 
kathedraal in Roermond twee nieuwe priesters 
gewijd. Het gaat om José Eduardo Guerrero Hoyos 
en Andy Garcia, die nu als diaken actief zijn in de 
parochies van Sittard en Maastricht-Oost. 
Beiden zijn lid van de Neocatechumenale Weg, een 
van de nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk.

Met hun wijding komt het aantal nieuwe priesters 
voor het bisdom Roermond dit jaar op acht. Het is 
bijzonder dat het bisdom dit jaar zoveel nieuwe 
priesters mag verwelkomen. 
De zes andere neomisten werden eerder dit voorjaar 
in hun thuisbisdommen in India al tot priester gewijd. 
De wijdingsplechtigheid op zaterdag 3 juni begint 
om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan de 
Markt in Roermond. Iedereen is van harte welkom.
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Parochie Nieuws

Gebedsintenties van de Paus

Juni 2023
Voor de afschaffing van de foltering
Bidden wij dat de internationale gemeenschap zich concreet inzet voor de afschaffing 
van foltering en de steun aan de slachtoffers en hun families waarborgt.

Juli 2023
Voor een eucharistisch leven
Bidden wij dat de katholieken de eucharistieviering in hun leven centraal stellen, 
die de menselijke verhoudingen diepgaand verandert en de opening is voor de 
ontmoeting met God en met hun broeders en zusters.

Hoog, voorin de kerk, staat het altaar. 
Het altaar is de verhevenste en heiligste plaats in 
de kerk. De altaren in de katholieke kerken zijn 
gewijd door de aanwezigheid en het geheimvolle 
handelen van de Zoon van God, Christus, zelf. Door 
de sacramentele aanwezigheid in de hostie is Jezus 
onder ons aanwezig. Hier op het altaar wordt Jezus‘ 
offer op het kruis hernieuwd. 
Brood uit de hemel komt vanuit de hemel op het altaar. 
Daarom wordt de eucharistie het „sacrament van het 
altaar“ genoemd. In de kerk, aan het altaar, geeft de 
gemeente van gelovigen gevolg aan de woorden van 
Jezus zelf wanneer brood en wijn gezegend worden: 
“Blijft dit doen om Mij te gedenken.“
Dit doen de christenen van het eerste begin tot nu toe. 
In de oude christenheid, toen de kerk nog zeer leed 
onder vervolgingen werd het misoffer opgedragen in 
de huiskerken, vaak aan een gewone tafel. 
Heel bekend is ook dat tijdens de ergste vervolgingen, 
de vieringen in Rome in het geheim gehouden 
werden in de catacomben, een ondergronds 
gangenstelsel. Als altaar dienden veelal de graven 
van de martelaren, christenen die net als Jezus hun 
bloed hadden vergoten voor hun geloof. 
Nadat in verloop van tijd het christendom zich tot 
staatsgodsdienst ontwikkelde begon men steeds 
vaker kerken te bouwen waarin het altaar de 
belangrijkste plaats innam. In plaats van hout werd 
steen als materiaal gebruikt en de plaats van het 
altaar verschoof steeds meer naar voren, de apsis, 
van de kerk. Het echte gemeenschapskarakter van 
de heilige mis veranderde, het heilig misoffer werd 
steeds meer geklerikaliseerd. 
Voorin de kerk celebreerde de priester het misoffer, 
veraf van de gelovigen, die er nog maar weinig van 
meekregen.
Dit veranderde gelukkig door het Tweede Vaticaanse 
Concilie dat het gemeenschapsaspect van het heilig 
misoffer benadrukte. Dit bracht mee dat het altaar 

verder verschoof naar het midden van de kerk. Ook 
verrichtte de priester van nu af de gebeden niet 
meer met de rug naar de gelovigen gewend. Zoals 
het behoort werd het altaar het middelpunt van de 
kerk en priester en gelovigen zijn rondom dit altaar 
verzameld.
Dat het altaar het middelpunt van de kerk is blijkt ook 
uit de kerkbouw. Uiteindelijk is het liturgisch niet zo 
dat er een kerk wordt gebouwd en daar een altaar 
geplaatst wordt. Veel meer wordt het kerkgebouw 
rond het altaar opgebouwd, want alles wat er in de 
kerk is heeft een dienende functie rond het heilige 
gebeuren wat zich op het altaar afspeelt. 
In deze zin is na de liturgievernieuwing veelal 
verzuimd om het altaar in bestaande kerken die 
nieuwe prominente plaats toe te kennen. Om snel 
gevolg te geven aan de wens van het Concilie plaatste 
men voor het bestaande hoogaltaar een of andere 
houten tafel waarop het misoffer gevierd wordt. Dit 
doet weinig recht aan de heiligheid van het altaar als 
meest belangrijke plaats in de kerk. Dit gaat ook in 
tegen de richtlijnen van het kerkelijke Wetboek. 

Hierin staat dat het altaar een tafel is waarop het 
eucharistische offer wordt gevierd en dat in iedere 
kerk bij voorkeur een vaststaand altaar aanwezig 
moet zijn, dat met de bodem verbonden moet zijn en 
derhalve niet verplaatst kan worden.
Gezien de ontwikkeling dat de kerken door het 
sterk teruglopende kerkbezoek steeds vaker 
multifunctioneel gebruikt worden is deze richtlijn uit het 
kerkelijk wetboek steeds moeilijker te verwerkelijken. 
Toch moet men met deze verhevenheid en heiligheid 
van het altaar ten zeerste rekening houden met alles 
wat men in de kerk onderneemt.

4



 

Parochie Nieuws

Voertuigenzegening 

Zomertijd - Reistijd. Velen starten met auto’s, 
motoren maar ook met de fiets in de hopelijk mooiste 
weken van het jaar. Voordat het zover is worden alle 
voertuigen voor de meestal lange reizen in de richting 
van zee of bergen in orde gebracht. 
Velen laten hun voertuig nog eens grondig checken in 
een werkplaats. Veiligheid gaat immers boven alles.
Een “service“ van geheel andere aard bieden ook 
veel parochies aan. Na de heilige missen wordt 
op verschillende zondagen op het kerkplein 
een voertuigenzegening aangeboden. Een voor 
eenkomen alle auto’s, motoren, fietsen, rollators, 
steps enz. bij de priester voorbij. Hij besprenkelt alle 
voertuigen, groot en klein, met wijwater terwijl hij 
volgend zegengebed uitspreekt: “Almachtige God, wij 
vragen U, allen die gebruik maken van dit voertuig 
hun reis veilig en zonder zorg te volbrengen en door 
hun voorzichtigheid in te staan voor de veiligheid 
van anderen en onderweg altijd Christus bij zich 
weten als hun metgezel, die met U leeft en heerst in 
eeuwigheid. Amen.“
Al snel vraagt men zich af: kan men wel een voertuig 
zegenen, vooral omdat vele ervan bijdragen aan 
de vervuiling van het milieu?“ Inderdaad wordt op 
de eerste plaats niet “het blik“ gezegend, maar de 
personen die er gebruik van maken. Vooral voor 
hen wordt Gods zegen afgeroepen. Dat begint al 
met de vraag van de gebruikers of zij in hun vakantie 
überhaupt een auto of vliegtuig moeten gebruiken.  
Er zijn zoveel milieuvriendelijkere wijzen om de 
vakantie door te brengen. 
Gaan we toch met de auto dan vragen we om een 
juiste gesteltenis in het drukke reisverkeer. Dat 
we vol verantwoording er aan deelnemen en veel 
rekening houden met andere verkeersdeelnemers.  
Met deze juiste gesteltenis en met de zegenende 
hand van God zullen we veilig reizen en behouden 
ons reisdoel bereiken.

De voertuigenzegeningen vinden plaats:
Born, zaterdag 8 juli na de H. Mis van 19.15 uur 
Holtum, zondag 9 juli na de H. Mis van 9.30 uur 
Obbicht, zondag 9 juli na de H. Mis van 11.00 uur 
Buchten, zaterdag 15 juli na de H. Mis van 18.00 uur
Grevenbicht, zondag 16 juli na de H. Mis van 11.00 uur

Heiligdomsvaart Aken

Al meer dan 660 jaar komen mensen als pelgrim naar 
Aken voor de “Heiligtumsfahrt’. Hun doel is de verering 
van vier relikwieën die sinds de tijd van Karel de 
Grote als schat in de Dom van Aken worden bewaard. 
Volgens de geschiedenis ontving Karel de Grote de 
relikwieën rond het jaar 800 na Christus als geschenk uit 
Jeruzalem. Sinds 1349 worden de relikwieën om de zeven 
jaar aan gelovigen uit Europa en de hele wereld getoond. 
Daartoe worden ze voor een periode van tien dagen uit 
de gouden Mariaschrijn in de Dom van Aken gehaald.

De relikwieën zijn van heel oud textiel en staan bekend als:
• 	 De jurk van Maria uit de nacht waarin Jezus 	
	 werd geboren
•	 De luiers van Jezus, waarmee Maria het kind 	
	 bescherming gaf
•	 De doek waarin het hoofd van Johannes de 	
	 Doper na zijn onthoofding werd bewaard
•	 De lendendoek die Jezus aan het kruis zou 	
	 hebben gedragen
Natuurlijk kun je vragen stellen bij de ‘echtheid’ 
van deze relikwieën, maar dat is voor pelgrims die 
naar Aken komen nooit de reden van hun devotie 
geweest. De vier Akense relikwieën worden vooral 
gezien als een teken van de verlossing door Jezus 
Christus. Alleen al het feit dat ze meer dan 1200 jaar 
in de Dom worden bewaard, maakt ze bijzonder.
Net als in Maastricht en Susteren is ook in Aken de 
Heiligdomsvaart een gelegenheid voor gelovigen om bij 
elkaar te komen en te ervaren dat je samen Kerk bent. 
Tussen 9 en 19 juni is er een uitgebreid programma 
met liturgievieringen en culturele evenementen. 
Dit jaar zijn er in mei, juni en september ook 
Heiligdomsvaarten in Mönchengladbach en 
Kornelimünster.
Het thema van de Heiligdomsvaart in 
Aken is “Wie denk je dat ik ben” (Mt 16,15). 
Het is de vraag aan alle christenen hoe zij Jezus 
zien. Maar het gaat niet alleen om het beeld van 
Christus, maar ook om hoe mensen vandaag de dag 
gezien willen worden en hoe zij zichzelf presenteren.
Alle informatie over de Heiligdomsvaart is te vinden op:  
www.heiligtumsfahrt-aachen.de
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Drielandenpunt: gaat u ook mee? 

Net als Maastricht en Susteren kent ook Aken een 
Heiligdomsvaart. Deze vindt dit jaar plaats van  
9 tot en met 19 juni. 
Op de tweede dag van de Heiligdomsvaart zaterdag  
10 juni, is er een Euregionale pelgrimstocht vanaf  
het Drielandenpunt in Vaals naar de Dom in Aken.
Aan deze pelgrimstocht wordt meegewerkt door 
de bisdommen Aken, Hasselt, Luik, Luxemburg en 
Roermond. Belangstellenden lopen die dag vanaf het 
Drielandenpunt naar de Katschhof in het centrum 
van Aken, waar vervolgens een openluchtviering 
plaatsvindt.
De wandeltocht start op zaterdagmorgen 10 juni om 
08.00 uur vanaf het Drielandenpunt. Onderweg zijn 
er enkele korte bezinningsmomenten. 
De verwachting is dat de pelgrims rond 10.00 
uur bij de Dom aankomen. Om 9.45 uur kunnen 
pelgrims voor wie de hele route te lang is zich op de  
Sankt-Jakobplatz in Aken aansluiten. Van daaruit is 
het niet ver meer naar de Dom.
Om 11.00 uur is er een openluchtmis met honderden 
andere deelnemers aan de Heiligdomsvaart. Na de 
viering is er gelegenheid om de Dom te bezoeken 
en de relieken te vereren. Daarna kan iedereen op 
eigen gelegenheid lunchen. Om 15.00 uur is er een 
korte gebedsdienst met slotzegen in het klooster van 
de zusters franciscanessen in de Elisabethstraße. 
Wie wil kan daarna teruglopen naar Vaals of op 
eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer 
terugreizen. Belangstellenden worden verzocht zich 
aan te melden via www.bisdom-roermond.nl/aken
Het zou mooi zijn als we als Parochie Maria Moeder 
van Barmhartigheid aansluiten bij deze bedevaart. 
Bent u ook in voor een voetbedevaart van ongeveer 
12 kilometer dan kunt u zich aansluiten bij pastoor 
Houwman. 

Voor het regelen van vervoer naar en van Vaals en 
voor de opgave bij het Bisdom Roermond kunt zich 
opgeven bij de pastoor.  
(pastoor@parochieborn.nl) 

Sacramentsdag: Jezus altijd heel dichtbij

Op de tweede donderdag na Pinksteren, het feest 
van de heilige Geest, viert de katholieke kerk 
Sacramentsdag, dit jaar op 11 juni. 
Officieel heet deze feestdag “Hoogfeest van het  heilig 
Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus”. 
In een feestelijke processie wordt op deze dag de 
Heilige Hostie in een Monstrans door de straten 
gedragen. 
Sacramentsdag is nauw verbonden met Witte 
Donderdag, de dag waarop Jezus met zijn leerlingen 
het Laatste Avondmaal vierde. Tijdens dit avondmaal 
vond de instelling van de Heilige Eucharistie plaats. 
Door zegen en gebed gaf Jezus zijn Lichaam en Bloed 
in de gedaante van brood en wijn. Dit sacrament 
van de Eucharistie is het belangrijkste teken van 
de nabijheid Gods. Omdat de stilte van de Goede 
Week waarin Witte Donderdag valt niet past om dit 
gebeuren groots te vieren is deze speciale dag van 
Sacramentsdag.
Sacramentsdag wordt al sinds het jaar 1264 in de 
gehele katholieke kerk gevierd en gaat terug op een 
visioen van de Heilige Juliana van Luik. In haar visioen 
zag zij dat de maan op een plaats verduisterd was. 
De maan zou staan voor het kerkelijke liturgische jaar 
en de donkere plek zou het gemis aangeven van een 
speciaal feest van de Heilige Eucharistie.
Op Sacramentsdag wordt de Heilige Hostie in een 
monstrans door de straten gedragen. Begeleid 
door vele gelovigen, communicantjes, schutterijen 
en harmonieën loopt de priester, die de monstrans 
draagt onder de zogenaamde ‘hemel’, een stoffen 
baldakijn. Vaak zijn de straten versierd met prachtige 
bloementapijten en vlaggen. Op verschillende 
plaatsen langs de route zijn rustaltaren. Hier is een 
kort moment van aanbidding, dat afgesloten wordt 
met het zingen van het “Tantum Ergo“ en de plechtige 
zegen. Vooral in Limburg wordt deze zegen begeleid 
door drie saluutschoten van de schutterij. 
Als teken van bijzondere eerbied voor het Heilig 
Sacrament bedekt de priester zijn handen met 
het Velum en worden er wierook en flambouwen 
gebruikt.
In onze parochie worden verschillende processies 
gehouden, die georganiseerd worden door vele 
enthousiaste mensen. Ook vinden er regelmatig 
overleggen plaats waarbij wordt nagedacht om dit 
belangrijke gebeuren nog meer luister bij te zetten. 
Bij deze willen wij alle betrokkenen van harte danken 
voor hun inzet. 
Dankzij deze inzet zal deze mooie traditie voor onze 
parochie hopelijk tot in lengte van dagen behouden 
blijven.
Meer informatie over onze Sacramentsprocessies 
vindt u elders in dit Parochieblad.

Parochie Nieuws
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Nieuws

Dat geldt natuurlijk ook voor alle papa’s en mama’s 
en alle mensen van Buchten.
Om tegemoet te komen aan de wens van mensen die 
de lengte van de processie een probleem vinden is 
besloten de route van de processie in te korten.
De nieuwe route is: 
vanaf de kerk via  Kerkvonderen, Dorpstraat, 
Keerweg, Kroedwienstraat, Bettinumstraat, Pastoor 
Jacobsstraat, Dorpstraat, en Kerkvonderen weer 
terug naar de kerk. 
Onderweg zijn vier rustaltaren ingericht waar 
de zegen met het Allerheiligste zal worden 
uitgesproken, de Mariakapel, hoek Keerweg/
Kroedwienstraat en hoek Dorpstraat/Oude Steegweg 
en de processie wordt afgesloten bij de Missiekapel.  
De processie zal worden opgeluisterd door het 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als de bewoners 
langs de route de vlag uithangen ter verhoging van de 
feestvreugde.
Ook verzoeken we de aanwonenden hun auto tijdens 
de processie niet op de weg te parkeren zodat de 
processie ongehinderd kan rondtrekken.
Aansluitend aan deze Sacramentsprocessie zal ook 
weer het “Buchter Dörpstreffe” plaatsvinden in het 
Pastoor Reijnenhuis,
Speciaal welkom aan al diegenen die deze processie 
hopelijk weer mogelijk maken. 

Pinksterprocessie in Beeg

De jaarlijkse Pinksterprocessie in Grevenbicht is sinds 
mensenheugenis onlosmakelijk verbonden met de 
Pinksterkermis. Dit jaar op maandag 29 mei.
De route van de processie loopt via:  
Aan de Greune Paol, Schoolstraat, Houtstraat, 
Kuppelkovenderstraat, Dr Duijsenslaan, Beneluxlaan, 
Wilhelminalaan, Karel Doormanstraat, Achter de  
Kruiskapel, Aan de Greune Paol, Kerkplein
(Met drie rustaltaren:  Rustaltaar Dr. Duijsenslaan, 
Rustaltaar Beneluxlaan, Rustaltaar Achter de  
Kruiskapel.)
Ook dit jaar doen wij deze oproep en vragen u om 
vanaf zaterdag voor Pinksteren de “ geel witte vlag ” 
uit te steken, ook al woont u niet langs de route. 
Pinksteren is in Beeg “ het”  feest van het jaar.
Deze vlaggen zijn te koop bij: Fieny Janssens,  
Aan de greune paol 46 voor € 15,- per stuk.
Telefoon: 046 4857673.
Deelname van de kinderen is van het grootste belang.
Naast het Allerheiligste vormen de liturgische 
groepen samengesteld door schoolgaande kinderen 
een belangrijk onderdeel van de Pinksterprocessie.
Namens het pastoraal team, parochiebestuur, 
parochie- en processiecomité wensen wij u allen 
mooie Pinksterdagen en een gezellige kermis toe.

Sacramentsprocessie in Born

De Sacramentsprocessie trekt door Born op zondag 
28 mei na de H. Mis van 9.30 uur.
Route van de processie:
Kerkplein, Kerkstraat (Rustaltaar op T-splitsing met 
de Kapelweg), Koningstraat, Molenstraat (Rustaltaar 
op T-splitsing met Hondsbroek bij kruisbeeld),   
Bandstraat, Molenstraat, Parkweg, Vauwerstraat,  
Getelberg, Putstraat, Kerkstraat, erkplein (Rustaltaar)
We hopen op goed weer en zouden ons 
verheugen in de deelname van vele parochianen! 

Sacramentsprocessie in Obbicht

Op zondag 11 juni vindt weer de jaarlijkse processie 
in Obbicht plaats. De Obbichtse verenigingen hebben 
zich samengepakt om de processie samen met het 
Parochiecomité nieuw leven in te blazen. 
De verenigingen zien in de processie een evenement 
waar we als dorp trots op mogen zijn. Zij willen dit 
graag in stand houden. Hiervoor is hulp van jullie 
nodig!
Dit jaar gaan meer buurten dan andere jaren aan de 
slag om de straten te versieren voor de processie en 
te voorzien van vlaggen en/of een loper. 
De route voor dit jaar: vertrek Kerk, Obbichter Markt, 
Ecrevissestraat, Emmastraat, Maasstraat,Broekstraat,  
Dirckincklaan, Kempenweg, Obbichter Markt. 
We roepen de inwoners van deze straten op mee te 
doen en de route van versiersels te voorzien. 
Heeft u hier vragen over, stuur dan een mailtje naar  
pc-obbicht@parochieborn.nl. 
Ook zoeken we kinderen van de basisschool 
die als engeltje of schildknaapje, communicant 
of vormeling meelopen in de Processie.  
Aanmelden kan via onderstaande link. 
https://www.parochieborn.nl/processie-obbicht/

Sacramentsprocessie in Buchten

Op zondag 18 juni trekt de jaarlijkse 
Sacramentsprocessie door de straten van Buchten. 
Deze kerkelijke feestdag begint met een plechtige 
Hoogmis om 10.00 uur in de St. Catharinakerk, 
opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor 
“Sint Catharina”. 
Aansluitend aan deze Hoogmis zal omstreeks  
10.45 uur de Sacramentsprocessie onder begeleiding 
van Schutterij St. Joseph uittrekken.
Naast de kinderen die de Eerste Heilige 
Communie hebben gedaan willen wij alle kinderen 
van de school vragen om mee te gaan in de 
processie. Zij kunnen door hun aanwezigheid de 
processie tot een prachtige gebeurtenis maken.  

Parochie
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Liefde doorgeven

U kent dit gebaar wel dat iemand u een kushandje toe blaast. Veelal is het een kind dat een kusje geeft op 
de palm van zijn of haar hand en dit kusje als het ware naar u toe blaast. 
Deze uiting van liefde verwarmt ons hart, het geeft ons kracht om weer op weg te gaan, het geeft moed en 
vertrouwen dat er een band is tussen jullie: u staat niet alleen. 
Misschien geeft het ook troost, dat de liefde toekomst heeft.                
Met Pinksteren gedenken we dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen, we vieren dat de Heilige 
Geest ook over ons is neergedaald.   
De Heilige Geest is niet te zien, hoe kunnen we ons voorstellen hoe dat voelt? 
Ik zie het alsof God ons een kushand geeft vanuit de hemel waarmee hij de Heilige Geest naar ons toe blaast 
en wij met hernieuwde energie in hart en ziel onze levensweg verder kunnen gaan.

“Ik ben er bij’
Zo maar voor jou, omdat alles zo donker lijkt
bergen torenhoog, alsof je kracht bezwijkt.

Omdat je steeds moet denken, aan wat jou te wachten staat
je kunt het niet overzien, ziet Jezus niet die naast je gaat.

Hij houdt jouw hand heel teder vast en kijkt vol  
liefde in je ogen

stil maar kind, Ik ben er bij, dat mag je geloven.
Al moet je even alles los laten, ik houd je stevig vast

Ik draag je hier door heen, geef mij nu maar jouw last.
Geef mij je tranen en je angst, ik geef je vrede en rust

juist in je donkerste nacht, ben Ik het die je kust.
De toekomst is voor jou verborgen, vertrouw nu  

maar op Mij
Ik heb alles in de hand: Ik ben er bij!

Parochie
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Misintenties

BUCHTEN

BORN

ALDENHOF

27 mei t/m 14 juli

BUCHTENALDENHOF

HOLTUM

Zaterdag 27 mei 18:00 uur Hoogmis
Gestichte Jaardienst voor:
Tjeu Nelissen en Mia Kusters en familie
Donderdag 1 juni 09:00 uur Leesmis 
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De zieken, thuis en in het ziekenhuis of verpleegklinie-
ken
Zaterdag 3 juni 18:00 uur Hoogmis
1e Jaardienst voor:
Willy Wagenaar
Donderdag 8 juni 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkransgebed en aanbidding
Heilige Mis voor:
Onze dierbare overledenen
Donderdag 15 juni 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkransgebed en aanbidding
Heilige Mis voor:
Een sterk geloof voor alle kinderen en hun begeleiders
Zondag 18 juni 10:00 uur Hoogmis
Aansluitend Sacramentsprocessie
Gestichte Jaardienst voor:
Oud pastoor Leenders vanwege naamdag
Donderdag 22 juni 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle mensen in  nood
Donderdag 29 juni 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De kerk van Christus
Zondag 2 juli 09:30 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
De Christenen die vervolgd worden
Donderdag 6 juli 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkransgebed en aanbidding
Heilige Mis voor:
Onze kerkgemeenschap
Donderdag 13 juli 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkransgebed en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle mensen die hongeren naar de Heer
Zaterdag 15 juli 18:00 uur Hoogmis 
aansluitend voertuigzegening
Hoogmis voor:
Ton Cox vanwege verjaardag

Zaterdag 27 mei 19:15 uur Hoogmis Pinksteren
Jaardienst voor:
Ouders van Pol-Beckers en kinderen
Zondag 11 juni Heilige Mis vervalt i.v.m. de 
sacramentsprocessie te Obbicht 
Zondag 25 juni 09:30 uur Hoogmis
Eerste jaardienst voor:
Mia Vergoossen-Kelleners en tevens voor haar 
echtgenoot Jan Vergoossen.
Hoogmis voor:
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende 
Bijstand.
Zondag 9 juli 09:30 uur Hoogmis (aansluitend 
voertuigenzegening)
Jaardienst voor:
Thei Penners en Lies Penners-Widdershoven.
Hoogmis voor:
Alle vrijwilligers van de parochie.

Vrijdag – 26 mei -18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Bidden wij voor onze moderne samenleving: dat zij 
respect mag tonen voor al menselijk leven zonder voor-
behoud.
Vrijdag 2 juni - 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Echtelieden Dionisius Michiels en Gertrudis Muyris
Wil op den Kamp
Vrijdag 9 juni – 18:30 uur Leesmis 
Heilige Mis voor:
Om een opvoeding van respect en menselijke waardig-
heid in scholen en gezinnen.
Vrijdag 16 juni - 18:30 uur Leesmis
Voor de zieken dat zij kracht en steun uit hun gebed 
mogen putten.
Vrijdag 23 juni - 18:30 uur Leesmis 
Heilige Mis voor:
Annie Paland-Rademackers vanwege verjaardag
Vrijdag 30 juni – 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Ouders Frenken-Hoedemakers
Huub Vinclair en Lies Vinclair-Dohmen
Vrijdag 7 juli – 18:30 uur Leesmis
Jaardienst voor:
Gerda Stelten-van Peij tevens voor Giel Stelten
Vrijdag 14 Juli - 18:30 uur Leesmis
Jaardienst voor:
Frans Stelten tevens voor Wendy, Giel en Gerda Stel-
ten-van Peij
Jos en Jo Hermans tevens voor ouders Hermans-Jessen

Zondag 28 mei O9:30 uur Hoogmis
Aansluitend Processie
Jaardienst voor;
Laureng, Joseph, Greetje en Mia Storms 
Pierre en Sophie Roeden-Leurs
Mat en Riet Hermans-Martens
Zef en Mia Alberts-van Sloun
Mgr. Castermans
Gestichte Hoogmis voor:
Ere Kerkmeesters: Jac Frenken, Harry Peters, Albert 
Spee, en Jacques van Sloun
Oud Kosters: Jo van Cleef en Sjeng Jacobs
Vrijdag 2 juni 18:30 Hoogmis  Vormselviering
Zaterdag 10 juni 19:15 uur – Hoogmis
Jaardienst voor:
Huub en Maria Fuchs-Meuffels
Wil Brings en overleden ouders
Pater René Bucks en overleden ouders
Johannes Barbou van Roosteren 
Familie Beusen
Hoogmis voor:
Tiny, Alice, Zef en Ben Donners tevens voor alle overle-
denen van de familie van Mulken
Zef en Lisa Hoedemakers-Schúrgers
Ouders Van der Wielen-Mulders en kinderen
Zaterdag 24 juni - 19:15 uur - Hoogmis
Jaardienst voor:
Josephus Pluymaekers en Ida Pleumeekers
Zaterdag 1 juli - 18:00 uur - Hoogmis
Hoogmis voor:
Schutterij Sint Martinus onder het motto “Biejein in Bor”
Zaterdag 8 juli – 19:15 uur – Hoogmis 
Na de Heilige Mis Voertuigzegening.
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Misrooster 27 mei t/m 14 juli

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 27 mei 18:00 uur Hoogmis 19:15 Hoogmis zaterdag 27 mei

zondag 28 mei 09:30 uur Hoogmis + Processie 11:00 uur Hoogmis zondag 28 mei

maandag 29 mei 9:30u Hoogmis  + Processie maandag 29 mei

dinsdag 30 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 30 mei

woensdag 31 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 31 mei

donderdag 1 juni 09:00 uur Leesmis donderdag 1 juni

vrijdag 2 juni 18:30 uur Leesmis 18:30 uur Vormsel Swentibold / Wissel vrijdag 2 juni

zaterdag 3 juni 18:00 uur Hoogmis zaterdag 3 juni

zondag 4 juni 11.00 uur Hoogmis zondag 4 juni

dinsdag 6 juni 18:30 uur Leesmis dinsdag 6 juni

woensdag 7 juni 18:30 uur Leesmis woensdag 7 juni

donderdag 8 juni 09:00 uur Leesmis donderdag 8 juni

vrijdag 9 juni 18:30 uur Leesmis 18.30 Vormsel Kingbeek vrijdag 9 juni

zaterdag 10 juni 19:15 uur Hoogmis zaterdag 10 juni

zondag 11 juni 10:00 uur Hoogmis + Processie zondag 11 juni

dinsdag 13 juni 18:30 uur Leesmis dinsdag 13 juni

woensdag 14 juni 18:30 uur Leesmis woensdag 14 juni

donderdag 15 juni 09:00 uur Leesmis donderdag 15 juni

vrijdag 16 juni 18:30 uur Leesmis vrijdag 16 juni

zaterdag 17 juni 18:00 uur Hoogmis zaterdag 17 juni

zondag 18 juni 10:00 uur Hoogmis + Processie zondag 18 juni

dinsdag 20 juni 18:30 uur Leesmis dinsdag 20 juni

woensdag 21 juni 18:30 uur Leesmis woensdag 21 juni

donderdag 22 juni 09:00 uur Leesmis donderdag 22 juni

vrijdag 23 juni 18:30 uur Leesmis vrijdag 23 juni

zaterdag 24 juni 19:15 uur Hoogmis zaterdag 24 juni

zondag 25 juni 9.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 25 juni

dinsdag 27 juni 18:30 uur Leesmis dinsdag 27 juni

woensdag 28 juni 18:30 uur Leesmis woensdag 28 juni

donderdag 29 juni 09:00 uur Leesmis donderdag 29 juni

vrijdag 30 juni 18:30 uur Leesmis vrijdag 30 juni

zaterdag 1 juli 18:00 uur Hoogmis OLS zaterdag 1 juli

zondag 2 juli 09:30 uur Hoogmis 11.00 uur Hoogmis zondag 2 juli

dinsdag 4 juli 18:30 uur Leesmis dinsdag 4 juli

woensdag 5 juli 18:30 uur Leesmis woensdag 5 juli

donderdag 6 juli 09:00 uur Leesmis donderdag 6 juli

vrijdag 7 juli 18:30 uur Leesmis vrijdag 7 juli

zaterdag 8 juli 19:15 uur Hoogmis zaterdag 8 juli

zondag 9 juli 9.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 9 juli

dinsdag 11 juli 18:30 uur Leesmis dinsdag 11 juli

woensdag 12 juli 18:30 uur Leesmis woensdag 12 juli

donderdag 13 juli 09:00 uur Leesmis donderdag 13 juli

vrijdag 14 juli 18:30 uur Leesmis vrijdag 14 juli

zaterdag 15 juli 18:00 uur Hoogmis zaterdag 15 juli

zondag 16 juli 11.00 uur Hoogmis zondag 16 juli

Ziekencommunie
Op zaterdag 3 juni en 1 juli wordt vanaf 13:00 uur 
de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.
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Misrooster 27 mei t/m 14 juli

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 27 mei 18:00 uur Hoogmis 19:15 Hoogmis zaterdag 27 mei

zondag 28 mei 09:30 uur Hoogmis + Processie 11:00 uur Hoogmis zondag 28 mei

maandag 29 mei 9:30u Hoogmis  + Processie maandag 29 mei

dinsdag 30 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 30 mei

woensdag 31 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 31 mei

donderdag 1 juni 09:00 uur Leesmis donderdag 1 juni

vrijdag 2 juni 18:30 uur Leesmis 18:30 uur Vormsel Swentibold / Wissel vrijdag 2 juni

zaterdag 3 juni 18:00 uur Hoogmis zaterdag 3 juni

zondag 4 juni 11.00 uur Hoogmis zondag 4 juni

dinsdag 6 juni 18:30 uur Leesmis dinsdag 6 juni

woensdag 7 juni 18:30 uur Leesmis woensdag 7 juni

donderdag 8 juni 09:00 uur Leesmis donderdag 8 juni

vrijdag 9 juni 18:30 uur Leesmis 18.30 Vormsel Kingbeek vrijdag 9 juni

zaterdag 10 juni 19:15 uur Hoogmis zaterdag 10 juni

zondag 11 juni 10:00 uur Hoogmis + Processie zondag 11 juni

dinsdag 13 juni 18:30 uur Leesmis dinsdag 13 juni

woensdag 14 juni 18:30 uur Leesmis woensdag 14 juni

donderdag 15 juni 09:00 uur Leesmis donderdag 15 juni

vrijdag 16 juni 18:30 uur Leesmis vrijdag 16 juni

zaterdag 17 juni 18:00 uur Hoogmis zaterdag 17 juni

zondag 18 juni 10:00 uur Hoogmis + Processie zondag 18 juni

dinsdag 20 juni 18:30 uur Leesmis dinsdag 20 juni

woensdag 21 juni 18:30 uur Leesmis woensdag 21 juni

donderdag 22 juni 09:00 uur Leesmis donderdag 22 juni

vrijdag 23 juni 18:30 uur Leesmis vrijdag 23 juni

zaterdag 24 juni 19:15 uur Hoogmis zaterdag 24 juni

zondag 25 juni 9.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 25 juni

dinsdag 27 juni 18:30 uur Leesmis dinsdag 27 juni

woensdag 28 juni 18:30 uur Leesmis woensdag 28 juni

donderdag 29 juni 09:00 uur Leesmis donderdag 29 juni

vrijdag 30 juni 18:30 uur Leesmis vrijdag 30 juni

zaterdag 1 juli 18:00 uur Hoogmis OLS zaterdag 1 juli

zondag 2 juli 09:30 uur Hoogmis 11.00 uur Hoogmis zondag 2 juli

dinsdag 4 juli 18:30 uur Leesmis dinsdag 4 juli

woensdag 5 juli 18:30 uur Leesmis woensdag 5 juli

donderdag 6 juli 09:00 uur Leesmis donderdag 6 juli

vrijdag 7 juli 18:30 uur Leesmis vrijdag 7 juli

zaterdag 8 juli 19:15 uur Hoogmis zaterdag 8 juli

zondag 9 juli 9.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 9 juli

dinsdag 11 juli 18:30 uur Leesmis dinsdag 11 juli

woensdag 12 juli 18:30 uur Leesmis woensdag 12 juli

donderdag 13 juli 09:00 uur Leesmis donderdag 13 juli

vrijdag 14 juli 18:30 uur Leesmis vrijdag 14 juli

zaterdag 15 juli 18:00 uur Hoogmis zaterdag 15 juli

zondag 16 juli 11.00 uur Hoogmis zondag 16 juli

Ziekencommunie
Op zaterdag 3 juni en 1 juli  wordt vanaf 13:00 uur 

de ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.
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Misintenties

OBBICHTGREVENBICHT

27 mei t/m 14 juli

Zondag 28 mei 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Herman Savelkoul
Bertha Hermans-Salden
Woensdag 31 mei 18:30 uur
Leesmis voor:
Alle mensen die verdriet met zich meedragen
Woensdag 7 juni 18:30 uur 
Leesmis voor:
Gertie en Sjang Alberti en ouders Zef Alberti en Wilhelmina 
Oberndorf
Zondag 11 juni 10:00 uur Hoogmis Processiezondag
Hoogmis voor:
Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners
Tjeu Driessen
Paula Hubens-Willems
Fam. Hubens
Til Mertens-Demandt vw. verjaardag
Uit dankbaarheid
Woensdag 14 juni 18:30 uur
Leesmis voor:
Alle slachtoffers van oorlog en geweld
Woensdag 21 juni 18:30 uur
Jaardienst voor: Zef Demandt
Leesmis voor:
Sjang Hermans en Bertha Hermans-Salden
Harry Demandt vw. verjaardag
Zondag 25 juni 11:00 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Nie Verhaeg-Kitzen
Hoogmis voor: 
Zef Jessen en Bertha Jessen-Cörvers
Woensdag 28 juni 18:30 uur 
Leesmis voor:
Allen die moedeloos of bedroefd zijn
Woensdag 5 juli 18:30 uur
Leesmis voor:
Gertie en Sjang Alberti en ouders Zef Alberti en Wilhelmina 
Oberndorf
Zondag 9 juli 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Ger Leurs
Pierre en Anna Demandt-Peters
Hoogmis voor:
Ouders Hermans-Ramakers en zoon Jo
Ouders Damen-Corbey
Paula Hubens-Willems
Tjeu Driessen
Frans Niemans, Elly ten Haaf, Marlies Blom v.w. de 
Ouderenvereniging
Woensdag 12 juli 18:30 uur
Leesmis voor:
Alle kinderen die geboren gaan worden

Maandag 29 mei 9:30 hoogmis en processie 
Gemengd koor
Jaardienst voor:
Levenden en overleden van schutterij Het Heilig kruis
Ouders Michiels-Ophelders en zoon Jan
Wiel en Mia Hendrix-Savelkoul
Marie-José Michiels-Hendrix 
Math Vonken
Louis Smeets
Jacques Hendrix
Tom en Allie Mostert-Ruber
Sjang en Mia Holsgens-Mennen
Hoogmis voor:
Hub en Miep Kirkels-Savelkoul vanwege hun verjaardag
Henri en Mai Damen-Deuss
Lambert Franken vanwege verjaardag
Jacob Brouwers vanwege verjaardag
Jo Eurlings, Ouders Eurlings-Mulleners, ouders Peters-Rut-
ten en overleden kinderen
Gon Wijshoff-van de Plas tevens voor echtgenoot Guus 
Wijshoff en zoon Harry Wijshoff
Chrit Tholen
Zondag 4 juni  11.00 Hoogmis Gemengd koor
Jaardienst voor:
Hoogmis voor:
Rob Janssens
Elly Smeets-Schrijen vanwege haar verjaardag
Dinsdag 30 mei 18:30 Leesmis
Heilige Mis voor:
Alle mensen die verdriet met zich mee dragen
Dinsdag 6 juni 18:30 Leesmis
Heilige Mis voor:
Mensen die lijden onder oorlogsgeweld
Vrijdag 9 juni 18.30 Hoogmis H. Vormselviering
Hoogmis voor:
Uit dankbaarheid
Thérèse Bucks
Dinsdag 13 juni 18:30 leesmis
Jaardienst voor:
Zef Notermans en Annie Notermans-Mulder
Zaterdag 17 juni 19:15 Hoogmis Dameskoor
Jaardienst voor:
Hoogmis voor:
Eric Janssen vanwege verjaardag en voor Bettina Kersten
Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff; Mia Smeets-Savelkoul; 
Bep Storms
Dinsdag 20 juni 18:30 Leesmis
Heilige Mis voor:
Hen die de naam van Christen dragen
Dinsdag 27 juni 18:30 Leesmis
Heilige Miss voor: 
Voor de mensen in nood
Zondag 2 juli 11:00 Hoogmis Gemengd koor
Hoogmis voor:
Truus Smeets-Swinkels vanwege haar verjaardag tevens 
voor Michel Smeets; Bep Storms
Dinsdag 4 juli 18:30 Leesmis
Jaardienst voor:
Pierre en Jose Diris-Donners
Heilige Mis voor:
Truus Claessen-van Cruchten vanwege verjaardag tevens 
voor Fons Claessen
Dinsdag 11 juli  18:30 Leesmis
Heilige Mis voor:
Aandacht voor de gehandicapte medemens: dat deze 
door onze zorg Gods nabijheid mag ervaren
Zondag 16 juli 11:00 Hoogmis Dameskoor
Jaardienst voor:
Chel Thissen en Mai Thissen-Kitzen en zoon Jos
Hoogmis voor:
Thei Coenen vanwege verjaardag
Fons Cramers vanwege verjaardag
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Parochie H. Martinus Born

Extra collecte

Op 10 juni en 8 juli wordt er tij-
dens de H. Mis een extra collecte 
gehouden voor het groot onder-
houd van onze parochiekerk.
Alvast hartelijk dank.

Koffiedrinken

Op 10 juni en 8 juli drinken wij na 
de H. Mis gezamenlijk in de sacris-
tie een kop koffie/thee.
U bent van harte welkom.

Gemeentelijke onderscheiding voor  Miet Coenen-Ritzen

Burgemeester Verheijen heeft op vrijdag 28 april de Speld van Verdienste 
uitgereikt aan mevrouw Miet Coenen-Ritzen.
De Speld van Verdienste is een gemeentelijke onderscheiding, die 
is uitgereikt aan mevrouw Coenen-Ritzen als blijk van waardering 
voor haar langdurige vrijwilligersinzet bij De Zonnebloem afdeling  
Born-Holtum.

Mevrouw Coenen-Ritzen heeft het initiatief genomen voor de oprichting 
van De Zonnebloem afdeling Born-Holtum. Zij is daarna meer dan  
30 jaar voorzitter geweest.
De feestelijke uitreiking vond plaats op 28 april om 12:30 uur tijdens 
de Koningslunch van De Zonnebloem afdeling Born-Holtum in het 
gemeenschapshuis in Born.

Voertuigzegening

Op zaterdag, 8 juli zal na 
de H. Mis van 19:15 uur de 
voertuigzegening plaatsvinden.

Communicanten  
BS Swenibold en de BS de Wissel

We wensen de communicanten van BS Swentibold:  
Sara Aalbregt, lse Op het Veld, Venna Janssen, Quinty Cosemans,  
Maud Mestrum, Feitje Bijsterbosch, Guylian Vleugels, Kinzy Peters,  
Liam van de Geer, Stan Claassen,  
en de communicanten van BS de Wissel: Pim Jeurissen, Liam Cleven,  
Joris Segers, Lonne Niemans en Kay Lamerichs, van harte proficiat  
met hun Eerste Heilige Communie. 

Mogen jullie altijd kracht en vertrouwen vinden bij de Heer.
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Parochie

Extra collecte

Op zondag 18 juni en zaterdag 
15 juli wordt een extra collecte 
gehouden voor het onderhoud 
van onze kerk en het kerkhof.

In de Heer overleden

14 april
Nelly Meessen-
Van Horen
81 jaar

Moge zij rusten 
in de vreugde 
en vrede van de 
Heer.

H. Catharina Buchten

Buchter Dörpstreffe

Op 18 juni zal, nadat de 
Sacramentsprocessie door de 
straten van Buchten is getrokken, 
het “Buchter Dörpstreffe” weer 
plaatsvinden in en rond het 
Gemeenschapshuis bij de kerk. 
Dit Dörpstreffe zal muzikaal 
worden opgeluisterd door de 
Sjöttekapel.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Belangrijke datums 2023

Zo.	 18 juni	 Sacramentsprocessie 
Za.	 19 augustus	 Maria Ten Hemelopneming, Kroedwienviering 
Zo.	 05 november 	 Allerzielenlof met processie naar het kerkhof
Za.	 25 november		 Patroonsfeest van de H. Catharina en 
			   60 jarig bestaan kerk Buchten

Communicanten  
BS Het Avontuur

Bij deze wensen we de 
communicanten, Max, Jashlynn, 
Jalissa, Esmee, Renee, Sepp, Djayda, 
Djenna en Siem van harte proficiat 
met hun Eerste Heilige Communie.  
Mogen jullie altijd kracht en 
vertrouwen vinden bij de Heer.

Voertuigenzegening

Op zaterdag 15 juli a.s. zal pastoor 
Houwman na de H. Mis de dan 
aangeboden voertuigen zegenen, 
voorafgaand aan het komende 
vakantieseizoen.

Sacramentsprocessie

Op Zondag 18 juni trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie door de 
straten van Buchten. (Voor meer informatie zie het artikel op pagina 7)

Tijdens deze Sacramentsprocessie 
wordt het Allerheiligste 
meegedragen, in een monstrans. 
Bij de rustaltaren en na de 
processie worden de gelovigen 
gezegend. 
WDe priester maakt een 
kruisteken met de monstrans.
De monstrans is een onderdeel 
van het liturgisch vaatwerk in de 
Katholieke Kerk. 
Een monstrans is een houder, 
gewoonlijk van goud, waarin 
de geconsacreerde hostie, het 
Allerheiligste, wordt getoond.
De monstrans heeft een lange 
geschiedenis. Het voorwerp 
komt voort uit de middeleeuwse 
reliekhouders met relieken van 
heiligen, die vaak op het altaar 
tentoongesteld werden. 
Vanaf de 12e eeuw nam de 
devotie tot de Eucharistie een 
hoge vlucht, vooral onder invloed 
van Thomas van Aquino, die de 
aanbidding van Christus onder de 
gedaante van de geconsacreerde 
hostie stimuleerde. 
Vanaf die tijd werden 
reliekhouders met glazen of 
kristallen ‘kijkvensters’ ook gebruikt voor het uitstallen van het Heilig 
Sacrament van het Altaar.
Op de foto is de monstrans afgebeeld die in Buchten wordt gebruikt.
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Parochie H. Martinus Holtum

Extra Collecte

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk zal wor-
den gehouden op zaterdag 27 mei 
en zondag 9 juli

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk bedroeg 
in het eerste kwartaal van 2023  
€ 421,19
Hartelijk dank aan alle gevers.

Communicanten BS  
Het Avontuur

Bij deze wensen we 
de communicanten, 
Max, Jashlynn, 
Jalissa, Esmee, 
Renee, Sepp, Djayda, 
Djenna en Siem van 
harte proficiat met 
hun Eerste Heilige 
Communie. Mogen 
jullie altijd kracht en 
vertrouwen vinden bij de Heer.

Gouden priesterjubileum Pater Huub Wagemans, 
Kruisheer 

Op 8 juli a.s. is het vijftig jaar geleden dat Pater Huub Wagemans in de  
H. Martinuskerk te Holtum zijn eerste plechtige H. Mis heeft opgedragen.  
In al die jaren heeft hij vaak de eucharistie met u mogen vieren en dat 
op gewone zondagen, maar ook op Sacramentsdag en zelfs ooit de 
nachtmis van Kerstmis.   
Na zijn priesterstudie heeft hij aan de Katholieke Universiteit van Leuven 
het licentiaat behaald in de theologie en de Bijbelse filologie.  Het lag 
dus zeker in de bedoeling de Bijbel aan zijn jonge medebroeders te 
onderwijzen.  Dat heeft hij de eerste jaren ook gedaan; bovendien stond 
hij in voor hun begeleiding en was hij hun overste te Diest en te Leuven. 
In 1983 werd hij gevraagd 
door het provinciaal 
bestuur van België, 
om samen met zijn 
confrater en missionaris 
Jan Bierens, een 
oriëntatiereis te maken 
in Congo met het oog op 
een eventuele definitieve 
stichting van de Orde van 
de kruisheren aldaar. Dit 
leidde ertoe dat hij zelf 
benoemd werd om de 
leiding van deze stichting 
te nemen en zorg te 
dragen voor de opleiding van jonge Congolezen tot kruisheer; dat was 
in 1984.  Dit lukte voortreffelijk, zodat een groot deel van de kruisheren 
thans Congolezen zijn. In 1996 werd hij benoemd als overste van de 
hele Congomissie. Huub heeft daar met veel toewijding en liefde 20 jaar 
gewerkt onder vaak moeilijke omstandigheden. 
Europa bleef echter ook op hem rekenen en koos hem tot provinciaal 
van de Europese provincie; dat was in 2004. In deze functie is hij te Sint 
– Agatha bij Cuyck werkzaam geweest tot 2010.  Sinds zijn pensioen 
woont hij aan de overkant van de Maas bij de kruisheren te Maaseik. 
Graag zou hij zijn 50 - jarig jubileum samen met de parochianen van 
Holtum gevierd hebben met een plechtige H. Mis in de H. Martinuskerk 
van Holtum.  Door zijn tanende gezondheid is dit echter helaas niet 
meer mogelijk.  
Mocht u hem willen feliciteren met dit jubileum, dan kan dat middels 
een kaartje dat u kunt bezorgen bij zijn zus Leonie Grooten – Wagemans, 
Kleine Dries 25, 6123 AL Holtum. Een andere mogelijkheid is uw felicitatie 
verzenden op zijn woonadres (Pater Huub Wagemans, Pelserstraat 20   
3680 Maaseik   België) of op zijn mailadres (h.wagemansosc@gmail.
com).   Dat zal door hem zeer gewaardeerd worden. 
Wij wensen hem alvast van harte proficiat met dit jubileum en danken 
hem als een bevlogen vriend van God en mensen.
Parochiecomité H. Martinus Holtum.

Vastenactie 2023

De vastenactie, bestemd voor 
het missiewerk van Pater Huub 
Wagemans in de Congo, heeft 
dit jaar het mooie bedrag van  
€ 1056,09 opgeleverd. 
Namens de kinderen in de Congo 
hartelijk dank voor uw gave.

Opgave misintenties

Het volgende federatieblad nr. 6 zal 7 weken bevatten, namelijk van  
15 juli t/m 1 september.  Misintenties kunt u opgeven tot uiterlijk 22 
juni a.s. bij Netty de Vries, Adelaarstraat 16 Holtum, tel: 046-4856889 
of per mail pc-holtum@parochieborn.nl Tarief misintentie € 30,00
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Parochie H. Catharina Grevenbicht

Extra Collecte

De extra collectes zijn op:
29 mei voor de Pinksterprocessie
4 juni voor het onderhoud van 
onze kerk, 9 juni voor Caritas
17 juni voor Caritas en
9 juli voor het onderhoud van 
onze kerk.

Lunch bij DaCapo Sittard 

Op vrijdag 9 juni bereiden en 
serveren leerlingen van het 
DaCapo college (in restaurant  
’t Milaantje) een heerlijke, warme, 
3-gangen lunch voor onze gasten 
van Zonnebloem Grevenbicht, 
Obbicht, Papenhoven en 
Schipperskerk. 
De lunch begint om 12.00 uur en 
duurt tot ongeveer 14.00 uur.
Kosten: € 15,00 p.p. dit is inclusief 
vervoer. U wordt thuis opgehaald 
door een van onze vrijwilligers.
Aanmelden en betalen kan t/m  
30 mei. In Grevenbicht bij 
Marianne Dieteren, Rozenlaan 
13 tel. 4857675. In Obbicht bij  
Jan-Willem Eggers, Langs de 
Groene Weg 3a tel. 0619908904.
Betaling per bank: NL77 RABO 
0117295434 t.n.v. Zonnebloem 
Grevenbicht e.o.  o.v.v. Lunch 
DaCapo 9 juni 2023  
Wij wensen u alvast een hele fijne 
middag!

Bestellen Heilige Missen 

Misintenties kunt u bestellen bij 
Marjo Willems, Pastoor Dolsstraat 
1D. U kunt de misintenties ook 
opgeven via een briefje (deze 
liggen achter in de kerk) en dit 
op bovenstaand adres in de 
brievenbus doen of via mail: 
marjo.mathieu@ziggo.nl

WJD–kruis komt met Pinksteren naar Grevenbicht

Vanaf woensdag 24 mei t/m woensdag 31 mei komt het WJD-kruis naar 
Grevenbicht, het is één week lang tijdens de Pinksterdagen en in de 
Processie te bezichtigen in Grevenbicht. 

De activiteiten met het WJD-kruis in Limburg zijn onderdeel van een 
pelgrimstocht die het vier meter hoge kruis sinds 14 oktober door alle 
Nederlandse bisdommen heeft maakt. 
De tocht van het kruis is bedoeld als voorbereiding op de eerstvolgende 
katholieke Wereldjongerendagen die in augustus in Lissabon in Portugal 
wordt gehouden. Dit is het grootste jongerenevenement ter wereld, waar 
doorgaans meer dan een miljoen gelovige jongeren aan deelnemen. 
Ook vanuit Limburg zullen er volgend jaar groepen jongeren naar 
Lissabon reizen. Hoofdgast tijdens de Wereldjongerendagen is paus 
Franciscus. 
De Wereldjongerendagen zijn in 1983 ontstaan. Jongeren uit de hele 
wereld komen dan bij elkaar voor een programma van enkele dagen. 
Hoogtepunt zijn steeds de nachtwake en de openluchtviering met de 
paus. Vlak voor de eerste editie schonk toenmalige paus Johannes 
Paulus II een houten kruis aan de jongeren. 
Sindsdien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie van de WJD 
en in de aanloop ernaartoe. 
Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in Nederland.

In de Heer overleden

08 mei
Marleen Gijsen - Bouts
68 jaar
10 mei
Herman Wijshoff
61 jaar
10 mei
Jaak Bohnen
72 jaar

Mogen zij rusten in de vreugde en 
de vrede van de Heer.
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Parochie H. Willibrordus Obbicht

Extra Collecte

Op zondag 25 juni en zondag 9 juli 
is er een extra collecte voor het 
onderhoud van onze kerk.

In de Heer overleden

30 maart
Marlies Blom-Demandt
73 jaar
06 april
Elly ten Haaft
80 jaar
16 april
Mariet Schmitz-
Vos
74 jaar	
19 april
Anneke Valkestijn
77 jaar
Mogen zij rusten in de vreugde en 
de vrede van de Heer.

Koffie drinken na de H. Mis

Op zondag 25 juni bent u na afloop 
van de zondagsmis weer van harte 
welkom in het parochiezaaltje voor 
een gezellig onderonsje onder het 
genot van een kopje koffie of thee.

Gedoopt

Op 16 april is door het H. Doopsel 
in de Kerk opgenomen : 
Maeve Tholen, 
zoon van 
Mark Tholen en Kyra 
Zenden.
Wij feliciteren de 
ouders en vragen 
Gods hulp  bij de 
opvoeding van hun 
kind.

Filmavonden in Obbicht

Deze zijn elke eerste woensdag 
van de maand. De filmavonden 
zijn gratis en worden gegeven 
in het zaaltje naast de kerk om  
19:30 uur. Altijd een aparte film 
met discussie achteraf bij een 
kopje koffie of thee.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven 
bij Jan Hermans, Maasstraat 39  
telefoon 046 4855353. 
U kunt hiervoor ook terecht in 
de sacristie voor of na de H. Mis.   
Voor plaatsing in het volgende 
parochieblad (looptijd 15 juli t/m 
1 september 2023) dient u uw 
opgave te melden vóór 22 juni a.s.

Voertuigenzegening

Op zondag 9 juli a.s. zal pastoor 
Houwman na de H. Mis de dan 
aangeboden voertuigen zegenen, 
voorafgaand aan het komende 
vakantieseizoen.

Oòs Törpshoes: óp naar de toekomst! 

Met de inzet van talloze vrijwilligers, de steun van de inwoners, de gemeente, de woningvereniging en 
fondsen en sponsoren konden we vorig jaar ’t Törpshoes feestelijk openen.
De maandelijkse gezamenlijke maaltijd ’ Samen Aan Tafel’ is een doorslaand succes, de wekelijkse breiclub  
is niet meer weg te denken, Zonnebloem, fotoclub, Wijksteunpunt en Jeu de Boulesvereniging hebben er 
hun plek gevonden en het Ecrevisse Comité houdt er drukbezochte filmavonden. 
Er is op vastgestelde dagen een open inloop. De wandel -en fietsgroepen maken een doorstart.  
Vele verenigingen, groepen en particulieren in en buiten ons dorp hebben kennis gemaakt met ’t Törpshoes 
en zijn allemaal even enthousiast. 
Bent u al in ’t Törpshoes geweest? Zo niet, kom binnen en ontdek wat er allemaal mogelijk is. 
Een kaartclub, een sjoelclub, een avond vertellen over een speciale hobby, een verzameling, een bijzondere 
reis of een expositie van je hobby. Door ’t Törpshoes te gebruiken voor vergaderingen, bijeenkomsten 
enzovoort. Of door mee te helpen als vrijwilliger, op allerlei gebieden is het nodige te doen. 
Wij gaan in elk geval minimaal door tot 1 januari 2024. Hoe we daarna verder gaan willen wij samen  
met u als inwoners én de gebruikers doorspreken op 20 juni a. s.
In september a.s. zullen wij dan met uw inbreng knopen doorhakken hoe dit zou kunnen.
Voor gebruikers is ’t Törpshoes al niet meer weg te denken. 
De Vereniging Kleine Kernen Limburg organiseert op dinsdag 20 juni  
om 19:00 uur een bijeenkomst in ’t Törpshoes waarvoor wij iedereen  
dringend uitnodigen.  
Er is die avond ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig! 
Kom dinsdag 20 juni naar ’t Törpshoes! Kom met ideeën! Kom u aanmelden 
via torpshoesobbicht@gmail.com of loop even binnen in ’t Törpshoes.  
Of kom om alleen door te laten blijken dat ’t Törpshoes voor u een belangrijke 
toevoeging heeft en moet blijven, ook ná 2024.
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Kinderpagina
VLINDERMOBIEL KNUTSELEN:

Benodigdheden:
•	 een metalen ring
•	 ge- kleurd papier

•	 garen

Deze mobiel maken:
•	 Knip een aantal vlinders en 

bloemen uit gekleurd papier 
•	 Maak met een stukje touw de 

vlinder of bloem vast aan de 
ring

•	 Maak aan de bovenkant van de 
ring, met garen een lus zodat 
deze opgehangen kan worden

KLEURENKLEUREN

PUZZELTIJDPUZZELTIJD

Sudoku:
Vul de cijfers 1 t/m 9  

eenmaal per vakje en per rij in.

oplossing: kappersstoel


