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Mededelingen
- Voor informatie en aanmelding van het  
doopsel van uw kind kunt u contact opnemen 
met de werkgroep Doopsel 
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per 
E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit  
tijdens de openingsuren van het  
parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80  
Voor  opgave en informatie kunt u ook mailen 
naar info@parochieborn.nl
- U kunt een E-mail sturen naar:  
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad 
- Adverteren in het blad 
- Bezorgklachten over het blad 
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Misintenties
Voor opgave misintenties in de periode van  
25 mei 2024 t/m 5 juli 2024 is de uiterlijke 
datum 23 april 2024, opgave bij de 
contactpersoon van uw parochie
Eenvoudige diensten door de week 
(leesmis) € 15,00
Eucharistieviering op zaterdagavond  
of op zondag € 30,00

Op de omslag 
Voormalige pastorie Buchten

Vrijwillige bijdrage
Ons parochieblad wordt door parochianen 
zeer gewaardeerd en is het visitekaartje van 
onze kerken en diaconie.   
Door de vrijwillige inzet van de redactie en 
advertenties besparen we enorm op de kos-
ten, om de kosten verder te reduceren kunt 
u een vrijwillige bijdrage overmaken op het 
banknummer van uw parochie,  
bij voorbaat dank

Colofon

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid 
E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-850 06 80 
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: van 13:30 uur tot 16:30 uur 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *) 
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman 
E-mail: pastoor@parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19 
Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden: 
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten 
E-mail: hatmjoosten@hotmail.com 
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten 
Telefoon: 06-1306 46 08

Parochiecomité H. Martinus Born
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
Contactpersoon: Miet Coenen Telefoon: 06-106 95 147

Parochiecomité H. Catharina Buchten 
E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl 
Adres:  Dorpstraat 34 6122 CB Buchten 
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 *)
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken) 
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306

Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht 
E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
Adres: Pastoor Dolsstraat 1D, 6127 AK Grevenbicht  
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 *)
Contactpersoon: Marjo Willems Telefoon: 046-485 76 62

Parochiecomité H. Martinus Holtum 
E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl 
Adres:  Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum 
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 *)
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89

Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht 
E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl 
Adres:  Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht 
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 *)
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53
*) t.n.v. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid
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Woord van de pastoorParochie

In een artikel over de priesterwijding zetten wij de 
jonge mannen centraal die voor het priesterschap 
hebben gekozen en nu door handoplegging dit 
mooie sacrament mogen ontvangen. 

Maar ook hebben we een artikel over de jaarlijkse 
sacramentsprocessies. Door deel te nemen aan deze 
processies laten we zien dat we ons geloof niet alleen 
met de mond belijden. 
Met onze Lieve Heer in het Allerheiligste Sacrament 
trekken we door de straten van onze parochie. En 
iedereen mag weten dat de keuze voor Jezus dé 
keuze van ons leven is.
We zijn blij dat we u ook nu weer deze editie van ons 
parochieblad mogen aanbieden. We hopen dat het 
lezen van de artikelen u mag helpen bij alle keuzes 
die u maakt. 

Gebed voor nieuwe Bisschop

Eeuwige Herder, onze God,
Die zorg draagt voor uw volk.

Schenk uw geest van wijsheid 
aan hen die belast zijn met de keuze 
van een nieuwe bisschop 
voor de Kerk van Roermond.
Moge de Heilige Geest op hem 
rusten en hem tot een herder maken
die de gelovigen zal leiden, steunen
en met zorg over hen zal waken.
En laat de gelovigen hem begroeten 
met openheid en het verlangen 
om samen de weg te gaan 
die voor ons ligt: de weg van
heiligheid en dienstbaarheid 
tot eer en glorie van uw Naam.
Wij vragen u dit op voorspraak 
van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen, de patrones van ons
bisdom door Christus onze Heer.
Amen.

“Wat vraagt God van mij?” 

Verder in dit parochieblad zult u lezen dat dit het 
thema is van de Roepingenzondag op 21 april. Dit 

is een vraag in het kader van: “wat moet ik doen?” 
Ons hele leven stellen wij ons vragen. Altijd weer 
moeten wij keuzes maken. En we willen graag dat 
onze keuzes verantwoord en doordacht zijn. 
Want aan verkeerde keuzes heb je niets. Om goede en 
verantwoorde keuze te maken is het heel belangrijk 
dat je goede informatie krijgt. 
En als je de moeite hebt gedaan om goede informatie 
te verkrijgen is het net zo belangrijk dat je tijd en 

rust neemt om met die 
informatie een goede keuze 
te maken. 
Tegenwoordig is dit beslist 
geen gemakkelijke opgave. 
Waar vindt je nog goede 
informatie? Wanneer vinden 
we nog voldoende tijd en 
rust om onze beslissingen te 
overwegen? Enkele artikelen 
worden gewijd aan dit 
belangrijke thema. 
Zo kunt u een artikel lezen 

over de Wereldcommunicatiedag 2024. Veel mensen 
maken voor hun keuzes gebruik van computers en 
sociale media. Dit heeft zowel kansen als ook gevaren, 
volgens een boodschap die paus Franciscus schreef 
ter gelegenheid van deze Wereldcommunicatiedag. 
Dit geldt met name voor de kunstmatige intelligentie, 
die de laatste tijd steeds meer opkomt en veel vragen 
opwerpt, waar we zo snel nog geen antwoord op 
hebben.
Een ander artikel gaat  
over Roepingenzondag, 
een speciale dag om 
jongeren die aan 
het begin van hun 
levensweg staan met 
gebed en andere steun 
te begeleiden, zodat zij 
in hun leven een weg 
inslaan die echt geluk en 
ware voldoening biedt. 
Voorts kunt u ook lezen 
over Pinksteren en ook over het Heilig Vormsel dat 
zal worden toegediend aan de jongens en meisjes 
uit onze parochie op vrijdag 31 mei in Buchten. Twee 
artikelen die gaan over de Heilige Geest Gods, die 
voor ons christenen de belangrijkste Helper is bij het 
maken van keuzes.
Net zo belangrijk als het maken van keuzes is het 
consequente beleven van je keuzes, het standvastig 
uitdragen van dat waarvoor je eenmaal gekozen 
hebt. 
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Parochie Nieuws

“In onze tijd, die rijk is in technologie maar arm in 
spiritualiteit, moeten we beginnen bij het menselijk 
hart.”
Zo kunnen onze lichamen ook dienen voor agressie 
en vijandige overheersing. Hetzelfde geldt voor 
kunstmatige intelligentie. Het kan een middel zijn om 
het uitwisselen van informatie tussen verschillende 
volkeren en generaties mogelijk te maken, maar ook 
een bron zijn van kennisvervuiling. We kunnen door 
fake-news de werkelijkheid vervormen.
Paus Franciscus bepleit, met een verwijzing naar onze 
ervaringen van sociale media modellen van ethische 
regulering. Hij roept op te komen tot een internationaal 
bindend verdrag dat het gebruik van kunstmatige 
intelligentie reguleert. 
“Het is belangrijk om instrumenten die in de verkeerde 
handen tot verontrustende scenario’s kunnen leiden, 
te begrijpen, te waarderen en te reguleren”, aldus de 
paus. Regulering volstaat echter niet. 
We moeten groeien in menselijkheid en als mensheid 
in ons samenleven.
De digitale revolutie brengt ons grotere vrijheid maar 
er bestaat ook een risico op “echokamers” waardoor 
we ten prooi kunnen vallen aan belangengroepen. 
De paus vindt het onacceptabel dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie leidt tot groepsdenken. 
Informatie mag niet los staan van levendige 
ontmoetingen met concrete mensen.
Paus Franciscus stelt veel vragen bij de opkomst van 
kunstmatige intelligentie. Het antwoord op deze vragen 
is niet voorgegeven. 
Het hangt ervan af of we ons laten voeden door de 
wijsheid van het hart die ons helpt de kunstmatige 
intelligentie ten dienste te stellen van een volwaardige 
menselijke communicatie. 
Zoals paus Franciscus benadrukt: “Het is aan ons om te 
beslissen of we voer voor algoritmes worden of dat we 
ons hart voeden met die vrijheid zonder welke we niet 
in wijsheid kunnen groeien.”
Bron: katholiekleven.nl - tekst Hans de Jong

Wereldcommunicatiedag 16 mei

De paus wijdt zijn boodschap voor 
Wereldcommunicatiedag aan de impact van 

kunstmatige intelligentie op ons samenleven. Paus 
Franciscus vraagt zich af hoe we in deze tijd de 
snelle ontwikkelingen in een goede richting kunnen 
sturen. De paus verwijst naar de Duitse priester-
theoloog en filosoof Romano Guardini (1885-1968), 
die in zijn tijd aangaf dat we “het nieuwe” niet 
moeten afwijzen en dat we voortdurend in een 
wordingsproces zitten. 
We moeten dit proces ingaan, ieder op zijn eigen 
manier, met openheid maar ook met gevoeligheid 
voor alles wat daarin destructief en onmenselijk is.”
In onze tijd die rijk is in technologie maar arm in 
spiritualiteit moeten we beginnen bij het menselijk 
hart. Enkel door een spirituele manier van kijken 
en het herontdekken van de wijsheid van het hart 
komen we tot een volledig menselijke communicatie. 
In de Bijbelse visie is het hart de plaats van vrijheid 
en besluitvorming. 

Het hart symboliseert onze integriteit en eenheid 
maar is boven alles de plaats waar wij God 
ontmoeten. De wijsheid van het hart wordt 
geschonken aan eenieder die ernaar zoekt.
Machines bezitten deze wijsheid niet. “Het lijdt 
geen twijfel dat machines een grenzeloos grotere 
capaciteit hebben dan mensen om gegevens op te 
slaan en met elkaar in verband te brengen, maar 
alleen mensen zijn in staat om die gegevens te 
begrijpen”, aldus de paus. 
De mensheid heeft zich altijd gerealiseerd dat ze 
niet zelfvoorzienend is en haar kwetsbaarheid 
overwonnen door het gebruik van gereedschappen. 
We zijn nu in staat machines te ontwerpen die ons 
helpen bij het denken. 
Elk instrument, aldus de paus kan misbruikt worden 
door onze bekoring “als God te worden zonder God” 
(vgl. Genesis 3).
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Parochie Nieuws

In memoriam Jan van de Geer

Jan werd in 1997 benoemd tot kerkmeester van de 
H. Catharinaparochie te Papenhoven-Grevenbicht 

en werd penningmeester. Kort daarop werd hij tevens 
belast met de financiële afhandeling van het Rectoraat 
van de HH. Petrus en Paulus in Schipperskerk. 
Hij vervulde zijn militaire dienst als administrateur en 
bleef zijn verdere loopbaan bij de Opel dealer: eerst 
Göttgens en tot slot Hekkert.
Parallel met het opgroeien van zijn kinderen 
was hij achtereenvolgens penningmeester van 
Peuterspeelzaal Jut en Jol en het R.K. Schoolbestuur 
in Grevenbicht. Tot afgelopen week was hij dit ook 
voor de Vincentiusvereniging In Geleen en het 
Jongerenpastoraat CAP in Born. Tussendoor deed hij 
o.a. de financiën Bor4us en andere. Rini zou zeggen 
Jan is niet met pensioen, hij werkt gewoon op zijn 
kantoor.
Als men een beroep op hem deed, kon hij geen nee 
zeggen. Waar menskracht was gewenst, kwam Jan als 
eerste. Hij verzamelde, vervoerde, sorteerde, verkocht 
en als afsluiter maakte hij de kas op. Mede dank zij 
Rini stond hun huis altijd open.

In 2013 werd Jan vanzelfsprekend penningmeester 
van de Parochiefederatie Born en aansluitend tot 
1 januari jl. van de nieuwe parochie Maria Moeder van 
Barmhartigheid.
De parochiefusie en de opzet van de nieuwe 
administratie waren een kolfje naar zijn hand. Hij was 
een mens vol humor en het was een waar genoegen 
om met hem te mogen samenwerken.
Onze parochie is hem veel dank verschuldigd. 
We dragen de herinnering aan Jan’s warme 
persoonlijkheid mee in ons hart en wensen Rini, 
kinderen en kleinkinderen de kracht om verder te 
leven met de leegte die hij achterlaat. Dat hij moge 
rusten in God’s vrede.
Namens het parochiebestuur
Pastoor Houwman.

Gebedsintenties van de Paus

April 2024
Voor de rol van vrouwen
Bidden wij dat de waardigheid en de waarde van 
vrouwen in elke cultuur erkend worden, en dat er 
een einde komt aan de discriminatie waaronder zij in 
verschillende delen van de wereld te lijden hebben.

Mei 2024
Voor de vorming van religieuzen en seminaristen
Bidden wij dat religieuzen en seminaristen groeien in 
hun roeping door menselijke, pastorale, spirituele en 
gemeenschapsvorming, waardoor zij geloofwaardige 
getuigen van het evangelie worden.

E.H. Communie en H. Vormsel

Op donderdag, 9 mei om 11:00 uur ontvangen in 
de Martinuskerk te Born de E.H. Communie:

Liz Bas, Kensi Greven, Lianne Ouwerkerk, Noëlla 
Snijders, Alexander Strof, Naomy Tummers, Kiki van 
Baaren, Dyanto Weijermans, Roan Willen.
Op zondag, 12 mei om 11:00 uur ontvangen in de 
Catharinakerk te Grevenbicht de E.H. Communie: 
Randy Akkermans, Lenora Bartels, Fiene Brings,  
Saar Conjour, Jara Cörvers, Livia Kessels, Vesper 
Meuffels, Liam Scheepers, Alicia Slootmakers,  
Tijn Ubachs.

Op vrijdag, 31 mei om 18:30 uur ontvangen in de 
Catharinakerk te Buchten het H. Vormsel: 
Fenna Brankaert, Gijs Lenssen, Colin Notermans, 
Ruben Offermans, Iris op ‘t Veld, Noor Peeters,  
Pieke Pluijms, Niels Robroek, Naomi Sampers,  
Amelie Seegers, Joselien Smeets, Lars Stelten,  
Mette Tubee, Julie Vermeulen, Fleur Weijzen,  
Merel Wirtz, Stella Demandt, Lucas Driessen,  
Milou Fonteijn, Coen Hermans, Mads Croes,  
Saartje Nieuweboer, Xavi Smeets, Saar Vliex.
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Parochie Nieuws

Roepingen(zondag)

Op elke vierde zondag van Pasen, dit jaar op zondag 21 april, is er Roepingenzondag. 
Op deze speciale zondag bidt de Katholieke Kerk om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en 

het religieuze leven. Een belangrijke vraag is: “Wat is een roeping?” Dit is een woord dat enerzijds moeilijk uit 
te leggen is, maar anderzijds is een roeping ook iets wat eigenlijk ieder mens wel eens ervaart. Een roeping is 
dat het duidelijk wordt dat je “iets” moet doen en dat “iets” zal je leven veranderen. 
Dat “iets” kan een speciale onverklaarbare wederzijdse klik zijn met dat lieve meisje of die leuke jongen, 
waarvan je opeens weet, met haar of hem wil ik mijn leven delen. Of dat “iets” kan ook zijn dat je je baan 
opzegt, omdat je in een ander land een nieuw bestaan wilt opbouwen, een avontuur wilt aangaan of een 
innovatief bedrijf beginnen. Maar ook kan dat “iets” de zekerheid zijn dat je je leven wilt geven in dienst aan 
God en de naaste als priester, diaken of religieus. Voor iemand die een dergelijk roeping ervaart wordt dat 
“iets” opeens heel duidelijk en verklaarbaar: het is God die jou vraagt om de weg van Jezus Christus te gaan. 

Heel toepasselijk is dan ook het thema van deze roepingenzondag 
2024 “Wat vraagt God van mij?” Als christenen geloven we dat God 
de Schepper en de Gever van ons leven is. En Hij geeft ons dit 
leven omdat Hij ons mateloos lief heeft, maar ook omdat Hij een 
plan met ons heeft. 
Zich bewust te worden van die grote liefde Gods en te achterhalen 
wat Gods plan is, dat is een taak die alle christenen hebben. Je 
kunt alleen echt gelukkig worden in je leven als je weet dat God je 
bemint en als je invulling geeft aan de taak dit God jou geeft.
Dit is vooral in onze tegenwoordige tijd van groot belang. Hoe vaak 
laat men zich leiden door wat “men” doet, of wat de samenleving 
van jou verwacht. Het zijn vaak externe omstandigheden die je 
levenskeuze bepalen. 
Maar veel mensen ervaren dan dat dit niet het ware geluk brengt 
en de diepe voldoening waarnaar men verlangt. Vaak zegt men 
dan achteraf: “was het dat nu?” of “had ik maar!” Maar dan is het 
vaak te laat. Ik denk dat iedereen, maar tenminste ieder die zich 
christen noemt, zijn levenskeuze serieus moet nemen. 
Hiervoor is bezinning en gebed vereist. Ik heb maar één leven en 
daar wil ik het beste van maken. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vraagt 
God van mij? Dat zijn vragen die je heel helder moet hebben. 
Iedereen moet om deze vragen te beantwoorden tijd vrij maken, 
de stilte opzoeken en …. bidden. 
 Wij, parochianen, mogen voor onszelf bidden. Maar op deze 

Roepingenzondag worden wij uitgenodigd ook te bidden voor al die jongeren die zoekende zijn. Wij mogen 
vurig tot God bidden dat al die jongeren die weg vinden die het ware geluk brengt en echte voldoening geeft. 
Welke weg dat uiteindelijk is … dat laten we aan onze Lieve Heer over.

Lente

Ik wandel graag door het Limburgse landschap en bij een tocht in maart 
zag ik al bloesem aan de bomen bij de Gulp, een prachtig gezicht. 

Als de natuur gaat uitlopen, doet dat wat met mensen. Het frisse groen 
geeft  weer opnieuw kleur, het openbarsten van de bloemknoppen van 
de magnoliaboom geeft vernieuwde energie. 
Hoe wonderlijk is het dat alles opnieuw tot leven komt na een kleurloze 
wintertijd. De natuur leeft ons vóór hoe wij ons leven kunnen leven ieder 
jaar weer.  In een tijd waarin het leven kleurloos lijkt, kunnen nieuwe 
initiatieven ontstaan of eerdere gewoontes opnieuw uitgevonden 
worden die kleur brengen en energie geven aan het leven. 
Je moet wel dit wonder willen zien: met je ogen open, de geuren 
achterna, je oor te luister leggen.
Marie-Cecile geestelijk verzorgster Aldenhof
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Parochie Nieuws

Processies

De sacramentsprocessies, die jaarlijks gehouden worden, behoren tot het religieuze en culturele erfgoed 
van onze provincie Limburg. Wie van ons is niet vele malen met zo een processie meegelopen. 

De eerste keer misschien als communicantje. Nadat je voor het eerst de heilige hostie had ontvangen mocht 
je voor het Allerheiligste in de monstrans uitlopen. Vaak vergezeld van de juf of meester liep je dan met een 
mandje met mooie bloesems, die ter ere van Onze Lieve Heer op de straat werden gestrooid. 
Velen uit de parochie liepen mee in hun hoedanigheid van lid van een of andere vereniging, zoals de 
vrouwenbeweging, de scouting, de harmonieën, de schutterijen, sportverenigingen, broederschappen, koren 
en ga zo maar door. 
En dan niet te vergeten de vele parochianen die gewoon meeliepen als geloofsgetuigen. Achter het Allerheiligste 
liepen zij dan terwijl ze het rozenhoedje baden en plechtige liederen zongen. 
Vaak waren de straten prachtig versierd met vlaggen en wimpels. Voor dag en dauw stonden de mensen die 
langs de route woonden op om kilometerslange kunstzinnige zandlopers aan te leggen. En met veel liefde 
werden rustaltaren opgebouwd en versierd. Hier hield dan de processie halt en werd na het zingen van het 
Tantum Ergo de plechtige zegen gegeven met het Allerheiligste. De kamerschoten door de schutterij gaven 
hier dan een heel bijzonder cachet aan. 
Dan trok de processie verder door de straten 
van het dorp, waar bij menig huis ook een 
kruisbeeld of een versierd Mariabeeld achter 
het woonkamerraam stond.
Minstens net zo belangrijk als de processie 
zelf was de nazit, het gezellige samenzijn, met 
vrolijke muziek en een glaasje fris of bier. 
Het voelt als een moment van hartelijke 
verbondenheid. Het is goed te zien, met hoeveel 
enthousiasme deze mooie traditie in onze 
parochie instand wordt gehouden en hoe in 
goed onderling overleg wordt nagedacht om dit 
mooie gebruik verder uit te bouwen. 

Wel moeten wat dat betreft alle krachten bundelen. Dat 
lijkt grotendeels goed te lukken. In Buchten is het helaas 
dit jaar ondanks alle inspanningen niet meer gelukt om  
voldoende mensen voor de processie bijeen te krijgen. 
We kijken uit naar de processies in: 
Born op zondag 19 mei aansluitend aan de mis van  
9:30 uur in de Martinuskerk, Grevenbicht, op maandag 
20 mei aansluitend aan de mis van 9:30 uur in de 
Catharinakerk, Obbicht op zondag 2 juni aansluitend aan 
de mis van 9:30 uur in de Willibrorduskerk.

We nodigen alle parochianen uit voor deze processies. Dat kunt u zeker doen als toeschouwer langs de route. 
We zouden het echter ook heel fijn vinden als u als gelovige en parochiaan ook gewoon met ons meegaat in 
de stoet. Van harte welkom!
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Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen vieren we Pinksteren. Pinksteren stamt af van het Griekse woord Pentecoste wat 
vijftig dagen betekent. Met Pinksteren eindigt de paastijd. 

In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen is het feest van Pinksteren voor vele christenen tamelijk abstract. Het 
feest van Pinksteren heeft immers met de Heilige Geest te maken. Bij God de Vader of God de Zoon kunnen 
wij ons een goede voorstelling maken wat dat betekent. Maar de derde Persoon van de Heilige Drie-eenheid 
blijft voor velen toch een raadsel. Maar dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest minder belangrijk is. Want net 
als wij tot de Vader en de Zoon bidden moeten wij ook met aandrang tot de Heilige Geest bidden, die in ons 
allen wil werken. 
Tijdens zijn leven kondigde Jezus reeds die Heilige Geest aan. Na zijn Hemelvaart, zo beloofde Jezus, zou Hij 
de Helper, de Heilige Geest, zenden. En in de Handelingen van de Apostelen kunnen wij dan lezen hoe dit 
gebeurde. Toen zij allen bijeen waren, zo staat er, kwam er uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind 
opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. 
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich in 
tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij allen 
werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen in 
vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te 
vertolken gaf. 
De angst bij de leerlingen verdween, de deur van hun 
verblijfplaats werd geopend en vrijmoedig begonnen 
zij over Jezus te spreken. Dit deden de leerlingen zo 
vol vuur, dat die dag drieduizend mensen, die uit vele 
verschillende landen kwamen, zich bij hen aansloten.
De Geest van God komt. De angst verdwijnt en het 
enthousiasme om het geloof in Christus ontstaat. In 
een overwegend heidense omgeving vat het geloof in 
Christus voet. De dag van Pinksteren wordt ook wel de 
geboortedag van de Kerk genoemd.
Wat toen gebeurde kan ook nu gebeuren. Vaak zien 
wij, net als de leerlingen die zich opgesloten hadden, 
alleen onmogelijkheden. Overmand door angst, 
onverschilligheid en onwetendheid hebben ook wij ons 
opgesloten en zijn als verlamd. Maar ook wij hebben in 
het doopsel en het vormsel de Heilige Geest ontvangen. 
Die goede Geest van God maakt ons vrij. Hij schenkt 
ons wijsheid en inzicht. Hij geeft ons de moed 
en het vertrouwen om onze christelijke taak om 
geloofsgetuigen te zijn te aanvaarden. Begin gewoon 
en laat je bij deze mooie taak door niets weerhouden. Onze tijd heeft die blijde getuigen nodig. Roep maar: 
“kom, Heilige Geest!” En Hij zal je ingeven wat je moet zeggen en doen. Begin gewoon en net als bij de leerlingen 
zal je werk je stoutste verwachtingen overtreffen.
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Misintenties

BORN

ALDENHOF

13 april t/m 24 mei

BUCHTENALDENHOF

HOLTUM

Vrijdag 19 april 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Jos en Jo Hermans
Vrijdag 26 april 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 03 mei 18:30 uur Leesmis 
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Vrijdag 10 mei 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Lies Coenen-Linssen v.w. Moederdag
Vrijdag 17 mei 18:30 uur Leesmis 
Vrijdag 24 mei 18:30 uur Leesmis

Zaterdag 13 april 19:15 uur Hoogmis
Presentatiemis Vormelingen
Zeswekendienst voor:
Bea Widdershoven-Munsters
Jaardienst voor:
Ton Sprenkels
Frans Coenen
Hoogmis voor:
Overledenen van de familie Tummers-Nijsten
Zaterdag 27 april 19:15 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Pastoor Pierre Pörteners en broer Sjeng
Ouders Pierre en Francisca Rijs-Deuss
Hoogmis voor:
José Kremer-Reijnen, tvs voor Agnes Reijnen-
Mestrum en Wim Reijnen
Vrijdag 03 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Donderdag 09 mei – 11:00 uur Hoogmis 
Hemelvaartsdag
Eerste Heilige Communie
Zaterdag 11 mei 19:15 uur Hoogmis
Zondag 19 mei – 09:30 uur Hoogmis Eerste 
Pinksterdag
Aansluitend Sacramentsprocessie
Jaardienst voor:
Mgr. Castermans
Gestichte Hoogmis voor:
Ere Kerkmeesters: Jac Frenken, Harry Peters, Albert 
Spee, en Jacques van Sloun
Oud Kosters: Jo van Cleef en Sjeng Jacobs
Hoogmis voor:
Manuel Hoorens

Zondag 14 april 09.30 uur Kinderwoorddienst
Jaardienst voor:
Harrie Wagemans en Gertrudis Bohnen en dochter 
Jeanny
Zondag 28 april 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Mariet Wagemans-Beerens
Ouders Penners-Widdershoven.
Donderdag 9 mei 09:30 uur Hoogmis 
Hemelvaartsdag
Hen die offerden voor O.L.V. Van Altijddurende 
Bijstand.
Voor vrede in de wereld.
Zondag 12 mei 09:30 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Harie Kelleners en Nieke Kelleners-Crapels
Zaterdag 18 mei 19:15 uur Hoogmis Pinksteren
Jaardienst voor:
Ouders van Pol-Beckers en kinderen
Zondag 26 mei 09:30 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
De overledenen van onze parochiegemeenschap

Donderdag 18 april 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Vrede in de wereld
Zaterdag 20  april 18:00 uur Hoogmis
Gestichte Hoogmis voor:
Gerda Zeelen-Hoofwijk, tevens voor Chris Zeelen
Jaardienst voor:
To Coenen-Fitting, tevens voor echtgenoot Thei 
Coenen
Donderdag 25 april 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle medewerkers in de zorg
Donderdag 2 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle zieken in  onze parochie
Zaterdag 4 mei 18:00 uur Hoogmis
Dodenherdenking
Gestichte Jaardienst voor:
Elise Lejeune-Van Sloun, tevens voor  
Mia Van Sloun-Ophelders
Donderdag 16 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De overledenen in  onze gemeenschap
Zaterdag 18 mei 18:00 uur Hoogmis Pinksteren 
Hoogmis voor:
Zij die honger en gebrek hebben
Donderdag 23 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle vrijwilligers in onze parochie
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 4 mei wordt vanaf 13:00 uur de  
ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

13 april t/m 24 mei

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 13 april 19.15 uur Hoogmis zaterdag 13 april

zondag 14 april 09:30 uur Kinderwoorddienst 11:00 uur Hoogmis zondag 14 april

maandag 15 april maandag 15 april

dinsdag 16 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 16 april

woensdag 17 april 18:30 uur Leesmis woensdag 17 april

donderdag 18 april 09:00 uur Leesmis donderdag 18 april

vrijdag 19 april 18:30 uur Leesmis vrijdag 19 april

zaterdag 20 april 18.00 uur Hoogmis zaterdag 20 april

zondag 21 april 11:00 uur Hoogmis zondag 21 april

maandag 22 april maandag 22 april

dinsdag 23 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 23 april

woensdag 24 april 18:30 uur Leesmis woensdag 24 april

donderdag 25 april 09:00 uur Leesmis donderdag 25 april

vrijdag 26 april 18:30 uur Leesmis vrijdag 26 april

zaterdag 27 april 19.15 uur Hoogmis zaterdag 27 april

zondag 28 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 28 april

maandag 29 april maandag 29 april

dinsdag 30 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 30 april

woensdag 1 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 1 mei

donderdag 2 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 2 mei

vrijdag 3 mei 18:30 uur Leesmis 09:00 uur Leesmis vrijdag 3 mei

zaterdag 4 mei 18.00 uur Hoogmis zaterdag 4 mei

zondag 5 mei 11:00 uur Hoogmis zondag 5 mei

maandag 6 mei maandag 6 mei

dinsdag 7 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 7 mei

woensdag 8 mei 18:30 uur Hoogmis woensdag 8 mei

donderdag 9 mei 11:00 uur E.H. Communie 09:30 uur Hoogmis donderdag 9 mei

vrijdag 10 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 10 mei

zaterdag 11 mei 19.15 uur Hoogmis 18:00 uur Hoogmis zaterdag 11 mei

zondag 12 mei 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur E.H. Communie zondag 12 mei

maandag 13 mei maandag 13 mei

dinsdag 14 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 14 mei

woensdag 15 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 15 mei

donderdag 16 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 16 mei

vrijdag 17 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 17 mei

zaterdag 18 mei 18.00 uur Hoogmis 19:15 uur Hoogmis zaterdag 18 mei

zondag 19 mei 09:30 uur Hoogmis Processie zondag 19 mei

maandag 20 mei 9:30 uur Hoogmis Processie maandag 20 mei

dinsdag 21 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 21 mei

woensdag 22 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 22 mei

donderdag 23 mei 9:00 uur Leesmis donderdag 23 mei

vrijdag 24 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 24 mei

zaterdag 25 mei 19.15 uur Hoogmis zaterdag 25 mei

zondag 26 mei 9.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 26 mei
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 4 mei wordt vanaf 13:00 uur de  

ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

13 april t/m 24 mei

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 13 april 19.15 uur Hoogmis zaterdag 13 april

zondag 14 april 09:30 uur Kinderwoorddienst 11:00 uur Hoogmis zondag 14 april

maandag 15 april maandag 15 april

dinsdag 16 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 16 april

woensdag 17 april 18:30 uur Leesmis woensdag 17 april

donderdag 18 april 09:00 uur Leesmis donderdag 18 april

vrijdag 19 april 18:30 uur Leesmis vrijdag 19 april

zaterdag 20 april 18.00 uur Hoogmis zaterdag 20 april

zondag 21 april 11:00 uur Hoogmis zondag 21 april

maandag 22 april maandag 22 april

dinsdag 23 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 23 april

woensdag 24 april 18:30 uur Leesmis woensdag 24 april

donderdag 25 april 09:00 uur Leesmis donderdag 25 april

vrijdag 26 april 18:30 uur Leesmis vrijdag 26 april

zaterdag 27 april 19.15 uur Hoogmis zaterdag 27 april

zondag 28 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 28 april

maandag 29 april maandag 29 april

dinsdag 30 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 30 april

woensdag 1 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 1 mei

donderdag 2 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 2 mei

vrijdag 3 mei 18:30 uur Leesmis 09:00 uur Leesmis vrijdag 3 mei

zaterdag 4 mei 18.00 uur Hoogmis zaterdag 4 mei

zondag 5 mei 11:00 uur Hoogmis zondag 5 mei

maandag 6 mei maandag 6 mei

dinsdag 7 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 7 mei

woensdag 8 mei 18:30 uur Hoogmis woensdag 8 mei

donderdag 9 mei 11:00 uur E.H. Communie 09:30 uur Hoogmis donderdag 9 mei

vrijdag 10 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 10 mei

zaterdag 11 mei 19.15 uur Hoogmis 18:00 uur Hoogmis zaterdag 11 mei

zondag 12 mei 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur E.H. Communie zondag 12 mei

maandag 13 mei maandag 13 mei

dinsdag 14 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 14 mei

woensdag 15 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 15 mei

donderdag 16 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 16 mei

vrijdag 17 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 17 mei

zaterdag 18 mei 18.00 uur Hoogmis 19:15 uur Hoogmis zaterdag 18 mei

zondag 19 mei 09:30 uur Hoogmis Processie zondag 19 mei

maandag 20 mei 9:30 uur Hoogmis Processie maandag 20 mei

dinsdag 21 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 21 mei

woensdag 22 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 22 mei

donderdag 23 mei 9:00 uur Leesmis donderdag 23 mei

vrijdag 24 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 24 mei

zaterdag 25 mei 19.15 uur Hoogmis zaterdag 25 mei

zondag 26 mei 9.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 26 mei
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Misintenties

OBBICHTGREVENBICHT

13 april t/m 24 mei

Dinsdag 16 april 18:30 uur Leesmis
Jaardienst voor:
Mia Cramers-Willems
Zondag 21 april 11:00  Hoogmis Gemengd koor
Zeswekendienst voor Jan van de Geer
Jaardienst voor:
Jan Savelkoul Willem 1 straat
Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff
Hub Knops tevens voor Jeanne Knops-Janssen
Paul Smeets 
Nelly Pernot-Tholen en echtgenoot Theodoor Pernot
Hoogmis voor:
Frans Coenen vanwege verjaardag tevens voor 
ouders Coenen-Lemmens en Theu en Jeanne Ari-
aans-Coenen
Annie Snijders-Jessen en voor Harie Snijders
Dinsdag 23 april 18:30 uur Leesmis
Jaardienst voor:
Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff
Dinsdag 30 april 18:30 uur Leesmis
Jaardienst voor:
Pierre Frenken en ouders Frans en Lucie Fren-
ken-Krauth
Zondag 5 mei 11:00 uur Hoogmis  Dames koor
1e  jaardienst voor:
Jean Jennen en tevens voor echtgenote Vroon Jennen 
Frenken
Jaardienst voor:
Liesbeth Michiels-Moonen
Hoogmis voor:
Ad Deuss vanwege verjaardag
Dinsdag 7 mei 18.30 Leesmis 
Jaardienst voor:
Sander Kitzen
Zondag 12 mei 11.00 uur Hoogmis
Eerste Heilige Communie
Dinsdag 14 mei 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Voor allen die werken in de zorg
Maandag 20 mei 09.30 uur Hoogmis Gemengd koor
aansluitend sacrementsprocessie 
Jaardienst voor:
Levenden en overleden van schutterij Het Heilig kruis
Ouders Michiels-Ophelders en zoon Jan
Wiel en Mia Hendrix-Savelkoul
Marie-José Michiels-Hendrix 
Math Vonken
Hoogmis voor:
Tiny Hendrix-Smeets en Jacques Hendrix
Hub en Miep Kirkels-Savelkoul vanwege hun verjaar-
dag
Henri en Mai Damen-Deuss
Lambert Franken vanwege verjaardag
Lucie Coenen-Schwillens vanwege verjaardag
Frans Ruber vanwege verjaardag
Dinsdag 21 mei 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
De overledenen van onze parochiegemeenschap

Zondag 14 april 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners
Frans en Tineke van Heck-Alberti
Harie Knoors en Marie Knoors-Willems
Hoogmis voor:
Mia Salden
Woensdag 17 april 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis 
Om meer liefde en onderlinge verdraagzaamheid in 
onze gemeenschappen
Woensdag 24 april 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis 
Om roepingen voor het priesterschap
Zondag 28 april 11:00 uur Hoogmis 
Zeswekendienst voor:
Chrit Blom
Jaardienst voor:
Ouders Harie Paland en Maria Paland-Toonen
Woensdag 1 mei 18:30 uur Leesmis 
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
Een spoedige oplossing van de conflicten in de huidige 
oorlogsgebieden
Woensdag 8 mei 18:30 uur Hoogmis Vigilie van 
Hemelvaartsdag
1e jaardienst voor:
Jan Willem Koten
Zaterdag 11 mei 18:00 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Ietje Smits-Lamine en Wil Smits (b.g.v. moeders 
verjaardag)
Toos Kurvers-Op den Kamp
Harie Pelzers en Mina Savelkoul
Hoogmis voor:
Familie Demarteau-Menten en familie Smeets-
Demarteau
Woensdag 15 mei 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
De mensen die leven in armoede
Woensdag 22 mei 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis 
Om toewijding van alle gelovigen aan Maria, de Maagd 
van de Rozenkrans
Zondag 26 mei 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor: 
Bertha Hermans-Salden
Hoogmis voor:
Miet Vrehen-Meuffels en Chrit Blom vw. 
Ouderenvereniging
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H. Martinus Born

Extra collecte

Op 13 april en 09 mei wordt er 
tijdens de H. Mis een extra collecte 
gehouden voor het onderhoud 
van onze parochiekerk.

Koffiedrinken

Op 13 april en 11 mei drinken wij 
na de H. Mis gezamenlijk in de 
sacristie een kop koffie/thee.
U bent van harte welkom.

Gedoopt

Op 10 maart 2024 is door het 
doopsel in de kerk opgenomen:
Fatima Bajrami
Dochter van 
Seno Harizi en 
Sania Harizi

Opgave misintenties

Misintenties kunt u op 
donderdagmiddag tussen  
13:30 en 16:30 uur opgeven op 
het Parochiekantoor, Bronstraat 
2A, of per e-mail aan  
info@parochieborn.nl.
Voor plaatsing in het parochieblad 
nr. 5, voor de periode 25 mei t/m 
5 juli 2024, dient u uw opgave 
uiterlijk 2 mei 2024 door te geven.

Sluiting parochiekantoor

In verband met Hemelvaartsdag 
is op donderdag, 9 mei 2024, het 
parochiekantoor gesloten.
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H. Catharina Buchten

Collectes

Op zaterdag 18 mei en 15 juni 
wordt een extra collecte gehouden 
voor het onderhoud van onze kerk 
en kerkhof. 
Op 20 april is een kerkdeurcollecte 
in het kader van Roepingenzondag

Koffiedrinken 

Op zaterdag 20 april is er na de 
Heilige Mis een gezellig samenzijn 
met koffie en een koekje in de 
sacristie. Iedereen is van harte 
welkom.
Tot ziens op 20 april a.s.

In de Heer overleden

21 februari
José Odrosselij-Hees
66 jaar

29 februari
Fien Kusters-Hendrix
98 jaar

23 maart
Frans Beaumont
69 jaar

Dat zij mogen rusten in de 
vreugde en vrede van de Heer.

Omslagfoto

De voormalige pastorie 
(Dorpsstraat 29) is een 
witgeschilderd tweelaags pand uit 
1851, gelegen in een ommuurde 
tuin met aan de straatzijde een 
poortgebouw. 
Tot 1968 is het als pastorie in 
gebruik geweest.

Zonnebloem nieuwsbrief

Woensdagmiddag 24 april
Gezellige Konings lunch te Obbicht in het Törpshoes, wordt verzorgd door een cateraar.
U wordt verwacht vanaf 12:30 uur. En de lunch wordt geserveerd vanaf 13:00 uur.
De kosten zijn € 22,50 p.p. inclusief een consumptie. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanmelden vóór vrijdag 19 april.
Vrijdagmiddag 17 mei vanaf 14:00 uur
Bloemschikken in Oos hoes te Grevenbicht. Onder begeleiding van Henrïette Wijlaars,  
en het Processie comité. (zij is gespecialiseerd in bloemschikken)
Deze middag is bedoeld om bloemstukken te maken voor de Pinkster processie in Grevenbicht.
Er zijn geen kosten aan verbonden, wel graag aanmelden.
Woensdag 29 mei
Theatervoorstelling in het Toon Hermans Theater te Sittard.  
(Hakken en sloffen) Een voorstelling uit de goede oude tijd.
De kaarten kosten € 5,- per stuk. Incl. één drankje in de pauze.  
Kaarten zijn te bestellen bij Sjaak Pörteners Tel. 06-10112171
Verder is dit een evenement op eigen gelegenheid. 
Graag betalen van de Koningslunch bij aanmelding.
Of betaling per bank: NL77RABO0117295434 t.n.v. Zonnebloem 
Grevenbicht e.o. o.v.v.  
de activiteit met datum. Aanmelden bij :
Marianne Dieteren Rozelaan 13 Grevenbicht  tel. 046-4857675 of op maandag soos middag  
in Oos Hoes Grevenbicht vanaf 14:00 uur tot 16:30 uur.
Inschrijven in Obbicht, kunt U bij Carla Lochs. Past. Zitzenlaan 4 te Obbicht .Telf :0612160641 
(graag het geld in een enveloppe met duidelijk naam en adres van gast erop vermelden.)
Wij wensen u alvast een fijne middagen! Namens het bestuur. G.O.P.S.
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H. Martinus Holtum

Extra Collecte

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk zal 
worden gehouden op zondag  
14 april en 12 mei.

Opgave misintenties

Het volgende federatieblad 
nr. 5 zal 6 weken bevatten, 
namelijk van 25 mei t/m 5 juli. 
Misintenties kunt u opgeven tot 
uiterlijk 2 mei a.s. bij Netty de 
Vries, Adelaarstraat 16 Holtum,  
telefoon: 046-4856889 of per 
mail pc-holtum@parochieborn.nl  
Tarief misintentie € 30,00.

Heilige Missen

H. Missen in onze kerk zijn op de 
volgende zondagen om 09.30 uur: 
14 april en 28 april, donderdag  
9 mei Hemelvaartsdag om 09.30 
uur, 12 mei, zaterdag 18 mei 
Pinksteren om 19.15 uur en  
26 mei, 9 juni en 23 juni, 7 juli en 
21 juli, 4 augustus en zaterdag  
17 august (lichtprocessie) 
om 20.30 uur, 1 september,  
15 september en 29 september, 
13 oktober en 27 oktober, 
3 november (Allerzielenlof) 
om 15.30 uur, 17 november 
(H. Mis voor Schutterij en 
Carnavalsvereniging) en zondag 
24 november (St. Caeciliaviering 
Gemengd Zangkoor en Fanfare), 
8, 22 december, dinsdag  
24 december (Kerstnacht 
nachtmis om 22.00 uur) en 
donderdag 26 december (Tweede 
Kerstdag om 09.30 uur).

Geluk

Al lopende of fietsend in de natuur,
luisterend naar de geluiden om me heen.
Niet van geweld, van vliegende kogels,
hoor ik een koor van zingende vogels....
Dit is geluk er is geen geween.

Al lopende of fietsend in de natuur
kijk ik om me heen.
Ik zie geen kaalslag, geen krotten,
maar dieren die vrolijk met elkaar ravotten.....
Dit is geluk je voelt je niet alleen.

Om ons heen,
al lopende of fietsend in de natuur.
Is dit geluk door God gegeven,
laten we dit koesteren ons hele leven
Van dag tot dag, van uur tot uur....

Netty

Rectificatie Bedevaarten 
Banneux 2024 

In het vorige parochieblad is 
de datum van de dagbedevaart 
abusievelijk verkeerd vermeld.
De dagbedevaarten zijn steeds op 
maandag, in mei is dit niet op  
30 mei maar op 13 mei. 
U kunt zich hiervoor nog 
aanmelden. De reissom incl. 
lunch en koffie met vlaai is  
€ 48,00.  
Reissom alleen bus € 24,00
Inschrijving kan via de website 
van het huis voor de pelgrims te 
Maastricht.
www.huisvoordepelgrim.nl/
reisaanbod/banneux/inschrijven 
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met het Huis 
voor de Pelgrim tel:  
043-3215715 of per mail:  
info@huisvoordepelgrim.nl.
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H. Catharina Grevenbicht

In de Heer overleden

25 februari 
Lucie Cramers-Kriens 
86 jaar
01 maart 
Jan van de Geer
77 jaar

Mogen zij rusten in de vreugde en 
de vrede van de Heer.

Extra collectes

21 april Roepingenzondag
 5 mei Kerkonderhoud
12 mei Nederlandse 
Missionarissen

Pinksterprocessie 

De Pinksterprocessie maandag 20 mei 2024 vraagt meer inspanning van ieder van ons.
De route van de processie loopt dit jaar via:  
Aan de Greune Paol , Achter de Kruiskapel, Heilig Kruisstraat, Peperstraat, Pannesheuvel, Steenweg, Staai, 
Merker- Eyckstraat, Boulevard, Nieuwstraat, Aan de Greune Paol, Kerkplein. ( Met drie rustaltaren: H. Kruis-
kapel, Rustaltaar Beegter markt, Kapel Staai).

Ja, de geel – witte vlag uit, met de processie.
Ook dit jaar doen wij deze oproep en vragen U om vanaf zaterdag voor 
Pinksteren de “ geelwit vlag ” uit te steken, ook al woont u niet langs de route. 
Pinksteren is Beeg “ het ” feest van het jaar. ( Tevens ook een mooi idee voor de komende communie fees-
ten) Deze vlaggen zijn te bestellen bij Fieny Janssens.  Aan de Greune Paol 46, voor € 15,- per stuk.
Telf: 046 4857673

Oproep vaandeldragers:
Tevens willen wij u beleefd vragen om zich op te geven voor een vaandel te dragen tijdens de processie.
Graag willen wij deze traditie in eren houden.
U kunt zich aanmelden bij Sjaak Pörteners telf: 046 4857358  of  0610112171.

Deelname van de kinderen is van het grootste belang
Naast het Allerheiligste vormen de liturgische groepen samengesteld door schoolgaande kinderen een be-
langrijk onderdeel van de Pinksterprocessie. Jaarlijks nemen echter steeds minder kinderen deel en kunnen 
er dus ook minder liturgische groepen worden samengesteld. De prachtige processie komt hierdoor in ge-
vaar en daarom doen we dit jaar een dringende oproep aan de ouders om hun kinderen te motiveren om 
zich aan te melden voor deelname aan één van deze liturgische groepen.

Beroep op de harmonieën en schutterijen 
In het verleden is de afspraak gemaakt om de kinderen van de basisschool te laten deelnemen aan een li-
turgische groep en dus niet te laten deel nemen aan de eigen vereniging. Dit is ook in het belang van de ver-
eniging. Op deze manier zorgen we namelijk allemaal samen dat de processie op niveau blijft bestaan.

Oproep mensen die de processie willen begeleiden, en de processie in goede orde laten lopen. En tevens de 
veiligheid in de gaten houden.  Bent U bereid om ons te komen te helpen.  
Neem dan gerust even contact op met Sjaak Pörteners. Telf: 046 4857358 of 0610112171. 

Stokcollecte
Langs de processieroute houden we een collecte.
Want de kosten voor het organiseren van de processie nemen steeds meer en  meer toe. 
Wij vragen begrip en uw spontane medewerking voor deze stokcollecte.

Verkeersregelaars
Tenslotte doen we een dringend beroep op mensen die ons willen ondersteunen als verkeersregelaar,  
van voor tot na de processie.
Voor de code van SVNL kunt U zich aanmelden. ( Deze code is bij Sjaak Pörteners te verkrijgen telfnr 
0610112171 of 046 4857358)

Namens het pastoraal team, federatiebestuur, parochie- en processiecomité wensen wij u allen mooie  
Pinksterdagen en een gezellige kermis toe.
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H. Willibrordus Obbicht

Extra collecte

Op zondag 14 april  en zaterdag  
11 mei is er een extra collecte voor 
het onderhoud van onze kerk.

In de Heer overleden

Mia Driessen-Demandt 
20-02-2024 
80 jaar
Martin Schumans 
12-03-2024  
70 jaar
Chrit Blom  
17-03-2024  
78 jaar
Mogen zij rusten in 
de vrede van de verrezen Heer.

Koffiedrinken

Op zondag 14 april en zaterdag 
11 mei  bent u na afloop van de 
mis weer van harte welkom in het 
parochiezaaltje voor een gezellig 
onderonsje onder het genot van 
een kopje koffie of thee.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven 
bij Jan Hermans, Maasstraat 39 
of telefonisch 046-4855353. 
U kunt hiervoor ook terecht in de 
sacristie voor of na de H. Mis. 
Voor plaatsing in het volgende 
parochieblad  
(periode 25 mei t/m 5 juli 2024) 
dient u uw opgave te melden  
vóór 2 mei a.s.

In memoriam Wil Leurs 

Ons gewaardeerd Ecrevissecomité lid Wil Leurs (82) is op 31 januari van dit jaar overleden. 
Wil was in 1977 bij de oprichting van het Ecrevissecomité betrokken. Hij was een actief lid en een aantal jaren 
onze zeer gewaardeerde voorzitter. 
Voor het Ecrevissecomité was hij van onschatbare waarde. Opgegroeid in Obbicht kende hij als geen ander 
het dorp, de historie en de Obbichtenaren. 
Hij hield van het dorp. Hij was er trots op. Met zichtbaar plezier vertelde Wil mooie verhalen en schudde hij 
anekdotes zo uit zijn mouw. 
Als verhalenverteller had hij oog voor de mensen. Met zijn karakteristieke stem bleef je naar hem luisteren. 
Kenmerkend voor Wil was de oprechte interesse in de ander. Ook al kwam die niet uit Obbicht. 
Een verenigingsmens die maar liefst 47 jaar verbonden was aan het Ecrevissecomité. Die na afloop van de 
vergadering graag bleef onder het genot van een glas bier. 
Een levensgenieter. Het afgelopen jaar moest hij vanwege ziekte de 
vergadering regelmatig afzeggen. Dat deed hij met pijn in zijn hart.
Als verenigingen het cement zijn van onze samenleving, dan was Wil het 
fundament waar de Obbichtse verenigingen op konden bouwen. 
Immers, niet alleen was hij voor het Ecrevissecomité erg belangrijk. 
Ook voor Schutterij Sint Willibrordus en carnavalsvereniging De Reube 
heeft hij heel veel betekend. 
Zo was hij een van de oprichters van De Reube en erevoorzitter en 71 jaar 
(!) lid van Schutterij Sint Willibrordus. 
Door aan te pakken, door te doen, door er te zijn, heeft hij Obbicht 
veranderd, verder gebracht en heel veel mensen samengebracht. 
We zullen zijn kennis, zijn humor, zijn belangstelling - maar vooral de mooie 
mens Wil - missen.
Bestuur Ecrevissecomité Obbicht

Rectificatie

In het vorige parochieblad is helaas 
verzuimd de 1e Jaardienst voor 
mw. Marlies Blom-Demandt te 
vermelden bij de misintenties van 
Obbicht op Paaszondag 31maart. 
Wij bieden hiervoor onze oprechte 
excuses aan.
Deze 1e Jaardienst is  wel op deze 
datum gelezen ter nagedachtenis 
aan mw. Blom-Demandt.
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