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Mededelingen
- Voor informatie en aanmelding van het  
doopsel van uw kind kunt u contact opnemen 
met de werkgroep Doopsel 
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per 
E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit  
tijdens de openingsuren van het  
parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80  
Voor  opgave en informatie kunt u ook mailen 
naar info@parochieborn.nl
- U kunt een E-mail sturen naar:  
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad 
- Adverteren in het blad 
- Bezorgklachten over het blad 
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Misintenties
Voor opgave misintenties in de periode van  
 30 november 2024 t/m 10 januari 2025 is de 
uiterlijke datum 7 november, opgave bij de 
contactpersoon van uw parochie
Eenvoudige diensten door de week 
(leesmis) € 15,00
Eucharistieviering op zaterdagavond  
of op zondag € 30,00

Op de omslag 
Oude kerk Buchten, door Sjeng Cremers

Vrijwillige bijdrage
Ons parochieblad wordt door parochianen 
zeer gewaardeerd en is het visitekaartje van 
onze kerken en diaconie.   
Door de vrijwillige inzet van de redactie en 
advertenties besparen we enorm op de 
kosten, om de kosten verder te reduceren 
kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op 
het banknummer van uw parochie,  
bij voorbaat dank

Colofon

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid 
E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-850 06 80 
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: van 13:30 uur tot 16:30 uur 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *) 
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman 
E-mail: pastoor@parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19 
Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden: 
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten 
E-mail: hatmjoosten@hotmail.com 
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten 
Telefoon: 06-1306 46 08

Parochiecomité H. Martinus Born
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
Contactpersoon: Miet Coenen Telefoon: 06-106 95 147

Parochiecomité H. Catharina Buchten 
E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl 
Adres:  Dorpstraat 34 6122 CB Buchten 
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 *)
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken) 
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306

Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht 
E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
Adres: Pastoor Dolsstraat 1D, 6127 AK Grevenbicht  
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 *)
Contactpersoon: Marjo Willems Telefoon: 046-485 76 62

Parochiecomité H. Martinus Holtum 
E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl 
Adres:  Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum 
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 *)
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89

Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht 
E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl 
Adres:  Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht 
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 *)
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53
*) t.n.v. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid
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Woord van de pastoorParochie

Niet “in besloten kring”

In besloten kring, dat staat tegenwoordig in bijna 
alle rouwadvertenties. Dat betekent dat de uitvaart 

van een overledene plaatsvindt in aanwezigheid van 
slechts enkele personen of soms helemaal in stilte 
zonder de aanwezigheid van anderen. 
De mensen die zo de uitvaart van een naaste houden 
zullen daar ongetwijfeld goede redenen voor hebben. 
Ik wil daar zeker niet over oordelen en respecteer een 
dergelijke keuze.
Maar toch is het iets dat mij verwondert. In de 
beginjaren van mijn priesterschap was het nog heel 

gewoon dat de kerk vol zat bij 
een uitvaart. Na de uitvaart 
stond vaak een bus gereed 
om de vele belangstellende 
de mogelijkheid te geven 
om de overledene naar 
kerkhof of crematorium te 
begeleiden. En daarna was 
er nog een grote koffietafel 
waarbij eveneens velen 
aanwezig waren.
Maar het zijn niet alleen de 
uitvaarten die in besloten 

kring gehouden worden. In mijn eerste parochie 
waren er soms bijna honderd communicantjes en 
vele tientallen vormelingen. Bruiloften waren er toen 
ook niet zo veel. Maar de laatste jaren is er geen 
enkele. En ook het kerkbezoek is in tegenstelling tot 
mijn beginjaren als priester dramatisch gedaald. 
Betreft deze terugloop van samenkomsten alleen de 
Kerk? Ik denk dat het veeleer een maatschappelijk 
verschijnsel is. Steeds meer mensen willen zich 
niet binden. Mensen binden zich niet meer aan een 
woonplaats. Jobhoppen, verandering van baan, is 
heel gewoon. Verenigingen zijn steeds meer in hun 
voortbestaan bedreigd omdat er nog nauwelijks 
aanwas van nieuwe leden is. En ook het familieleven 
wordt ernstig bemoeilijkt omdat men het door wat 
voor reden vaak te druk heeft om tijd te maken voor 
elkaar.
De gevolgen van dit individualisme, van dit zich 
niet willen binden, zijn groot. Zo is er steeds meer 
eenzaamheid. Steeds meer mensen ervaren een grote 
leegte in hun leven. Door het gemis aan menselijke 
contacten kun je zelfs ziek worden. 
Want uiteindelijk kan geen enkele mens zonder andere 
mensen: de mens is bestemd voor gemeenschap.
In dit parochieblad staan artikelen waarin het belang 
van de mensengemeenschap tot uitdrukking komt en 
hoe wij deze gemeenschap kunnen bevorderen. Zo 
staat er in dit blad een artikel over het Heilige Jaar 
2025. Dit jaar staat onder het motto: “de hoop wordt 
niet teleurgesteld”. In een Heilig Jaar wil de kerk de 
gelovigen tot inkeer en bezinning brengen. 

De paus viert dit Heilige Jaar samen met tweeën-
veertig miljoen pelgrims, die volgend jaar worden 
verwacht en met vele miljoenen die zich thuis hierbij 
aansluiten. Hij doet dit niet “in besloten kring”.
Ook staat er een artikel over onze nieuwe bisschop 
Ron. In zijn installatiepreek op 24 augustus in 
Roermond gaf hij aan dat we “anders moet gaan 
kijken”. Dat betekent onder andere dat we ons 
in onze parochies naar elkaar toe bewegen. We 
hebben het omwille van ons geloof nodig dat we 
oude tegenstellingen overbruggen en niet langer 
vasthouden aan een mentaliteit van “ons eigen erf 
verdedigen en behouden wat we hebben”. Dit leidt 
niet tot een levende gemeenschap. 

Voorts staat er een artikel over de Werelddag voor de 
Armen. Het gaat hier over tallozen die door extreme 
ongelijkheid en ongerechtigheid er niet meer bij 
horen. Een geweldig groot leed waar we niet aan 
voorbij kunnen gaan. Tenslotte staan er artikelen 
hoe wij als parochie impulsen geven aan onze 
parochiegemeenschap. De Allerzielenviering, “de weg 
van Licht in de duisternis”, adventskrans knutselen, 
Wereldmissiemaand etc. We willen dit alles NIET 
doen “in besloten kring”. 
Want voor ons en de gehele kerk geldt: des te meer 
zielen samen, des te meer vreugd.

Vieringen Allerheiligen & Allerzielen

Zondag 27 oktober om 14.00 uur in Born:  
Allerzielenlof met aansluitend Gravenzegening
Zondag 27 oktober om 14.00 uur in Obbicht: 
Allerzielenlof met aansluitend Gravenzegening
Zondag 27 oktober om 15.30 uur in Grevenbicht: 
Allerzielenlof met aansluitend Gravenzegening
Vrijdag 1 november om 09.30 uur in Born:  
Hoogmis ter gelegenheid van Allerheiligen
Zondag 3 november om 14.00 uur in Buchten: 
Allerzielenlof met aansluitend Gravenzegening
Zondag 3 november om 15.30 uur in Holtum: 
Allerzielenlof met aansluitend Gravenzegening
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Parochie Nieuws

Gebedsintenties van de Paus

Oktober 2024 
Voor een gezamenlljke missie
Bidden wij dat de Kerk in alle opzichten een 
synodale levenswijze blijft steunen, in het teken 
van medeverantwoordelijkheid, die de participatie, 
gemeenschap en gezamenlijke missie van priesters, 
religieuzen en leken bevordert.

November 2024 
Voor degenen die een kind hebben verloren
Bidden wij dat alle ouders die rouwen om de dood van 
een zoon of dochter steun vinden in de gemeenschap 
en door de troost van de Heilige Geest vrede van hart 
krijgen.

Weg van Licht in de Duisternis 

Op zaterdag 26 oktober 2024, aansluitend aan de Hoogmis in de St. Martinuskerk te Born, organiseert de 
parochie Maria Moeder van Barmhartigheid “De weg van licht in de duisternis!”. Het doel van “De weg van 

licht in de duisternis!” is om jong en oud, gelovig of niet gelovig, gelegenheid te geven om tot rust te komen 
in ons drukke bestaan en even stil te staan bij overleden en of zieke familieleden, vrienden en kennissen. 
Daarnaast is het doel om vrede te vinden of vrede te vragen of andere persoonlijke intenties of misschien de 
weg naar God te vinden.
Bezoekers worden verzocht een theelichtje/waxinelichtjes in een jampotje of glaasje mee te nemen of bij 
voorkeur een theelichtje op batterijen en deze na afloop van de Hoogmis aan te steken/maken (als kaarsje 
voor bijvoorbeeld een overleden familielid, een 
ziek familielid, vriend of kennis, het stoppen van 
oorlog of geweld, et cetera). Met deze kaarsjes 
wordt vervolgens een weg van licht gemaakt van de 
hoofdingang naar het priesterkoor. 
Hierna zal het elektrisch licht in de kerk worden 
gedoofd en zal volledige stilte worden ingezet. De 
St. Martinuskerk Born blijft dan alleen op kaarslicht 
open voor iedereen tot 22.00 uur (in volledige stilte). 
Bezoekers die na afloop van de Hoogmis inkomen 
zijn tevens van harte welkom om een kaarsje aan 
te steken en in volledige stilte plaats te nemen in 
de kerk.
Op zondag 27 oktober 2024 worden de kaarsen weer aangestoken na afloop van het Allerzielenlof.  
De kerk is dan open en de kaarsen blijven branden tot 22.00 uur. Iedereen is dan weer welkom om een kaarsje 
aan te steken, voor welk onderwerp dan ook.

Na het Allerzielenlof in Born, ongeveer 15.00 uur, zal vanuit 
Born het licht naar de vier andere kerkgebouwen binnen 
onze parochie worden gebracht. (St. Catharina Buchten, 
St. Catharina Grevenbicht, St. Willibrordus Obbicht en 
St Martinus Holtum) als teken van verbroedering en 
eenwording. Na afloop om 22.00 uur worden de kaarsen 
gedoofd door de bezoekers die dan aanwezig zijn in Born.
Voorwaarde is dat de theelichtjes/waxinelichtjes voorzien 
worden van een beschermend glaasje en bij voorkeur 
een theelichtje op batterijen (wegens brandgevaar) en er 
volledige stilte in de kerk is. 
Bezoekers worden verzocht om het geluid van de telefoon 
uit te zetten en niet te kijken op de telefoon. Rust, 
bezinning, respect, stilte en veiligheid gaan voor alles.
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Parochie Nieuws

Installatie bisschop Cornelis op 24 augustus

Bisschop Ron van den Hout nam op zaterdag 24 augustus tijdens een pontificale eucharistieviering in de 
Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit. 

Hiermee is de installatie van de 25e bisschop van Roermond een feit. Meer dan duizend gasten woonden de 
plechtigheid bij, die ook live te volgen was.

Anders kijken
“Ik mag mijn afkomst en mijn periode in het noorden 
niet verloochenen, maar ik hoop toch een van u te zullen 
worden”, zei de kersverse bisschop van Roermond tijdens 
de preek.
Hij benadrukt verder dat veranderingen noodzakelijk 
zullen zijn vanwege de ontkerkelijking in de samenleving. 
“Samenwerking van geloofsgemeenschappen in 
fusieparochies is onontkoombaar. 
Er worden nieuwe structuren gevraagd die passen bij de 
huidige tijd. We zullen allen in beweging moeten komen.” 
Dat vraagt een houding van “anders kijken” zegt bisschop 
van den Hout. “Dieper kijken”, zonder vooroordelen. 
“Een mentaliteit van ‘ons eigen erf verdedigen’ 
en behouden wat we hebben, leidt niet tot een 

levende kerk. We zullen toe moeten werken naar plekken van hoop.  Samenwerking levert energie op.  
Daarvan ben ik overtuigd.”
Wij willen onze nieuwe bisschop Ron van harte feliciteren met zijn benoeming tot bisschop van het Bisdom 
Roermond en bidden om rijke zegen voor zijn werk en verzekeren hem van ons gebed en medewerking.

Adventskransen maken

Als het advent is kijken we uit naar het feest van de geboorte van Jezus Christus: Kerstmis. Dat doen we 
elk jaar opnieuw. Want de geboorte van Jezus, de Zoon van God, is de belangrijkste gebeurtenis in de 

wereldgeschiedenis. God houdt van mensen. Hij laat ons niet alleen. Daarom wordt Jezus mens. Hij staat 
midden onder ons.
In de Adventstijd bereiden wij ons voor op de komst van Jezus. De vreugde in ons hart moet groeien. Dat is net 
hetzelfde als iemand die ver weg woont en je belooft om bij je op bezoek te komen. Met elke dag die je wacht 
wordt de vreugde groter. Bij dat wachten op Jezus helpt ons de Adventskrans. 
Het is een groene krans van dennentakken, paarse linten en vier kaarsen. Elke week wordt weer een kaarsje 
aangestoken. Er komt steeds meer licht. Dat licht staat voor onze blijheid die steeds groter wordt naarmate de 
dag van de geboorte van Jezus dichterbij komt. Wij willen ons goed op het kerstfeest, de geboorte van Jezus 
voorbereiden.
We komen daarom ook met de kinderen uit onze parochie 
samen. We willen het verhaal van Jezus vertellen en ook een 
mooie adventskrans knutselen.  
Dat gaan we doen in Obbicht, in het Parochiezaaltje naast 
de kerk, op woensdag 27 november om 13.30 uur
In Born, in het Parochiezaaltje, Bronstraat 2a, ook op 
woensdag 27 november om 13.30 uur.
Jij komt toch ook! Breng ook je broertjes en zusjes mee 
en ook je vriendjes. Ook ouders en grootouders mogen 
meekomen om te helpen. 
Het is gemakkelijker voor ons als je je ook even aanmeldt 
en laat weten met hoeveel personen jullie komen.  
Je kunt je aanmelden bij:
Rini van de Geer: hatmjoosten@hotmail.com 
of telefonisch +31 6 13 06 46 08
Pastoor Houwman: pastoor@parochieborn.nl 
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Parochie Nieuws

Heilig Jaar 2025

Het jaar 2025 zal gevierd worden als “Heilig Jaar“. Als 
motto heeft paus Franciscus gekozen: “De Hoop 

stelt niet teleur“. In dit artikel willen wij uitleggen wat 
een heilig Jaar is en waarom het wordt gevierd.
In de Katholieke Kerk is een Jubeljaar of Heilig Jaar 
een bijzondere periode die door een paus wordt 
afgekondigd om de gelovigen extra te laten profiteren 
van de geestelijke schatten van de Kerk van Christus. 
Centraal staat de verzoening tussen mensen 
onderling en van de mens met God. Centrum van 
een Heilig Jaar is Rome. Bij aanvang van een jubeljaar 
worden de dichtgemetselde “heilige deuren” van de 
Romeinse grootbasilieken plechtig geopend. Uit heel 
de wereld pelgrimeren de gelovigen naar de Eeuwige 
Stad om er de graven van de apostelen te bezoeken. 
De paus verleent bij gelegenheid van een jubeljaar 
een bijzondere aflaat.

Het katholieke gebruik om jubeljaren af te kondigen 
is overgenomen uit het Oude Testament. In de wet 
van Mozes staat dat de zevende dag, de sabbat, 
de rustdag is, de dag van God. Net zo was er ook 
een sabbatjaar, het zevende jaar, waarin het land 
rust moest worden gegund, door niet te zaaien 
en te oogsten. Een jubeljaar vond plaats na zeven 
maal zeven jaar. Daarbij kregen families die hun 
eigendommen hadden verloren of hun persoonlijke 
vrijheid, een nieuwe kans. Doel was om de gelijkheid 
tussen alle kinderen van Israël te herstellen.  
De bescherming van de zwakken gold daarbij als 
voorwaarde van gerechtigheid en maatschappelijke 
vrede.
Eerste Heilig Jaar
Het eerste katholieke jubeljaar vond plaats in 1300 
en was afgekondigd door paus Bonifatius VIII in 
zijn bul “De betrouwbare overlevering van onze 
voorvaderen“. 
De reden voor de instelling van een Heilig Jaar was 
de grote hoeveelheid ellende die de christenheid te 
verduren had, zoals oorlogen en de pestepidemie. 
Velen verlangden naar goddelijke vertroosting en 
Bonifacius speelde daarop in. 
Hij riep de christenen op massaal naar Rome te 
pelgrimeren, waar zij na het bidden bij de graven 

van de apostelen de pauselijke zegen in ontvangst 
konden nemen. Bonifatius wilde dat er voortaan om 
de eeuw een jubeljaar zou worden gevierd.

Sindsdien is de traditie van een heilig jaar in de 
katholieke kerk blijven bestaan. Wel werd de periode 
tussen de heilige jaren verder verkort. Paus Clemens 
VI bepaalde dat eens in de vijftig jaar moest worden 
gehouden, daarbij teruggrijpend op de Israëlitisch 
traditie. Paus Urbanus verkortte de periode naar 
drieëndertig jaar, de leeftijd waarop Jezus stierf. 
Paus Paulus II bepaalde uiteindelijk dat er elke 
vijfentwintig jaar een jubeljaar gehouden moest 
worden. De regel ging in in het jaar 1475 en daar is 
eigenlijk niet meer van afgeweken. 
Het gebeurde wel dat een heilig jaar niet doorging, 
zoals bijvoorbeeld Napoleon die verhinderde dat 
het Heilig Jaar in 1800 doorging of in 1850 toen de 
Republiek Rome werd uitgeroepen en de paus werd 
verbannen.

Maar ook werden er speciale Heilige Jaren gehouden. 
Bijvoorbeeld in 1933, 1900 jaar na de verlossende 
kruisdood van Jezus. Dit gebeurde ook in 1983, dus 
1950 jaar na het sterven van Christus. 
In 2015 kondigde Paus Franciscus nog een Heilig 
Jaar af, het Jubeljaar van de Barmhartigheid.  

Nu in 2025 wordt de officiële periode van vijfentwintig 
jaar met het Jubeljaar van de Hoop. 
Hoop heeft de wereld immers nodig in een wereld die 
gebukt gaat onder steeds meer crisissen.
(In de volgende editie kunt u lezen hoe we het 
Jubeljaar 2025 gaan vieren)
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Parochie Nieuws

Werelddag van de armen  
17 november

De Werelddag voor de Armen werd door 
paus Franciscus aan het einde van het 

Heilige Jaar van de Barmhartigheid 2016 
ingevoerd. De armen gaan paus Franciscus 
bijzonder ter harte. “Vergeet de armen niet”: dit 
zou de Braziliaanse kardinaal Claudio Hummes 
toentertijd aan de pasgekozen paus gezegd 
hebben. Deze opmerking zette de paus aan 
om de naam van de Heilige Franciscus aan te 
nemen.

“Een kerk, die armen ter zijde staat”, dat is de 
droom van paus Franciscus. Deze thematiek 
komt ook telkens weer naar voren in de 
vele geschriften die deze paus publiceerde. 
In een wereld van extreme ongelijkheid 
en ongerechtigheid wenden wij vaak onze 
blik af wanneer wij met armoede worden 
geconfronteerd. Paus Franciscus appelleert 
aan ons om de armen aan te kijken, om naar 
hen te luisteren en hen te helpen.
“Het gebed van de arme stijgt tot God omhoog”. 
Dit is de titel van de boodschap van de paus ter 
gelegenheid van de achtste Werelddag van de 
Armen. De armen, aldus de paus, maken deel 
uit van de onze gemeenschappen. Zij zijn onze 
broeders en zusters aan wie wij niet achteloos 
mogen voorbijgaan. Hun lot moet ons ter harte 
gaan omdat hun lot God ter harte gaat.
Als parochie willen wij aan de wens van de 
paus in zijn zorg om de arme tegemoet komen.  
Zo is er reeds een Parochiële Caritas opgericht 
en zijn er vergevorderde plannen om samen 
te gaan werken met Schuldhulpmaatje. Ook 
willen wij bijzondere aandacht besteden aan 
deze Werelddag voor de armen.

Gebed van een arme
Heer, ik heb geen andere helper dan u,
Geen andere verlosser, geen ander houvast.
Ik bid tot U, U alleen kunt mij helpen.
De nood, waarin ik sta, is te groot,
Vertwijfeling maakt zich van mij meester,
Ik weet echt niet hoe het verder moet.
Ik lig teneer en kom alleen niet meer omhoog.
Wanneer het uw wil is,
dan bevrijd mij uit deze nood.
Laat mij weten, dat U sterker bent dan alle 
nood.				                Uit Afrika

NS-oorlogsgedenkteken heeft nieuwe plek op 
begraafplaats in Buchten 

In stralend nazomerweer is vrijdag 20 september jl. een 
speciaal gedenkteken onthuld op de begraafplaats in 

Buchten. Dit gedenkteken herinnert aan de omgekomen 
verzetsmensen Chris Plitscher uit Susteren en Jo Hogenbirk 
uit Born. 
De onthulling geschiedde door burgemeester Hans 
Verheijen van Sittard-Geleen en vond plaats onder grote 
publieke belangstelling. Onder de aanwezigen bevonden zich 
verschillende nabestaanden van de beide verzetsmannen.  
De verzetsmensen Chris Plitscher en Jo Hogenbirk 
waren werkzaam op het spoorwegemplacement aan de 
Laadhaven te Buchten. Aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog zijn zij door oorlogsgeweld om het leven 
gekomen. Het gedenkteken heeft jarenlang gehangen aan 
het “station” op het spoorwegemplacement in Buchten. 
In de afgelopen tijd is de Stichting 4 mei Herdenking 
Born met de steun van velen druk bezig geweest om het  
NS-gedenkteken een nieuwe plaats te geven.
Tijdens de geslaagde onthullingsbijeenkomst, die geleid 
werd door Jac Vrancken van de Stichting 4 Mei, sprak 
burgemeester Hans Verheijen indrukwekkende woorden, 
stond Remie Lebens (bestuurslid Stichting 4 Mei) stil bij 
de herkomst van het gedenkteken en het leven van beide 
verzetsmannen, en ging pastoor Houwman voor in een 
toepasselijke overweging en een gebed. Een delegatie van 
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Catharina uit Buchten 
en van Schutterij St. Joseph Buchten verleende op gepaste 
en waardige wijze medewerking aan de ceremoniële 
plechtigheden. 
Daarnaast hadden jongeren uit de voormalige gemeente 
Born een bijzondere plaats tijdens de ceremonie: Julie 
Leurs en Luna Coenen droegen een gedicht voor, terwijl 
de Jeugddrumband Aw-gemeinte Bor onder leiding van 
tambour-maître Mart Tholen de plechtigheid met het 
muziekstuk “Hymn to the fallen” opluisterde. 
Door alle aanwezigen werd een witte anjer als symbool 
van toewijding, doorzettingsvermogen en verzet bij het 
gedenkteken gelegd.  
Het gedenkteken heeft 
een nieuwe, passende 
plaats gekregen 
tegen de muur van de 
absouteplaats. Hiernaast 
staat een informatiezuil 
met korte uitleg over 
de beide omgekomen 
verzetsmensen. Via 
een QR-code kan men 
uitgebreide informatie 
over het gedenkteken 
en beide verzetsmensen 
raadplegen. 
Deze informatie is ook te 
lezen op de website:  
www.AEZEL.nu
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Misintenties

BORNALDENHOF

12 oktober t/m 29 november

BUCHTEN

ALDENHOF

HOLTUM

Donderdag 17 oktober 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Allen die verkeerde wegen hebben ingeslagen
Zaterdag 19 oktober 18:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Ger Michiels
Donderdag 24 oktober 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Hen die ziek zijn naar lichaam of geest
Donderdag 31 oktober 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De leiders van de Kerk
Zaterdag 2 november 18:00 uur Hoogmis
Gestichte Jaardienst  voor:
Oud pastoor Leenders vanwege zijn sterfdag, tevens vanwege 
zijn verjaardag
Zondag 3 november 14:00 uur Allerzielenlof  
Donderdag 7 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Onze geliefde overledenen
Donderdag 14 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De mensen die nergens bij horen en aangekeken worden op 
fouten van vroeger
Zaterdag 16 november 18:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Leo van Mulken
Donderdag 21 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De wezen en gekwetste kinderen uit gebroken gezinnen 
Zaterdag 23 november 18:00 uur Hoogmis Catharinaviering
Gestichte Jaardienst voor:
Oud pastoor André Verheggen
Jaardienst voor:
Martha Geelen-Van Geel
Hoogmis voor:
Levende en overleden leden van Gemengd Kerkelijk Zangkoor 
St. Catharina 
Donderdag 28 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Hen die strijden met twijfel en ongeloof
Zaterdag 30 november 18:00 uur Hoogmis
Gestichte Jaardienst voor:
Mia Roebroek-Körvers, tevens vanwege verjaardag
Thé van Kesteren

Vrijdag 18 oktober 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 25 oktober 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Annie Stoffels-Vola
Vrijdag 01 november 18:30 uur Leesmis, 
ALLERZIELEN
Heiige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Vrijdag 08 november 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 15 november 18:30 uur Leesmis 
Vrijdag 22 november 18:30 uur Leesmis
Jaardienst voor:
Giel Stelten tevens voor Wendy, Frans en  
Gerda Stelten van Peij
Vrijdag 29 november 18:30 uur Leesmis

Zaterdag 12 oktober 18:00 uur Hoogmis
1e Jaardienst voor:
Corry Kitzen-Wehrens
Jaardienst voor:
Wiel Coenen
Overledenen familie Fijten-den Bekker
Hoogmis voor:
Jo Velraeds en Kitty Velraeds-Jans
Bea Widdershoven-Munsters
Zaterdag 26 oktober 18:00 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
Christien Schmeitz-Dukers tevens voor Jorge Izquier
Zef en Lisa Hoedemakers-Schurgers
Zondag 27 oktober 14:00 uur Allerzielenlof
Allerzielenlof met Gebedsdienst, tevens afhalen van het 
gedachteniskruisje voor in de kerk.
Na het Allerzielenlof gaan we naar het kerkhof en zegenen de 
graven en de urnenbewaarplaatsen.
Vrijdag 01 november 2024 09:30 uur Hoogmis Allerheiligen
Zaterdag 09 november 18:00 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
André van Bilzen
Hoogmis voor:
Levende en overleden leden van Schutterij Sint Martinus Born
Zef en Lisa Hoedemakers-Schurgers
Zaterdag 23 november 18:00 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Gerda Pörteners-van Dijck tevens voor Sjeng Pörteners

Zondag 13 oktober 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Bèr Wijshoff en voor Bertha Wijshoff-van Sloun en  
hun achterkleinkind Suus.
Ouders Horrichs-Peters
Zondag 27 oktober 09:30 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
Meer liefde en verdraagzaamheid in onze wereld
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand.
Zondag 3 november 15.30 uur Allerzielenlof
Voor alle overledenen van het afgelopen jaar.
Zondag 17 november 09:30 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Anita Mols
Hoogmis voor:
Margriet en Jan Ariaans en dochter Marion
De levende en overleden leden van schutterij St. Martinus
De levende en overleden leden van CV de Katers
Zondag 24 november 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Herman van Sloun
Leo Hilkens en Maria Hilkens-Horrichs
Zef Grooten en Helena Welters
Hoogmis voor:
Go Grooten
Wil de Vries
Margriet Konings
De levende en overleden leden van Gemengd Zangkoor 
Holtum
De levende en overleden leden van Muziekgezelschap Juliana

9



Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 2 november wordt vanaf 13:00 uur de  
ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

12 oktober t/m 29 november

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 12 oktober 18.00 uur Hoogmis zaterdag 12 oktober

zondag 13 oktober 09.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 13 oktober

dinsdag 15 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 15 oktober

woensdag 16 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 16 oktober

donderdag 17 oktober 9:00 uur Leesmis donderdag 17 oktober

vrijdag 18 oktober 18:30 uur Leesmis vrijdag 18 oktober

zaterdag 19 oktober 18.00 uur Hoogmis zaterdag 19 oktober

zondag 20 oktober 11:00 uur Hoogmis zondag 20 oktober

dinsdag 22 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 22 oktober

woensdag 23 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 23 oktober

donderdag 24 oktober 9:00 uur Leesmis donderdag 24 oktober

vrijdag 25 oktober 18:30 uur Leesmis vrijdag 25 oktober

zaterdag 26 oktober 18.00 uur Hoogmis zaterdag 26 oktober

zondag 27 oktober 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 27 oktober

zondag 27 oktober 14:00 uur Allerzielenlof 15:30 uur Allerzielenlof 14:00 uur Allerzielenlof zondag 27 oktober

dinsdag 29 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 29 oktober

woensdag 30 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 30 oktober

donderdag 31 oktober 09:00 uur Leesmis donderdag 31 oktober

vrijdag 1 november 18:30 uur Leesmis 09:30 uur Hoogmis vrijdag 1 november

zaterdag 2 november 18.00 uur Hoogmis zaterdag 2 november

zondag 3 november 11:00 uur Hoogmis zondag 3 november

zondag 3 november 14:00 uur Allerzielenlof 15:30 uur Allerzielenlof zondag 3 november

dinsdag 5 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 5 november

woensdag 6 november 18:30 uur Leesmis woensdag 6 november

donderdag 7 november 09:00 uur Leesmis donderdag 7 november

vrijdag 8 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 8 november

zaterdag 9 november 18.00 uur Hoogmis zaterdag 9 november

zondag 10 november 11:00 uur Hoogmis Sjöttemès zondag 10 november

dinsdag 12 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 12 november

woensdag 13 november 18:30 uur Leesmis woensdag 13 november

donderdag 14 november 09:00 uur Leesmis donderdag 14 november

vrijdag 15 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 15 november

zaterdag 16 november 18.00 uur Hoogmis 18:30 Ceciliaviering Concordia zaterdag 16 november

zondag 17 november 09.30 uur Hoogmis Schutters/CV 11:00 uur Hoogmis zondag 17 november

dinsdag 19 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 19 november

woensdag 20 november 18:30 uur Leesmis woensdag 20 november

donderdag 21 november 09:00 uur Leesmis donderdag 21 november

vrijdag 22 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 22 november

zaterdag 23 november 18.00 uur Hoogmis 18:00 uur Hoogmis Catharinaviering zaterdag 23 november

zondag 24 november 09.30 uur Hoogmis Koor/Fanfare 11:00 uur Hoogmis zondag 24 november

dinsdag 26 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 26 november

woensdag 27 november 18:30 uur Leesmis woensdag 27 november

donderdag 28 november 09:00 uur Leesmis donderdag 28 november

vrijdag 29 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 29 november

zaterdag 30 november 18.00 uur Hoogmis zaterdag 30 november

zondag 1 december 11:00 uur Hoogmis zondag 1 december
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 2 november wordt vanaf 13:00 uur de  

ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

12 oktober t/m 29 november

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 12 oktober 18.00 uur Hoogmis zaterdag 12 oktober

zondag 13 oktober 09.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 13 oktober

dinsdag 15 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 15 oktober

woensdag 16 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 16 oktober

donderdag 17 oktober 9:00 uur Leesmis donderdag 17 oktober

vrijdag 18 oktober 18:30 uur Leesmis vrijdag 18 oktober

zaterdag 19 oktober 18.00 uur Hoogmis zaterdag 19 oktober

zondag 20 oktober 11:00 uur Hoogmis zondag 20 oktober

dinsdag 22 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 22 oktober

woensdag 23 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 23 oktober

donderdag 24 oktober 9:00 uur Leesmis donderdag 24 oktober

vrijdag 25 oktober 18:30 uur Leesmis vrijdag 25 oktober

zaterdag 26 oktober 18.00 uur Hoogmis zaterdag 26 oktober

zondag 27 oktober 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 27 oktober

zondag 27 oktober 14:00 uur Allerzielenlof 15:30 uur Allerzielenlof 14:00 uur Allerzielenlof zondag 27 oktober

dinsdag 29 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 29 oktober

woensdag 30 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 30 oktober

donderdag 31 oktober 09:00 uur Leesmis donderdag 31 oktober

vrijdag 1 november 18:30 uur Leesmis 09:30 uur Hoogmis vrijdag 1 november

zaterdag 2 november 18.00 uur Hoogmis zaterdag 2 november

zondag 3 november 11:00 uur Hoogmis zondag 3 november

zondag 3 november 14:00 uur Allerzielenlof 15:30 uur Allerzielenlof zondag 3 november

dinsdag 5 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 5 november

woensdag 6 november 18:30 uur Leesmis woensdag 6 november

donderdag 7 november 09:00 uur Leesmis donderdag 7 november

vrijdag 8 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 8 november

zaterdag 9 november 18.00 uur Hoogmis zaterdag 9 november

zondag 10 november 11:00 uur Hoogmis Sjöttemès zondag 10 november

dinsdag 12 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 12 november

woensdag 13 november 18:30 uur Leesmis woensdag 13 november

donderdag 14 november 09:00 uur Leesmis donderdag 14 november

vrijdag 15 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 15 november

zaterdag 16 november 18.00 uur Hoogmis 18:30 Ceciliaviering Concordia zaterdag 16 november

zondag 17 november 09.30 uur Hoogmis Schutters/CV 11:00 uur Hoogmis zondag 17 november

dinsdag 19 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 19 november

woensdag 20 november 18:30 uur Leesmis woensdag 20 november

donderdag 21 november 09:00 uur Leesmis donderdag 21 november

vrijdag 22 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 22 november

zaterdag 23 november 18.00 uur Hoogmis 18:00 uur Hoogmis Catharinaviering zaterdag 23 november

zondag 24 november 09.30 uur Hoogmis Koor/Fanfare 11:00 uur Hoogmis zondag 24 november

dinsdag 26 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 26 november

woensdag 27 november 18:30 uur Leesmis woensdag 27 november

donderdag 28 november 09:00 uur Leesmis donderdag 28 november

vrijdag 29 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 29 november

zaterdag 30 november 18.00 uur Hoogmis zaterdag 30 november

zondag 1 december 11:00 uur Hoogmis zondag 1 december
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Misintenties

OBBICHTGREVENBICHT

12 oktober t/m 29 november

Dinsdag 15 oktober 18:30 Leesmis
Heilige Mis voor: 
Wim dukers
Zondag 20 oktober 11:00 Hoogmis Dames koor
Zeswekendienst voor: 
Zus Mulleners-Tholen
Jaardienst voor:
Elly Smeets-Schrijen; Thei Coenen; Jean en Wies Reg-
gers-Schrouf
Jacob Brouwers; Tilla Hustinx-Kelleners en tevens voor Frits 
Hustinx; Eugène Wagemans; Lambert Franken
Hoogmis voor:
Johannes Janssen en Helena Urlings tevens voor dochter 
Gerda en schoonzoon Hub, zoon Nico en schoondochter Els 
schoonzoon Jan en zoon Jo
Johanna Hoofwijk-Brouns en echtgenoot Sjaak Hoofwijk
Dinsdag 22 oktober18:30 Leesmis
Heilige Mis  voor: 
Wim Dukers
Zondag 27 oktober 15:30 Allerzielenlof  Gemengd koor
Dinsdag 29 oktober 18:30 Leesmis
Heilige Mis voor: 
Wim Dukers
Zondag 3 november 11:00 Hoogmis Gemengd koor
Jaardienst voor:
Gerard en Johanna Lemmens-Michels en zoon André
Sjeng en Mien Bergers-Tholen; Jo Urlings; Sjaak Hoofwijk
Fons Cramers
Hoogmis voor:
Guus en Gon Wijshoff – van de Pas en zoon Harry Wijshoff
Dinsdag 5 november 18:30 Leesmis
Heilige Mis voor: 
Wim Dukers
Dinsdag 12 november 18:30 Leesmis
Heilige Mis voor:
Emile en Netta Gelissen-Kriens tevens voor dochter Rianne 
en zoon Chris; Roy Brouwers vanwege zijn verjaardag; Wim 
Dukers
Zondag 17 november 11:00 Hoogmis Dames koor
Jaardienst voor:
Alle rectoren van de voormailge H. Kruiskapel te 
Grevenbicht en alle overleden pastoors van Papenhoven, 
later Papenhoven-Grevenbicht; Ad Deuss
Hoogmis voor:
Elly Mulleners
Dinsdag 19 november 18:30 Leesmis
Heilige Mis voor: 
De vele armen in onze maatschappij
Dinsdag 26 november 18:30 Leesmis
Heilige Mis voor:
Allen die treuren om het verlies van een dierbare
Zondag 1 december 11:00 Hoogmis Harmonie Cecilia
Jaardienst voor:
Levenden en overleden leden Harmonie Cecilia
Familie Janssen-Brouwers; Arnold en Lies Maassen-Cramers; 
Wiel en Liza Brouwers-Lebens; Anna Maria Ruber-Menten 
tevens voor Jo Janssen, Eric Janssen en Bettina Kersten
Catharina Hompus
Mil Savelkoul en Annie Savelkoul-Tholen
Hoogmis voor:
Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff en Mia Smeets Savelkoul

Zondag 13 oktober 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Ouders Salden-Peters; Ger Boels; Sjuul Gregoire
Sjiel Demandt en Maria Joh. Helena Fleischeuer
Hoogmis voor:
Mai Gregoire-Munsters; Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners
Woensdag 16 oktober 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
Sjang Hermans vw. Verjaardag; Bertha Hermans-Salden
Woensdag 23 oktober 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
Genezing en kracht voor allen die ziek zijn naar lichaam of 
geest
Zondag 27 oktober 11:00 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Thies Toonen; Pierre Ubachs en Bej Ubachs-van Mulken
Ouders Harie Paland en Maria Paland-Toonen
Sjeng, Fientje en Monique Koolen
Hoogmis voor :
Ouders Houben-Linssen; Ouders Demarteau-Menten
Zondag 27 oktober 14:00 uur
Allerzielenlof met aansluitend zegening van de graven
Woensdag 30 oktober 18:30 uur Leesmis 
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
Onze wereld die gebukt gaat onder oorlogen, conflicten en 
geweld
Woensdag 6 november 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
De Kerk: dat zij zich telkens opnieuw innerlijk mag vernieuwen
Zondag 10 november 11:00 uur Hoogmis-Sjöttemès
Hoogmis voor:
Levende en overleden leden van Schutterij Sint Willibrordus
Ouders Demarteau-Menten; Chrit Blom
Woensdag 13 november 19:30 uur leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis om:
Een hoopvol vertrouwen in het denken over de toekomst van 
de Kerk
Zaterdag 16 november 18:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Nol Paland; Nico Hubens; Harie Verbeek en Mia Verbeek-Fid-
delaers; Leny Houben-Sijben; Pierre Claessen en Marie-Louise 
Claessen-Groteclaes; Zef Demandt en Annie Demandt-Koolen; 
Paula en Thei Hubens-Willems
Herman en Mia Nohlmans-Perebooms en dochten Ans
Ouders Winkens-Peters en zoon Jos; Piet en Sjaan Win-
kens-van Wesel
Hoogmis voor:
Levende en overleden leden van Concordia Obbicht
Ouders Hubens-Toonen en ouders Jennekens-Tummers
Woensdag 20 november 18:30 uur Leesmis 
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
Bertha Hermans-Salden
Zondag 24 november 11:00 uur Hoogmis 
Hoogmis voor:
Levende en overleden leden van Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Woensdag 27 november 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
Liefde die kinderen wordt aangeleerd door ouders en  
opvoeders
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H. Martinus Born

Extra collecte

Op 12 oktober en 9 november 
wordt er tijdens de H. Mis een 
extra collecte gehouden voor het 
onderhoud van onze parochiekerk.

Koffiedrinken

Op 12 oktober en 9 november 
drinken wij na de H. Mis gezamenlijk 
in de sacristie een kop koffie/thee.
U bent van harte welkom.

Herinrichting begraafplaats Born

Overwegende dat: 
- Er steeds minder nieuwe graven worden uitgegeven. 
- Alle overige paden, met uitzondering van de klinkerpaden, zijn voorzien van een laag teerhoudend asfalt 
en daarmee milieubelastend zijn. 
- Deze laag teerhoudend in zeer slechte staat verkeert en aan vervanging toe is. 
- Het groen en de beplanting op de begraafplaats zo onderhoudsarm als mogelijk dient te zijn. 
- We steeds meer streven naar biodiversiteit op de begraafplaats. 
- Op het deel rechts van het hoofdpad (vak A en B) van steeds meer graven de aflopende grafrechten niet 
meer worden verlengd en daarmee er steeds meer grafmonumenten worden verwijderd. 
- Hergebruik van deze graven voor nieuwe begravingen geen optie is. 
- Het 2e gedeelte links van het hoofdpad (vak D) officieel is gesloten en daarmee niet meer beschikbaar is 
voor de uitgifte van nieuwe graven. 
- Verlenging van aflopende grafrechten voor alle graven op de begraafplaats altijd mogelijk is en blijft.

Heeft het kerkbestuur, in overleg met de werkgroep begraafplaats Born, besloten in het najaar van 2024  
de begraafplaats opnieuw in te richten, door: 
- Op de paden de laag teerhoudend asfalt te verwijderen en te vervangen voor een deugdelijke 
milieuvriendelijkere verharding. 
- De paden die niet meer functioneel zijn, niet meer te voorzien van een verharding. 
- Het groen en beplanting zo onderhoudsarm als mogelijk in te richten en daarmee proberen ook een 
bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. 
- Op het deel rechts van het hoofdpad geen nieuwe graven meer uit te geven. Hiermee zal dit deel van de 
begraafplaats in de tijd langzaam leger/leeg worden. 
- Op dit deel en het officieel gesloten deel de betonstrook waar geen kruizen meer opstaan te verwijderen. 
- Op het voorste deel, links van het hoofdpad (vak F, G en het voorste stukje van C) alleen nog maar nieuwe 
graven uit te geven. 
- Het deel achter de grafkelder van de familie Barbou van Roosteren (vak C), als mede de urnenmuur 
(columbarium) ongemoeid te laten.
- Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zal er enige overlast zijn en graven mogelijk tijdelijk 
moeilijk bereikbaar zijn. Hiervoor vragen wij uw om begrip.

In dankbare herinnering

Tijdens de dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten 
en gebeden naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar 
hen, die sinds 29 oktober 2023 uit ons midden zijn heengegaan:
05-12-2023	 Lies Coenen-Linssen		  91 jaar
31-12-2023	 Manuel Hoorens		  86 jaar
08-02-2024	 Bea Widdershoven-Munsters	 81 jaar
22-03-2024	 Geert Colee			   86 jaar
22-04-2024	 Kitty Velraeds-Jans		  89 jaar
13-05-2024	 Theo Derhaag			   88 jaar
06-07-2024	 Jules Hermans			   83 jaar

Gedoopt

Op 1 september 2024 is door het 
doopsel in de kerk is opgenomen:
Juna Michiels 
Dochter van Mike Michiels
Kelly Michiels-Veders

Op 15 september 2024 is door het 
doopsel in de kerk opgenomen
Leau Lemmens
Dochter van Riël Lemmens
Shannen Smeets

Wij feliciteren de ouders 
en vragen Gods hulp bij de 
opvoeding van hun dochters.
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H. Catharina Buchten

Extra collecte

Op zaterdag 19 oktober wordt 
een extra collecte gehouden in 
het kader van Wereld Missiedag
Op zaterdag  23 november wordt 
een extra collecte gehouden voor 
het onderhoud van onze kerk en 
kerkhof.

Filmmiddagen in Buchten

Op donderdag 24 oktober en don-
derdag 28 november bent u om 
13.30 uur van harte  welkom in het 
Parochiecentrum, Dorpstraat 34 in 
Buchten. 
Een film met een boodschap waar, 
na afloop, nog over nagedacht en 
nagepraat kan worden onder het 
genot van een kopje koffie /thee. 

In dankbare herinnering

Tijdens de dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten 
en gebeden naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar 
hen, die sinds Allerzielen 2023 uit ons midden zijn heengegaan:

13-11-2023	 Marleen Evertz				   71 jaar
07-12-2023	 Gerda van Mulken-Oberdorf		  91 jaar
28-02-2024	 Fien Kusters-Hendrix			   98 jaar
23-03-2024	 Frans Beaumont			   69 jaar
04-05-2024	 Piet van Mulken			   92 jaar
12-05-2024	 Lies Oberdorf				    90 jaar
28-05-2024	 Sjeng Cremers				    84 jaar
19-07-2024	 Hugo Hermsen				   62 jaar

In het Allerzielenlof op zondag 3 november om 14:00 uur zullen wij 
deze overledenen bijzonder herdenken. 
Na afloop van dit lof kunt u achter in de kerk het gedachteniskruisje 
afhalen.

Collecte voor de intocht van Sinterklaas in Buchten

Elk jaar kijken wij vol spanning en plezier uit naar de mooie en gezellige 
Sinterklaastijd! Sinterklaas en zijn Pieten zullen op zaterdag 23 november 
om 12.00 uur aanmeren in de Franciscus haven in Buchten! 
Onder muzikale begeleiding van de Pieten Jeugddrumband Aw 
Gemeinte Bor zullen we in optocht Sinterklaas en zijn Pieten naar het 
gemeenschapshuis begeleiden om er een mooi en gezellig feest van 
te maken.  De kinderen kunnen samen met de Pieten dansen in de 
Pietendisco en een praatje en plaatje maken met Sinterklaas.  Tegen 
inlevering van de bij de collecte ontvangen traktatiekaartjes krijgen de 
kinderen vanaf 14.00 uur een lekkere verrassing.
Om dit fijne feest gezamenlijk met u mogelijk te maken zal Stichting 
Intocht Sinterklaas Buchten van 14 t/m 18 oktober een collecte houden.
Mocht u de collecte gemist hebben, dan kunt u tegen een vrijwillige 
bijdrage een traktatiekaartje verkrijgen bij XPS computers en ICT 
Dienstverlening, Dorpstraat 56 en Frietje van Roswietje, Dorpstraat 48 
te Buchten waar onze collectebussen staan.
Tot 23 november!
Stichting Intocht Sinterklaas Buchten

Bedankt

In de week van 16 september tot 
en met 21 september heeft een 
collecte plaatsgevonden voor de 
Nierstichting.
Deze collecte heeft het mooie 
bedrag opgebracht van € 717,37.
Hartelijke dank voor de gulle 
bijdragen.
Onze dank gaat ook uit naar 
alle collectanten die dit mogelijk 
hebben gemaakt.
Namens de Nierstichting
Ria Cox
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H. Martinus Holtum

Extra Collecte

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk zal 
worden gehouden op zondag 13 
oktober en zondag 17 november

Opgave misintenties

Het volgende parochieblad nr. 1 
zal 6 weken bevatten, namelijk 
van 30 november 2024 t/m 
10 januari 2025. Misintenties 
kunt u opgeven tot uiterlijk 7 
november a.s. bij Netty de Vries, 
Adelaarstraat 16 Holtum, tel: 
046-4856889 of per mail pc-
holtum@parochieborn.nl Tarief 
misintentie € 30,00.

In de Heer overleden

9 september
Maria Ophelders-
Pustjens
102 jaar

Dat zij moge rusten 
in de vreugde en 
vrede van de Heer.

In dankbare herinnering

Tijdens de dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten 
en gebeden uit naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar 
hen, die sinds 1 november 2023 uit ons midden zijn heengegaan en 
vanuit onze parochiekerk begraven, gecremeerd zijn en/of waarvan 
een 6-wekendienst is geweest.

2023
21 november	
Marcel Renet				  
64  jaar
22 december	
Margriet Konings-Florax		
87   jaar

2024
14 januari	
Margriet Ariaans-Schrijen		
89   jaar
27 juni	
Tilly Bonekamp-Simenon		
92   jaar	
3 juli	
Truus Bokken-Wackers		
72   jaar
9 september 	
Maria Ophelders-Pustjens		
102 jaar

In het Allerzielenlof op zondag 
3 november om 15.30 uur 
zullen wij deze overledenen 
bijzonder herdenken.

Heilige Missen

Heilige Missen in onze kerk zijn op de volgende zondagen om  
09.30 uur: 13 oktober en 27 oktober, 
3 november (Allerzielenlof) om 15.30 uur, 17 november (H. Mis voor 
Schutterij en Carnavalsvereniging) en zondag 24 november (St. Caeci-
liaviering Gemengd Zangkoor en Fanfare), 8 december, 22 december, 
dinsdag 24 december (Kerstnacht nachtmis om 22.00 uur) en  
donderdag 26 december (Tweede Kerstdag om 09.30 uur).

Gedachteniskruisjes

Wij willen de nabestaanden van 
de overledenen van het afgelopen 
jaar, in de gelegenheid stellen om 
de gedachteniskruisjes na afloop 
van de Allerzielenviering op zondag  
3 november mee naar huis te nemen. 
Omdat het hier kleine kunstwerken 
betreft, willen wij u vragen – zoals 
eerder in het parochieblad vermeld – 
€ 20,00 te betalen. 
Als u een gedachteniskruisje van 
een dierbare nog aan het bord hebt 
hangen dan kunt u het afhalen na de 
zegening van de graven (niet eerder). 
De kerk blijft nog een tijdje daarvoor 
open. Bent u niet in de gelegenheid 
om te komen, dan kunt u tot twee 
weken na genoemd tijdstip het 
gedachteniskruisje afhalen bij 
Netty de Vries Adelaarstraat 16 
Tel: 4856889. 
Het gedachteniskruisje zal u 
persoonlijk overhandigd worden, 
zodat wij als parochie ook weten 
dat de kruisjes bij de directe 
nabestaanden terecht zijn gekomen. 
In ieder geval worden alle 
gedachteniskruisjes van overledenen, 
waarvan de zeswekendienst 
reeds heeft plaatsgevonden, 
na de Allerzielenviering van het 
gedachtenisbord gehaald.  
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H. Catharina Grevenbicht

In de Heer overleden

28 augustus
Zus Mulleners-Tholen	
85 jaar

Moge zij rusten in de vreugde en 
de vrede van de Heer.

Gedoopt

Door het doopsel in de kerk is  
opgenomen:
22 september 
Joep Maassen 
zoon van Loek 
Maassen en 
Franca Geerlings

6 oktober 
Olivia Habets 
dochter van Omar Habets en  
Silvie Linssen

Wij feliciteren de ouders en vragen 
Gods hulp bij de opvoeding van 
hun kind.

Extra Collecte

20 oktober missiezondag
03 november kerkonderhoud
17 november nationale 
jongerendag

In dankbare herinnering

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar onze dierbare overle-
denen. Met name hen die sinds 1 oktober 2023 uit ons midden zijn 
heengegaan.
08-10	 Tiny Hendrix-Smeets		  99 jaar
16-12	 Mil Savelkoul			   96 jaar
03-01	 Fien Lumens-Muurmans	 85 jaar
25-02	 Lucie Cramers-Kriens		  86 jaar
01-03	 Jan van de Geer		  77 jaar
23-03	 Willy De Bruijn			   96 jaar
29-03	 Mia Smeets-Hoedemakers	 96 jaar
01-08	 Wim Dukers			   81 jaar
28-08	  Zus Mulleners-Tholen		  85 jaar
In het Allerzielenlof op zondag 27 oktober om 15.30 uur zullen wij 
deze overledenen bijzonder herdenken.
Na afloop van dit lof kunt u achter in de kerk het gedachteniskruisje 
afhalen.

  Zonnebloem:  Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven, en             
Schipperskerk.   Afdeling Swentibold

Beste Gasten,
Wij kijken terug op mooie dagen die we dit jaar al hebben mogen beleven. Met onze mooie Zonnebloem afdeling. 
Zoals: Kienen, Bedevaartsoord Heppeneert, Koningslunch, Bloemschikken, Museum terug in de tijd en de 
gezellige jubileum middag met het Maasland Kozakkenkoor. Maar er komen ook nog mooie momenten dit jaar.
Wel moeten wij U mededelen dat Rimpelpop Oktoberfeest te Sittard op maandag 21 oktober niet door gaat. 
Wij hebben besloten om deze dag te verplaatsen naar woensdagmiddag 30 oktober.
En dan gaan we gezellig winkelen in Intratuin Retailpark Sittard – Geleen. Kosten € 15,- P.P. voor het vervoer 
en koffie met vlaai, overige consumpties zijn voor eigen rekening. Na afloop krijgen jullie nog een traktatie.  
Aangeboden door Intratuin. U kunt de volgende datums al in uw agenda plaatsen:
Vrijdag 15 november : Gezellig winkelen in de Makado te Beek. Vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur  
Kosten € 5,- P.P. voor vervoer. Consumpties voor eigen rekening.
Woensdag 18 december : Kerstconcert DSM in de Hanenhof te Geleen. Gratis.
Alleen  € 5,- P.P. voor vervoer. Wees er snel bij want vol is vol.
Vrijdag middag 27 december: gezellige kerstmiddag tevens jaarafsluiting in Oos Hoes te Grevenbicht. Met een 
mooie muziek kapel. Over deze middag krijgt U nog apart bericht.
Bij onderstaande adressen kunt U zich al aanmelden.
Betalen bij  aanmelden of per bank: NL77RABO0117295434 t.n.v. Zonnebloem Grevenbicht e.o. o.v.v. de activiteit 
met datum. Aanmelden bij :
Marianne Dieteren  Rozelaan 13 Grevenbicht tel. 046 4857675 of op maandag soos middag in Oos Hoes 
Grevenbicht vanaf 14.00 uur t/m 16.30 uur.
Hilde Wiel St. Willibrorduslaan 30 te Obbicht tel. 0615020661 of op dinsdag soos middag in het Törpshoes  
Obbicht vanaf 14.00 uur t/m 16.00 uur. Wij wensen u alvast een fijne middagen
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H. Willibrordus Obbicht

Extra collecte

Op zondag 13 oktober, zondag 
10 november en zaterdag  
16 november is er een extra 
collecte voor het onderhoud van 
onze kerk.

Koffiedrinken

Op zondag 13 oktober en  
24 november bent u na afloop van 
de weekendmis weer van harte 
welkom in het parochiezaaltje voor 
een gezellig onderonsje onder het 
genot van een kopje koffie of thee.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven bij 
Jan Hermans, Maasstraat 39 - 046 
4855353. U kunt hiervoor ook 
terecht in de sacristie voor of na 
de H. Mis. 
Voor plaatsing in het volgende 
federatieblad (periode 30 
november t/m 10 januari 2025) 
dient u uw opgave te melden vóór 
7 november as.

Filmavonden in Obbicht

Op woensdag 6 november bent 
u weer van harte welkom. De 
filmavonden zijn gratis en worden 
gegeven in het zaaltje naast de kerk 
om 19:30 uur. Altijd een aparte film 
met discussie achteraf bij een kopje 
koffie of thee.

In de Heer overleden

29 augustus
Mieke van Sloun-
Donders 
77 jaar

08 september
Annemie Steenstraten 
-Nohlmans
76 jaar

Dat zij mogen rusten in de vreugde 
en vrede van de Heer.

In dankbare herinnering

Tijdens Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten en gebeden 
uit naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar hen, die 
sinds 1 november 2023 uit ons midden zijn heengegaan en vanuit 
onze parochiekerk begraven, gecremeerd zijn en/of 6-wekendienst is 
geweest:
Hendrik van Heck		  82 jaar		
Miet Vrehen-Meuffels		  84 jaar
Frans Bouts			   52 jaar		
Mia Driessen-Demandt		 89 jaar
Mia Demarteau-Menten 	 95 jaar		
Chrit Blom			   78 jaar
Netty Knoors-Mans		  87 jaar	
In het Allerzielenlof op zondag 27 oktober 14:00 uur zullen wij deze 
overledenen bijzonder herdenken.

Sinterklaas in Obbicht

Hallo lieve kinderen, groot en klein,
Als het goed is, zal Sinterklaas op zondag 17 november weer in Obbicht zijn.
Er staat ons op deze dag wel nog wat werk te gebeuren,
Want we zullen met zijn allen naar hem moeten speuren.
We moeten heel goed door Obbicht gaan zoeken,
In de straten, gaten en alle hoeken!
Vanaf 14.00u begint de speurtocht vanaf het marktplein,
Als jullie met de Pieten mee willen zoeken zou dat super zijn!
Jullie krijgen alleen een beloning als er met de speurtocht mee is gedaan,
Dan zullen we Sinterklaas toch wel vast ergens zien staan!
Er is voor alle jonge speurneuzen in de harmoniezaal naderhand een lekkernij,
Hopelijk zijn jullie allemaal erbij!

Opbrengst MIVA-collecte

De onlangs gehouden MIVA-collec-
te heeft het mooie bedrag van 
€ 78,62 opgebracht.

Dank aan de milde gevers en de 
collectanten van het Parochieel 
Missie Comité.
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