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Mededelingen
- Voor het doopsel van uw kind kunt u contact 
opnemen met de werkgroep Doopsel 
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per 
E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit  
tijdens de openingsuren van het  
parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80  
Of mailen naar info@parochieborn.nl
- U kunt een E-mail sturen naar:  
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad 
- Adverteren in het blad 
- Bezorgklachten over het blad 
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Misintenties
Voor opgave misintenties in de periode van  
24 mei 2025 t/m  4 juli 2025 is de uiterlijke 
datum 1 mei 2025 , opgave bij de 
contactpersoon van uw parochie
Eenvoudige diensten door de week 
(leesmis) € 15,00
Eucharistieviering op zaterdagavond  
of op zondag € 30,00
Op de omslag 
Ecrevissemonument Obbicht in de lente  

Vrijwillige bijdrage
Ons parochieblad wordt zeer gewaardeerd en 
is het visitekaartje van onze parochie.   
Door de vrijwillige inzet van de redactie en 
advertenties besparen we enorm op de 
kosten, natuurlijk kunt u ook een vrijwillige 
bijdrage overmaken op het banknummer van 
uw parochie, bij voorbaat dank

Colofon

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid 
E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-850 06 80 
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: van 13:30 uur tot 16:30 uur 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *) 
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman 
E-mail: pastoor@parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19 
Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden: 
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten 
E-mail: hatmjoosten@hotmail.com 
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten 
Telefoon: 06-1306 46 08

Catechist: Thei Heffels 
E-mail: thei.lea@live.nl 
Adres: Pastoor Jacobsstraat 1 6122 BH Buchten 
Telefoon: 06-27248955

Parochiecomité H. Martinus Born
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
Contactadres: Parochiekantoor Telefoon: 046-850 06 80
Parochiecomité H. Catharina Buchten 
E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl 
Adres:  Dorpstraat 34 6122 CB Buchten 
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 *)
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken) 
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306
Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht 
E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
Adres: Pastoor Dolsstraat 1D, 6127 AK Grevenbicht  
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 *)
Contactpersoon: Ger Theelen Telefoon: 046-485 80 23
Parochiecomité H. Martinus Holtum 
E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl 
Adres:  Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum 
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 *)
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89
Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht 
E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl 
Adres:  Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht 
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 *)
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53  
*) t.n.v. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Caritas
Onze Caritas instelling probeert vorm te 
geven aan de christelijke zorg ten dienste 
van mensen in nood. U kunt ons bereiken via  
pastoor Houwman, of stuur een mail naar  
caritas@parochieborn.nl
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Woord van de pastoorParochie

Op weg naar het hoogfeest van Pasen 

Als dit parochieblad verschijnt zijn wij nog in de 
vastentijd op weg naar het hoogfeest van Pasen. 

We kijken uit naar de verrijzenis van onze Heer Jezus 
Christus, de Zoon van God. De kern van ons geloof is 
dat we eens, na onze dood en op het eind der tijden, 
zullen delen in de eeuwige glorie van God. 
Dit is het ultieme hoopvolle vooruitzicht, dat nu reeds 
heel ons leven bepaalt. Voor eeuwig mogen wij delen 
in Gods vrede en vreugde. Maar zoals gezegd: het is 
een vooruitzicht. Het eeuwige geluk en vrede krijg je 
niet zomaar. We leven immers nu nog in een aards 
bestaan. We leven in een gewonde wereld, waarin 
het geluk en de vrede voor velen heel ver weg zijn. 
Als christenen mogen we in de voetsporen van 
Jezus treden en ons inzetten om de nood van onze 
medemensen te lenigen. Jezus ging weldoende rond. 
Hij ging aan geen enkele nood voorbij: Hij hielp, 
troostte, vergaf en genas. Wij willen in ons aardse 

bestaan dat doen waartoe 
wij geroepen zijn, namelijk 
God beminnen met heel 
ons hart en de naasten als 
ons zelf. Ons geluk is het om 
onze medemensen gelukkig 
te zien, en daarvoor alles te 
doen.
De gesteltenis waarmee je dit 
doet is de Barmhartigheid. 
Daarom staat dit woord 
“barmhartigheid” ook 
prominent in de naam 

van onze parochie: Parochie Maria Moeder van 
Barmhartigheid. Vele artikelen in ons blad zullen 
daarom ook aan de Barmhartigheid zijn gewijd. We 
beginnen in dit blad met een hele reeks nieuwe 
artikelen die zich bezighouden met de Werken 
van Barmhartigheid, zeven lichamelijke en zeven 
geestelijke Werken van Barmhartigheid. 
Daarnaast kunt ook lezen over het initiatief 
“Schuldhulpmaatje” dat onze parochie gaat 
ondersteunen. Ook zijn we blij dat we ook met onze 
Parochiële Caritas langzaam beginnen om mensen 
in een gezellige sfeer samen te brengen met een 
Paasbrunch.
Verder kunt u in dit blad ook een artikel lezen over 
de Paaswake, de belangrijkste viering op onze 
liturgische kalender. Ook berichten wij over onze 
Communicantjes, en is er ook een artikel gewijd aan 
een van belangrijkste katholieke theologen, de heilige 
Thomas van Aquino. 
We vieren binnenkort Pasen. We zullen jubelen: 
“Alleluja, Hij is verrezen, Hij leeft!” Jezus heeft de dood 
overwonnen en ons de weg naar God gebaand. 
Dit gegeven van het eeuwige leven is de vervulling 
van ons geluk. 

Moge de vreugde om Pasen ook uw hart vervullen. 
En moge u die vreugde elke dag opnieuw uitdragen 
en delen met uw medemens door liefdevolle 
Barmhartigheid. Een Zalig Paasfeest!

Overzicht van alle vieringen in de 
parochie tijdens de Goede Week

Zaterdag 12 april 18.00 uur  
Martinuskerk Born Gezinsmis Palmpasen
Zondag 13 aprii 9.30 uur  
Martinuskerk Holtum H. Mis Palmpasen
   11.00 uur 
Willibrorduskerk Obbicht H. Mis Palmpasen
Dinsdag 15 april 18.30 uur  
Catharinakerk Grevenbicht Boeteviering
Donderdag 17 april 19.00 uur  
Catharinakerk Buchten Witte Donderdagmis
Vrijdag 18 april  15.00 uur  
Alle parochiekerken  Kruisweg
   15.15 uur  
Catharinakerk Grevenbicht  Kinderkruisweg
   19:00 uur
Catharinakerk Grevenbicht  Goede Vrijdagviering
Zaterdag 19 april 18.30 uur 
Zorgcentrum Aldenhof Paaswake
   20.30 uur 
Willibrorduskerk Obbicht Paaswake
Zondag 20 april 9.30 uur  
Catharinakerk Buchten  Hoogmis Pasen
   11.00 uur  
Martinuskerk Born Hoogmis Pasen
Maandag 21 april 9.30 uur  
Martinuskerk Holtum Hoogmis Pasen
   11.00 uur  
Catharinakerk Grevenbicht  Hoogmis Pasen
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Parochie Nieuws

Schuldhulp maatje

Naastenliefde betekent niet: geld geven aan 
iemand met schulden, maar meehelpen met de 

opstart van Schuldhulpmaatje Sittard – Geleen!
Stel dat u van een gezin in de omgeving vermoedt 
dat er financiële problemen zijn. Het zijn aardige 
mensen en u wilt ze graag helpen. Wat doet u? Het 
klinkt misschien niet logisch, maar geld geven is niet 
de oplossing. 
Mensen met schulden hebben iemand nodig om 
samen met hen de schuldproblemen effectief aan 
te pakken. Iemand die een luisterend oor biedt en 
zonder verwijten praktisch helpt.

Als stress de grip kwijt raakt
Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel 
mensen niet meer helder kunnen denken. Ze 
verliezen het overzicht over hun geldzaken. Zelfs 
iets eenvoudigs als het openmaken van de post 
kan emotioneel te belastend worden. Zo raken ze 
steeds verder in de problemen. Geld geven heeft dan 
net zo weinig zin als een opgeheven vingertje. Veel 
effectiever is begeleiding door een deskundig en 
goed opgeleide vrijwilliger.
Een maatje helpt
Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en 
onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie meer 
overzicht heeft en een plan om schulden af te betalen, 
heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te 
leren hoe je dat overzicht houdt en om samen na te 
denken over het eigen financiële gedrag. 

Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en 
hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk 
veel meer kans op (nieuwe) betalingsproblemen dan 
mensen met een laag inkomen. Een maatje heeft 
ook tijd voor een luisterend oor. Wie heeft daar geen 
behoefte aan als hij zelf in de problemen zit?
Wat zoeken wij?

Samen met de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje 
willen we in samenwerking met meerdere kerken in 
Sittard Geleen graag het project Schuldhulpmaatje 
vormgeven in de eigen gemeente. 
Schuldhulpmaatje kan starten zoals op verschillende 
plaatsen in de omgeving al is gedaan, te weten: 
Maasgouw, Heerlen, Venlo en Maastricht. 
We zoeken hiervoor maatjes, bestuurders en een 
coördinator! 
Informeer gerust bij Tom van Langeveld op  
06 - 16 65 20 87 of via e-mail tom.vanlangevelde@
schuldhulpmaatje.nl of het vrijwilligerswerk van 
schuldhulpmaatje iets voor jou is! 
Op www.schuldhulpmaatje.nl is meer informatie 
te vinden over de werkwijze, het doel en de 
ruim 160 andere gemeenten in Nederland waar 
Schuldhulpmaatje al lokaal actief is. 
Onze Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid 
steunt en onderschrijft het vormgeven van het 
project Schuldhulpmaatje en samen met andere 
kerken (Protestantse Kerk Nederland, Evangelische 
Gemeente) in de gemeente Sittard Geleen. 
De contactpersoon vanuit onze Parochie Maria 
Moeder van Barmhartigheid is Stijn Knoors  
(06 14 55 49 85 of sknoors129@gmail.com).
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Parochie Nieuws

Eerste Heilige Communie Grevenbicht

“Jezus loopt met je mee!” Dat is het thema van de 
Eerste Heilige Communie dit jaar. Jezus is er altijd. 
Als veel mensen om je heen al lang andere wegen 
zijn gegaan, dan is Jezus toch steeds bij je. Hij laat je 
nooit alleen. Na de kruisdood van Jezus dachten zijn 
leerlingen dat zij nu alleen verder moesten. 
Ook zij begrepen niet dat Jezus er altijd is. Onderweg 
naar het dorpje Emmaüs liep Jezus met zijn leerlingen 
mee. En toch herkenden zij Hem pas toen Hij samen 
met hun het Brood brak tijdens de maaltijd. In de 
Heilige Communie, de hostie, was Hij heel echt bij 
hen.

We wensen Saar Tummers, Eef Savelkoul, Thijn en 
Cas Stelten, Fé Bos, Fenna Cörvers, Sem Meuwissen, 
Milou Demandt en Julia Graus op zondag 11 mei een 
heel mooie Communieviering toe, die om 11.00 uur 
in de Catharinakerk in Grevenbicht begint. 
Vergeet niet dat Jezus je vriend is, die je nooit in de 
steek laat. Lopen ook jullie met Hem mee, je hele 
leven lang. Dan zul je echt blij en gelukkig zijn. 
Hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen!

Gebedsintenties van de Paus

PAASBRUNCH voor alleenstaanden

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders 
voelt zich eenzaam, onder jongeren is dat 25%. 

Eenzaamheid is een toenemend probleem in onze 
samenleving. Alleenstaanden en ouderen hebben 
minder gelegenheid om samen te eten; omdat 
hun sociale kring vaak kleiner is, kan dit leiden tot 
eenzaamheid en isolatie.
Samen in gezelschap eten en drinken bevordert 
de sociale interactie; het helpt om nieuwe 
vriendschappen te sluiten en kan gevoelens van 
eenzaamheid bestrijden.
De Parochiële Caritas Born organiseert op 1e Paasdag 
een PAASBRUNCH voor alleenstaanden en eenzame 
mensen.
Chef-kok Sjaak Pörteners zorgt voor een overheerlijk 
buffet (soep, brood, koude en warme gerechten) en 
we creëren een ongedwongen sfeer waarin iedereen 
zich op zijn gemak voelt en samen kan eten, drinken 
en genieten, met aansluitend muziek.

Locatie: Oos Hoes Grevenbicht op 20 april 2025 om 
12.30uur.
Om deelname te verzekeren dient u zich aan te 
melden vóór 13 april 2025 door overboeking van  
€ 5 op de NL57ABNA 0578 0460 08 t.n.v. Parochiële 
Caritas Born onder vermelding van Paasbrunch.

April  
Voor het gebruik van nieuwe technologieën
Bidden wij dat het gebruik van nieuwe technologieën de 
menselijke relaties niet vervangt, de waardigheid van de 
persoon respecteert en ons zal helpen de crisis van onze tijd 
het hoofd te bieden.

Mei
Voor arbeidsomstandigheden
Bidden wij dat door arbeid, iedere mens zichzelf ontplooit, 
gezinnen en vaardigheid worden onderhouden en dat de 
samenleving menselijker kan worden.
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Parochie Nieuws

Nieuwe reeks artikelen over de 
barmhartigheid

Sinds 1 januari 2023 bestaat onze nieuwe parochie 
onder de naam “Parochie Maria Moeder van 

Barmhartigheid”. Dat is een naam die je niet zomaar 
kiest. De naam drukt de missie uit die je als parochie 
gemeenschap wilt vervullen. 
Die missie is: barmhartigheid betonen. Maar wat is 
eigenlijk barmhartigheid? Met deze nieuwe reeks 
artikelen willen we uitleggen wat barmhartigheid 
precies is en hoe we deze in ons dagelijks leven in 
praktijk kunnen brengen. Dit doen we aan de hand 
van de werken van barmhartigheid.

De zeven werken van lichamelijke barmhartigheid
De werken van de barmhartigheid brengen ons tot 
de kern van ons christelijke geloof. De mens die weet 
dat God hem altijd met liefde en zorg omringt, kan 
niet anders dan op eenzelfde manier liefdevol en 
zorgzaam om gaan met zijn medemens. 
Het evangelie antwoordt heel duidelijk op de vraag 
hoe wij Christus kunnen navolgen: “Wat u voor een der 
geringsten van mijn broeders en zusters hebt gedaan, 
dat hebt u voor Mij gedaan. Echte barmhartigheid is 
een voorwaarde voor ons heil. 
De barmhartigheid zet ons aan om direct op onze 
medemens toe te gaan en hem in alle situaties bij te 
staan. Net als Jezus mogen wij aan geen enkel leed 
voorbijgaan. Jezus wil dat wij hier en nu helpen. Het 
evangelie beschrijft op verschillende plekken hoe het 
gebod van de barmhartigheid concreet beleefd moet 
worden. 
Het duidelijkst beschrijft het Matteüsevangelie wat 
wij onder barmhartigheid moeten verstaan:
“Want: ik had honger en u heeft mij te eten gegeven. 
Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was 
een vreemdeling en u hebt mij opgenomen. 
Ik was naakt en u hebt mij gekleed, ik was ziek en u 
hebt mij bezocht, ik was in de gevangenis en u hebt 
mij bezocht“

De werken van lichamelijke bemachtig zijn:
Hongerigen te eten geven 
Dorstigen te drinken geven
Vreemdelingen onderdak bieden
Naakten kleden
Zieken verzorgen
Gevangenen bezoeken
Doden begraven
De zeven werken van geestelijke barmhartigheid zijn:
De Barmhartigheid richt zich op de hele mens, dus 
zowel op zijn lichamelijke, alsook geestelijke noden. 
De geestelijke werken richten onze opmerkzaamheid 
op de situatie van geestelijke en spirituele armoede, 
waarin veel mensen in onze tijd verkeren en die 
zoeken naar troost, nabijheid en begrip.
De zeven geestelijke werken van bamachtigheid zijn:
De onwetenden onderrichten
De bedroefden troosten
De zondaars vermanen
De twijfelaars goede raad geven
Aangedane beledigingen vergeven
Lastige mensen geduldig verdragen
Bidden voor levenden en overledenen
Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. Ieder 
van ons is geroepen zich persoonlijk in te zetten. 
Barmhartigheid is de kracht van ieder persoon apart, 
de macht van ieder enkel individu. 
Jij kunt de behoeftige buur helpen of niet natuurlijk. 
Het ligt aan jou. Je kunt de verantwoordelijkheid niet 
afschuiven. 
Wij  als mensen zijn op elkaar aangewezen.
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Parochie Nieuws

De Paaswake: de mooiste viering van 
het jaar

Velen vinden de Nachtmis de mooiste mis in het 
jaar en daarom zitten de kerken tijdens deze mis 

vaak goed vol. En dat is heel goed. Maar de heilige 
Augustinus (bisschop en kerkleraar *354 - +430) zegt 
iets anders. Hij zegt dat de Paaswake de moeder is 
van alle nachtwaken. De Paaswake is de belangrijkste 
en meest bijzondere kerkelijke viering van het jaar. 
In de liturgie van de paaswake vieren we de kern 
van ons christelijk geloof: Jezus die gestorven is 
aan een kruis, is niet in de dood gebleven, maar Hij 
is door God tot nieuw leven opgewekt. De liturgie 
van de paaswake brengt die overgang van dood 
naar leven onder meer met het spel tussen licht en 
donker tot uitdrukking. Deze symboliek is één van de 
eenvoudigste en sterkste manieren om uit te drukken 
wat niet uit te leggen is.
De viering van de verrijzenis van Christus begint 
in het donker op de late zaterdagavond. Zo wordt 
uitdrukkelijk de band gelegd met wat voorafging: 
na de herdenking van Jezus’ dood op Goede Vrijdag 
volgde een Stille Zaterdag. 
Op het plein voor de kerk brandt een vuur waaraan 
de celebrant de gezegende paaskaars aansteekt en 
zegt: Het licht van Christus’ verrijzenis moge uit ons 
hart en onze geest de duisternis verdrijven. Daarna 
worden de kaarsjes van de gelovigen ontstoken en 
vervolgens dragen we de paaskaars – teken van de 
verrezen Christus - de kerk binnen en zingt de priester 
tot driemaal toe de woorden ‘Licht van Christus’. 
De stilte van deze zaterdag wordt zo doorbroken. 

Binnenkomend in de kerk wordt de kerk steeds meer 
verlicht door de kaarsjes die worden  binnengedragen. 
Dan volgt het hoogtepunt van de lichtritus: de 
lofzang van blijdschap en vreugde om het licht, 
om de verrijzenis van Christus: de Paasjubelzang. 
Daarin wordt heel expliciet de boodschap van Pasen 
verwoord, aan de hand van de beelden van duisternis 
en licht. En wij mogen allemaal juichen om zo’n grote 
Koning, om de overwinning. 

Daarna worden de kaarsjes van de gelovigen gedoofd 
en volgt het tweede deel van de Paaswake, de dienst 
van het woord. In een aantal lezingen worden wij 
herinnerd aan wat God in de geschiedenis voor 
zijn volk heeft gedaan. We horen een deel van het 
Scheppingsverhaal, over de overwinning van Gods 
Adem op de chaos en van Zijn licht op de duisternis. 
In het verhaal over de doortocht door de Rode Zee 
wordt verteld dat God de Israëlieten de weg toont 
naar de vrijheid. Bij de profeet Jesaja horen we dat 
God ons uitnodigt om bij Hem te komen drinken. Hij 
is de Bron van alle leven. 

Na deze lezingen volgt het Gloria (Eer aan God) en na 
dagen van stilte luiden de klokken weer vreugdevol 
om de overwinning van Christus op de dood. Woorden 
van Paulus klinken over het doopsel als opname in 
het paasmysterie van Christus. 
En na driemaal ‘Alleluja’ wordt tenslotte de verrijzenis 
van de Heer verkondigd in het evangelie. De Heer 
leeft!
De Heer leeft!
Het derde deel van de paaswake bestaat uit de 
Doopviering en de Hernieuwing van de Doopbeloften 
door allen. De kerkgangers worden besprenkeld met 
het nieuwe doopwater, ter herinnering aan hun eigen 
doopsel. Eigenlijk is de paaswake het uitgelezen 
moment om het doopsel te vieren. 
Als vierde deel van de paaswake wordt natuurlijk de 
Eucharistie gevierd, waarin we het lijden, sterven en 
verrijzen van de Heer gedenken. 
Zo gaan we samen van donker naar licht, van dood 
naar leven, en bidden we dat Pasen werkelijkheid 
mag worden in de wereld en in ons eigen leven. 
De wereld en ook wijzelf die snakken naar licht in de 
duisternis, naar leven in plaats van dood, naar vrede 
in plaats van oorlog en terreur. 
Met Pasen is dat al begonnen, want de Heer is waarlijk 
verrezen. Hij is als overwinnaar uit de bus gekomen. 
Alleluja! 
Graag willen wij u uitnodigen voor deze bijzondere 
viering die gehouden wordt op zaterdag 19 april om 
20.30 uur in de Willibrorduskerk te Obbicht.
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Parochie Nieuws

800ste geboortedag van de Heilige 
Thomas van Aquino

Ter gelegenheid van de achthonderdste 
geboortedag van de Heilige Thomas van Aquino 

worden de relieken (zijn schedel) van deze heilige 
gedurende enkele weken op verschillende plaatsen in 
Nederland en België getoond. Op maandag 24 maart 
gebeurde dit tijdens een plechtige versperviering in 
Abdij Rolduc te Kerkrade. Deze gebeurtenis is zeer 
vermeldenswaardig omdat er geen heilige meer 
invloed gehad heeft op de katholieke theologie dan 
deze heilige Thomas van Aquino.

Jeugd
Thomas werd in 1225 geboren op een landgoed nabij 
Napels, als zoon van graaf Landulph van Aquino. Zijn 
ouders vertrouwden zijn opvoeding en opleiding toe 
aan de benedictijnen van de abdij van Monte Cassino. 
Als jongeman ging hij in Napels studeren en kwam 
daar in contact met de nog jonge bedelorde van Sint-
Dominicus.
Dominicanen
In 1243 besloot Thomas in te treden bij de 
dominicanen. Die beslissing stuitte op felle weerstand 
bij zijn adellijke familieleden. Met alle mogelijke 
middelen probeerden ze hem vergeefs op andere 
ideeën te brengen. Hij vervolgde zijn studie in Napels 
en belandde later in Parijs en Keulen. Daar studeerde 
hij onder zijn medebroeder Albertus Magnus af in de 
filosofie en de theologie.
Doctor Angelicus
Als docent verwierf Thomas, die Doctor Angelicus 
(‘Engelachtige Leraar’) wordt genoemd, grote faam. 

Hij was een van de belangrijkste denkers van de 
Middeleeuwen. Zijn omvangrijke hoofdwerk Summa 
Theologica is een totaaloverzicht van de katholieke 
leer. Die leer legde hij uit met behulp van de kerkvaders 
en heidense filosofen als Plato en Aristoteles. Dat hij 
de laatste bijzonder wijsgerig gezag toedichtte, kwam 
hem aanvankelijk duur te staan. Enkele van zijn op 
Aristoteles gebaseerde stellingen werden in 1277 
door de bisschop van Parijs veroordeeld. Maar deze 
veroordeling werd kort daarna herroepen.
Eucharistie
De geleerdheid van Thomas ging gepaard met een 
hoog ontwikkelde religiositeit waarbij de Eucharistie 
centraal stond. In opdracht van paus Urbanus IV 
ontwikkelde Thomas de liturgie van het nieuwe 
feest ter ere van het Heilig Sacrament. Voor dit feest 
schreef hij beroemde hymnen als Lauda Sion en 
Pange Lingua.
Overlijden
In 1274 ging Thomas op weg naar het Tweede 
Concilie van Lyon, waar hij de paus moest bijstaan als 
theologisch raadsman. Onderweg stierf hij op 7 maart 
in de cisterciënzerabdij van Fossanova. Op 28 januari 
1369 werd zijn lichaam naar Toulouse overgebracht.
Heiligverklaard
Thomas werd in 1323 heiligverklaard en in 1567 
verheven tot Doctor Ecclesiae (Kerkleraar). Paus 
Leo XIII verhief in 1879 de leer van Sint-Thomas, het 
thomisme, tot de officiële filosofie van de Rooms-
Katholieke Kerk.

Aanbidding
In navolging van de Heilige Thomas, die een grote 
verering had voor Onze Lieve Heer in het Heilig 
Sacrament van de Eucharistie, worden ook in onze 
parochie deze verering (Aanbidding van het Heilig 
Sacrament) gehouden. 
We doen dat drie keer per week, op dinsdag in 
Grevenbicht aansluitend aan de mis van 18.30 uur, in 
Obbicht woensdag aansluitend aan de mis van 18.30 
uur en op donderdagmorgen na de mis van 9.00 
uur in Buchten. Voorts wordt er ook op elke eerste 
vrijdag van de maand in Born de Aanbidding met 
het Rozenhoedjes gehouden aansluitend aan de mis 
van 9.00 uur. Graag willen wij u voor deze bijzondere 
verering van Onze Lieve Heer in het Sacrament van 
de Eucharistie uitnodigen. 
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Misintenties

BORN

12 april t/m 23 mei

BUCHTENALDENHOF

HOLTUM

Donderdag 17 april 19:00 uur Hoogmis
Hoogmis:
Om vrede voor onze door oorlog en geweld geteisterde 
wereld
Vrijdag 18 april 15:00 uur Kruisweg Goede Vrijdag
Zondag 20 april 1ste Paasdag 09:30 uur 
Hoogmis
Jaardienst  voor:
Nien Cremers-Zeelen
Donderdag 24 april 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis 
Om heil en genezing van al onze zieken
Donderdag 1 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Onze overledenen, dat zij mogen rusten in vrede
Zaterdag 3 mei 18:00 uur Hoogmis
Gestichte Jaardienst voor:
Gerda Zeelen-Hoofwijk, tevens voor Chris Zeelen
Elise Lejeune-Van Sloun, tevens voor  
Mia Van Sloun-Ophelders
Jaardienst voor:
To Coenen-Fitting, tevens voor echtgenoot  
Thei Coenen
Donderdag 8 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Allen die in de gezondheidszorg aktief zijn
Donderdag 15 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De mensen die geen geloof hebben
Zaterdag 17 mei 18:00 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende bijstand
Donderdag 22 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle mensen die gebukt gaan onder lijden en gebrek

Zaterdag 19 april 18:30 uur Paaswake
Vrijdag 25 april 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 2 mei 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Jos en Jo Hermans
Vrijdag 9 mei 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 16 mei 18:30 uur Leesmis 
Vrijdag 23 mei 18:30 uur Leesmis

Zaterdag 12 april 18:00 uur Gezinsmis, 
Palmpasen
Jaardienst voor:
Frans Coenen
Vrijdag 18 april 15:00 uur Kruisweg, Goede Vrijdag
Zondag 20 april 11:00 uur Hoogmis, 1ste Paasdag
Gemengd Koor Holtum
Zaterdag 26 april 18:00 uur Hoogmis
Dameskoor Grevenbicht
Gestichte jaardienst voor:
Ouders Pierre en Francisca Rijs-Deuss
Pastoor Pierre Pörteners en broer Sjeng
Jaardienst voor:
Kitty Velraeds-Jans & Jo Velraeds
Vrijdag 2 mei 09:00 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Zaterdag 10 mei 18:00 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Theo Mattijssen
Zaterdag 24 mei 18:00 uur Hoogmis
Gestichte jaardienst voor:
Pierre en Sophie Roeden-Leurs
Mat en Riet Hermans-Martens
Zef en Els Coenen-Breukers
Hoogmis voor:
Lieske Sprenkels-Heuts

Zondag 13 april 09:30 uur Hoogmis Palmzondag
Hoogmis voor:
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand.
Uit dankbaarheid
Vrijdag 18 april 15:00 uur Goede vrijdag 
Kruisweg
Maandag 21 april 09.30 uur Hoogmis Paasmaandag
Hoogmis: 
Uit dankbaarheid
Voor de zieken van onze parochie
Voor alle die het moeilijk hebben in deze tijd.
Zondag 27 april 09:30 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand.
Hen die verantwoordelijkheid dragen in Kerk en wereld
Zondag 11 mei 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Mariet Wagemans-Beerens
Zondag 25 mei 09:30 uur Hoogmis
Hoogmis:
Voor alle regimes die mensen vervolgen vanwege hun 
geloof in Jezus dat ze tot inkeer mogen komen.
Voor allen die zich inzetten voor onze kerk en  
parochiegemeenschap.
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Misrooster

Ziekencommunie
Op vrijdag 18 april wordt vanaf 13:00 uur de  
paascommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

12 april t/m 23 mei

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 12 april 18:00 uur Gezinsmis PP zaterdag 12 april
zondag 13 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 13 april
dinsdag 15 april 18:30 uur Boeteviering dinsdag 15 april
woensdag 16 april 18:30 uur Rozenkransgebed woensdag 16 april
donderdag 17 april 19:00 uur Hoogmis donderdag 17 april
vrijdag 18 april 15:00 uur  Kruisweg 15:00 uur  Kruisweg 15:00 uur  Kruisweg 15:15 uur  Kinderkruisweg 15:00 uur  Kruisweg vrijdag 18 april
vrijdag 18 april 19:00 uur Goede Vrijdagviering vrijdag 18 april
zaterdag 19 april 18:30 uur Paaswake 20:30 uur Paaswake zaterdag 19 april
zondag 20 april 11:00 uur Hoogmis 09:30 uur Hoogmis zondag 20 april
maandag 21 april 09:30 Hoogmis 11:00 uur Hoogmis maandag 21 april
dinsdag 22 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 22 april
woensdag 23 april 18:30 uur Leesmis woensdag 23 april
donderdag 24 april 09:00 uur Leesmis donderdag 24 april
vrijdag 25 april 18:30 uur Leesmis vrijdag 25 april
zaterdag 26 april 18:00 uur Hoogmis zaterdag 26 april
zondag 27 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 27 april
dinsdag 29 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 29 april
woensdag 30 april 18:30 uur Leesmis woensdag 30 april
donderdag 1 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 1 mei
vrijdag 2 mei 18:30 uur Leesmis 9:00 uur Leesmis vrijdag 2 mei
zaterdag 3 mei 18.00 uur Hoogmis zaterdag 3 mei
zondag 4 mei 11:00 uur Hoogmis zondag 4 mei
dinsdag 6 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 6 mei
woensdag 7 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 7 mei
donderdag 8 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 8 mei
vrijdag 9 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 9 mei
zaterdag 10 mei 18:00 uur Hoogmis 19:15 uur Hoogmis zaterdag 10 mei
zondag 11 mei 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur E.H. Communie zondag 11 mei
dinsdag 13 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 13 mei
woensdag 14 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 14 mei
donderdag 15 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 15 mei
vrijdag 16 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 16 mei
zaterdag 17 mei 18.00 uur Hoogmis zaterdag 17 mei
zondag 18 mei 11:00 uur Hoogmis zondag 18 mei
dinsdag 20 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 20 mei
woensdag 21 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 21 mei
donderdag 22 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 22 mei
vrijdag 23 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 23 mei
zaterdag 24 mei 18:00 uur Hoogmis zaterdag 24 mei
zondag 25 mei 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 25 mei
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Misrooster

Ziekencommunie
Op vrijdag 18 april wordt vanaf 13:00 uur de  

paascommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

12 april t/m 23 mei

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 12 april 18:00 uur Gezinsmis PP zaterdag 12 april
zondag 13 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 13 april
dinsdag 15 april 18:30 uur Boeteviering dinsdag 15 april
woensdag 16 april 18:30 uur Rozenkransgebed woensdag 16 april
donderdag 17 april 19:00 uur Hoogmis donderdag 17 april
vrijdag 18 april 15:00 uur  Kruisweg 15:00 uur  Kruisweg 15:00 uur  Kruisweg 15:15 uur  Kinderkruisweg 15:00 uur  Kruisweg vrijdag 18 april
vrijdag 18 april 19:00 uur Goede Vrijdagviering vrijdag 18 april
zaterdag 19 april 18:30 uur Paaswake 20:30 uur Paaswake zaterdag 19 april
zondag 20 april 11:00 uur Hoogmis 09:30 uur Hoogmis zondag 20 april
maandag 21 april 09:30 Hoogmis 11:00 uur Hoogmis maandag 21 april
dinsdag 22 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 22 april
woensdag 23 april 18:30 uur Leesmis woensdag 23 april
donderdag 24 april 09:00 uur Leesmis donderdag 24 april
vrijdag 25 april 18:30 uur Leesmis vrijdag 25 april
zaterdag 26 april 18:00 uur Hoogmis zaterdag 26 april
zondag 27 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 27 april
dinsdag 29 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 29 april
woensdag 30 april 18:30 uur Leesmis woensdag 30 april
donderdag 1 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 1 mei
vrijdag 2 mei 18:30 uur Leesmis 9:00 uur Leesmis vrijdag 2 mei
zaterdag 3 mei 18.00 uur Hoogmis zaterdag 3 mei
zondag 4 mei 11:00 uur Hoogmis zondag 4 mei
dinsdag 6 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 6 mei
woensdag 7 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 7 mei
donderdag 8 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 8 mei
vrijdag 9 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 9 mei
zaterdag 10 mei 18:00 uur Hoogmis 19:15 uur Hoogmis zaterdag 10 mei
zondag 11 mei 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur E.H. Communie zondag 11 mei
dinsdag 13 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 13 mei
woensdag 14 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 14 mei
donderdag 15 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 15 mei
vrijdag 16 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 16 mei
zaterdag 17 mei 18.00 uur Hoogmis zaterdag 17 mei
zondag 18 mei 11:00 uur Hoogmis zondag 18 mei
dinsdag 20 mei 18:30 uur Leesmis dinsdag 20 mei
woensdag 21 mei 18:30 uur Leesmis woensdag 21 mei
donderdag 22 mei 09:00 uur Leesmis donderdag 22 mei
vrijdag 23 mei 18:30 uur Leesmis vrijdag 23 mei
zaterdag 24 mei 18:00 uur Hoogmis zaterdag 24 mei
zondag 25 mei 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 25 mei
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Misintenties

OBBICHTGREVENBICHT

12 april t/m 23 mei

Dinsdag 15 april 18:30 Boeteviering
Vrijdag 18 april 15.00 Kinder Kruisweg
Vrijdag 18 april 19.00 uur Goede Vrijdagviering 
Gemengd koor
Maandag 21 april 11:00  Hoogmis Dames koor
Jaardienst voor:
Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff
Paul Smeets 
Theodoor Pernot en Nelly Pernot-Tholen tevens 
voor haar verjaardag
Hoogmis voor:
Jacques Hendrix en Tiny Hendrix-Smeets
Ellie Brouns-Spee
Truus Backus-Heijnen
Frans Coenen vanwege verjaardag tevens voor  
ouders Coenen-Lemmens en Theu  
en Jeanne Ariaans-Coenen
Dinsdag 22 april 18:30 Leesmis
Leesmis voor:
Voor hen die verantwoordelijkheid delen in Kerk  
en wereld
Zondag 28 april 11.00 uur in Obbicht
Jaardienst voor:
Ouders Zef Salden en Mien Wijshoff
Dinsdag 29 april 18:30 Leesmis
Jaardienst voor:
Pierre Frenken en ouders Frans en
Lucie Frenken-Krauth
Leesmis voor:
Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff
Zondag 4 mei 11:00 Hoogmis  Gemengd koor
Jaardienst voor:
Jan Savelkoul Willem 1 straat
Hoogmis voor:
Hub en Miep Kirkels-Savelkoul vanwege  
hun verjaardag
Ad Deuss vanwege verjaardag
Dinsdag 6 mei 18.30 Leesmis 
Jaardienst voor:
Sander Kitzen
Leesmis voor:
Zef Hermans vanwege verjaardag tevens 
voor Jos Hermans
Zondag 11 mei 11.00 E.H. Communie
Dinsdag 13 mei 18:30 Leesmis
Leesmis voor:
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende  
bijstand
Zondag 18 mei 11.00 Hoogmis Dames koor
Jaardienst voor:
Liesbeth Michiels-Moonen
Hoogmis voor:
Miel Jaspers
Dinsdag 20 mei 18:30 Leesmis
Leesmis voor:
Voor allen die zich inzetten voor onze kerk en 
parochiegemeenschap

Zondag 13 april 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners
Hoogmis voor: 
Mia Salden
Woensdag 16 april 18:30 Rozenkransgebed
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag 15:00 uur 
Kruiswegviering
Zaterdag 19 april 20:30 uur Paaswake
Jaardienst voor:
Frans en Tineke van Heck-Alberti
Hoogmis voor:
Ouders Horbach-Lemlijn, ouders Brouwers-Engelhard 
en alle overleden familieleden
Voor een voorspoedige operatie en een goed herstel
Woensdag 23 april 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Voor allen die zorg dragen voor de verkondiging van 
het Evangelie
Zondag 27 april 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Ouders Harie Paland en Maria Paland-Toonen
Ouders Zef Salden en Mien Wijshoff
Woensdag 30 april 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Om een open hart voor armen en ontheemden
Woensdag 7 mei 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Om een oplossing voor de zoekende jeugd en hun 
problemen
Zaterdag 10 mei 19:15 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Harie Pelzers en Mina Savelkoul
Toos Kurvers-Op den Kamp
Ietje Smits-Lamine en Wil Smits, b.g.v. moeders 
verjaardag
Woensdag 14 mei 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Om nieuwe hoop voor allen die op de vlucht zijn
Woensdag 21 mei 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Om kracht voor de zieken in zieken- en 
verpleeghuizen
Zondag 25 mei 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Bertha Hermans-Salden
Herman Savelkoul
Hoogmis voor:
Familie Wenmeckers-Wenmaekers en André Mazgon
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H. Martinus Born

Extra collecte

Op 12 april en 10 mei wordt er 
tijdens de H. Mis een extra collecte 
gehouden voor het onderhoud 
van onze parochiekerk.

Koffiedrinken

Op 12 april en 10 mei drinken wij 
na de H. Mis gezamenlijk in de 
sacristie een kop koffie/thee.
U bent van harte welkom

Opgave misintenties

Misintenties kunt u op 
donderdagmiddag tussen  
13:30 – 16:30 uur opgeven op het 
Parochiekantoor, Bronstraat 2A, 
of per e-mail aan  
info@parochieborn.nl.

Voor plaatsing in het parochieblad 
nr. 5, voor de periode 24 mei 2025 
t/m 4 juli 2025, dient u uw opgave 
uiterlijk 1 mei 2025 door te geven. 
Parochieblad nr. 5 wordt bezorgd 
in de periode 21 t/m 23 mei 2025.

Gedoopt

Op 23 maart 2025 is door het 
doopsel in de kerk opgenomen: 
Bryan Scheijen
Zoon van:
Eric Scheijen en 
Meidrie 
Lensen- 
Scheijen

Wij feliciteren de 
ouders en vragen Gods hulp bij de 
opvoeding van hun zoon.

In de Heer overleden

09 maart 2025
Truus Linssen – Ariaans
90 jaar

Moge zij rusten in de vreugde en 
vrede van de Heer.

Activiteiten Zonnebloem 
Born-Holtum

“Eén keer per maand gezellig samen dineren!”                       
Een 3 gangen diner wordt aangeboden voor 
slechts 11,50 euro incl. 1 consumptie voor 
Zonnebloemers. Zij mogen een introduce 
meenemen die dan 13 euro betaalt.                  
Dit is op vrijdag 18 april om 12.30 uur in het 
Gemeenschapshuis Born. 
Aanmelden is verplicht en kan tot 14 april 
door overmaking van 11,50 euro of 13 euro 
op rekening NL 45 RABO 0108 3854 93 t.n.v. 
Zonnebloem Born-Holtum 
onder vermelding van “diner april”. Introducees 
vermelden bij betaling ook de naam van de 
Zonnebloemer met wie ze meekomen.
Zijn er vragen dan kan contact worden 
opgenomen met Ien Verhaegen op dinsdag 
en donderdag van 10.00 – 12.00 uur  
via 06-82150917 of via mail naar  
ien_verhaegen@hotmail.com

Zonnebloem zoekt vrijwilligers in de 
Westelijke Mijnstreek

Hiervan hebben wij er nooit genoeg. Vele handen maken 
licht werk!          
 Word vrijwilliger en maak het verschil: iedereen kan iets voor 
een ander betekenen. Er is altijd een manier die bij je past!
De Zonnebloem is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
die zich in willen zetten voor mensen vanaf 18 jaar met een 
lichamelijke beperking, lokaal of regionaal. Omdat de vraag 
naar Zonnebloemactiviteiten toeneemt, mede door de 
toename van het aantal deelnemers, zijn extra vrijwilligers 
hard nodig.  
Waarom vrijwilliger?
Onze vrijwilligers zetten zich in voor de medemens en vinden 
het fijn om een ander te helpen. Dit doen ze belangeloos 
en voor het welzijn van mensen waarvoor dit niet vanzelf 
sprekend is. De vrijwilligers genieten van de vreugde die ze 
terug krijgen voor hun inspanning. 
Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten zodat de 
vrijwilligers ook onderling contact houden. Ook biedt 
de Zonnebloem cursussen en workshops om kennis en 
vaardigheden te verdiepen.
Meld je aan voor een kennismaking bij: Jos van den Heuvel 
(regio voorzitter) via mail josvandenheuvel.zonnebloem@
gmail.com of bel 06-21802806 en we nemen contact met je 
op. Aanmelden en informatie is ook te vinden op de website 
van de Zonnebloem: www.zonnebloem.nl 
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H. Catharina Buchten

Extra collecte

Op zaterdag 20 april is een 
kerkdeurcollecte voor de 
Parochiële Charitas
Op zaterdag 3 mei is een extra 
collecte voor het onderhoud van 
onze kerk en kerkhof.
Op zaterdag17 mei is een 
kerkdeurcollecte in het kader van 
Roepingenzondag

Filmmiddag in Buchten 

Op donderdag 10 april en  
15 mei bent u om 13.30 uur van 
harte  welkom in het  
parochiecentrum, Dorpstraat 34 
in Buchten. 
Een film met een boodschap waar, 
na afloop, nog over nagedacht en 
nagepraat kan worden onder het 
genot van een kopje koffie /thee. 

Gedoopt

Op 30 maart 2025 zijn door het 
doopsel in de kerk opgenomen:
Aimee, Jade en Chez Vondenhoff
Dochters en zoon van 
Brian Vondenhoff en
Rianne Vondenhoff-
Verheule

Wij feliciteren de 
ouders en vragen Gods hulp bij 
de opvoeding van hun kinderen.

“Waar gaat onze reis naar toe…??”

Provinciale herdenking van Sinti en Roma 

Op 15 en/of 16 mei 2025 wordt herdacht dat 81 jaar  
geleden in heel Nederland zogenoemde “zigeunerachtige personen” 
gearresteerd werden en naar doorgangskamp Westerbork werden 
gebracht. Deze razzia maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit 
van een Europese klopjacht op Sinti en Roma.
De nazi’s beschouwden het “Zigeuner-ras” als minderwaardig, crimineel 
en een bedreiging voor de maatschappij van het Derde Rijk. 
In Born, in de wijk Hondsbroek-Aldenhof, staat aan de Campus, naast 
het Zorgcentrum Aldenhof, een monumentale eikenboom, algemeen 
bekend als de “Settela-eik”. Deze boom is de laatste van een rij bomen 
die langs de verdwenen veldweg van Buchten naar Born stond. 
Voor WO II was in deze omgeving een standplaats voor rondreizende 
Sintifamilies. Op 23 december 1934 werd hier Settela Steinbach geboren. 
Zij werd ’s ochtends op de dag van Kerstavond, 24 december 1934, 
gedoopt in de parochiekerk van Buchten. Settela is het meisje met het 
witte hoofdoekje dat op 19 mei 1944, kijkend vanuit een goederenwagon, 
door de nazi’s van Westerbork naar Auschwitz werd gedeporteerd en 
daar werd vermoord. 
Deze foto van Settela staat 
symbool voor de holocaust, 
omdat men er aanvankelijk van 
uitging dat het een Joods meisje 
betrof totdat onderzoek uitwees 
dat het een Sintikind was. 
Daarnaast is Settela opgenomen 
in de canon van Limburg.
Om de herinnering aan Settela 
en haar lotgenoten levend te 
houden fungeert de aloude 
eikenboom als symbool op een passende plek.
Op 15 mei 2025 vindt er in het kader van de 80-jarige bevrijding van 
Nederland een herdenking bij de “Settela-eik” plaats, waarbij tevens 
herdacht wordt dat het 81 jaar geleden is dat op 15 en 16 mei 1944 578 
Sinti en Roma door heel Nederland werden opgepakt en overgebracht 
naar Westerbork en later op transport werden gesteld naar de 
vernietigingskampen en daar om het leven kwamen. 
De herdenking wordt gehouden ter hoogte van de “Settela-eik”  
bij Zorgcentrum Aldenhof, Campus 1 te Born en begint om 17.00 uur.

Tussen de toespraken zal muziek 
gespeeld worden.

Burgemeester Verheijen van Sittard-
Geleen en gouverneur Roemer van de 
provincie Limburg zullen er het woord 
voeren. Tevens houdt een afgevaardigde 
van de Stichting Kleeza een toespraak.

Daarnaast zal een leerling van basisschool 
“Het Avontuur” te Buchten/Holtum een toespraak houden met als 
onderwerp: Hoe denken jongeren over de toekomst naar aanleiding van 
wat er in het verleden is gebeurd?

Pastoraat Woonwagenbewoners Nederland, 
Sinti en Roma en Reizigers
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H. Martinus Holtum

Extra Collecte

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk zal 
worden gehouden op zondag  
13 april en zondag 11 mei.

Opgave misintenties

Het volgende parochieblad 
nr. 5  zal 6 weken bevatten, 
namelijk van 24 mei t/m 4  juli. 
Misintenties kunt u opgeven tot 
uiterlijk 1 mei  a.s.  bij Netty de 
Vries, Adelaarstraat 16 Holtum, 
tel: 046-4856889 of per mail  
pc-holtum@parochieborn.nl 
Tarief misintentie € 30,00.

Heilige Missen

H. Missen in onze kerk zijn op de 
volgende zondagen om 09.30 uur: 
13 april, 18 april (Goede Vrijdag 
kruisweg om 15.00 uur), 21 april 
(Paasmaandag om 09.30 uur) en 27 
april, 11 mei en 25 mei, 15 juni  en 
29 juni, 6 en 20 juli, 3 augustus, 16 
augustus (20.30 uur lichtprocessie), 
en 31 augustus, 14 september en 
28  september, 12 oktober en 26 
oktober, 2 november (Allerzielenlof 
om 15.30 uur), 16 november 
Carnaval- en Schuttersmis, 23 
november St.Caeciliamis Koor en 
fanfare, 7, december, 21 december 
en donderdag 25 december (Eerste 
Kerstdag 09.30 uur)

Voorjaarsconcert in onze kerk te Holtum

Op zaterdagavond 17 mei a.s. om 19.00 uur zal er in onze mooie monu-
mentale St. Martinuskerk een voorjaarsconcert plaatsvinden.
Tijdens deze avond kunt u maar liefst van drie koren genieten. Te weten: 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia uit Grevenbicht, mannenkoor 
De Wiejerdzangers uit Sint Joost en ons Gemengd Zangkoor Holtum.
Het belooft een mooie sfeervolle avond te worden. U bent dan ook  van 
ganser harte uitgenodigd om op deze avond te genieten van de mooie 
muziek van deze koren in onze St. Martinuskerk.
Kerkdeur is open om 18.30 uur. Aanvang concert om 19.00 uur.
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H. Catharina Grevenbicht

In de Heer overleden

20 maart 
Lieke Janssen-Ruber 
90 jaar

Moge zij rusten in de 
vreugde en de vrede van de Heer.

Bestellen H. Missen 

 Let op nieuwe contactpersoon
Misintenties kunt u bestellen 
bij Dhr. G. Theelen, e-mail  
theeleng@home.nl 
U kunt de misintenties ook 
opgeven via een briefje (deze 
liggen achter in de kerk) en op het 
volgende adres in de brievenbus 
doen, Oude Kerkstraat 10, 
Papenhoven

Extra collecte

21 april deurcollecte voor Caritas
4 mei kerkonderhoud
18 mei deurcollecte 
roepingenzondag

Weekendmissen

Op de volgende dagen zullen in 
onze kerk de Hoogmissen zijn:  
18-04 goede vrijdag viering,  
21-04 Paasmaandag, 04-05,  
11-05 H. Communiemis, 18-5,  
29-05 Hemelvaartsdag, 01-06,  
09-06 Pinkstermaandag, 15-06, 
29-06, 13-07, 27-07, 10-08, 24-
08, 07-09, 21-09, 05-10, 19-10,  
02-11, 16-11, 30-11, 14-12,  
26-12 2e Kerstdag, 28-12.

Gedoopt

Op 9 maart 2025 is door het 
doopsel in de kerk opgenomen:
Lotte Dullens, 
dochter van 
Roel Dullens en 
Sabine Van Helden
Wij feliciteren de 
ouders en vragen 
Gods hulp bij de opvoeding van 
hun dochter.

Zonnebloem

Beste Gasten,
Onze gezellige Koningslunch komt eraan en wel op donderdag 24 april in 
het Törpshoes te Obbicht. Aanvang 13.00 uur, de zaal is open vanaf  
12.30 uur. Voor deelname dient u zich aan te melden vóór 17 april as.
Dit kan uitsluitend via de bank NL77RABO0117295434 t.n.v. Zonnebloem 
G.O.P.S. onder vermelding van Paaslunch. De kosten voor deze middag 
zijn € 23,50 p.p.  Soep, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert : koffie met 
iets lekkers, worden u aangeboden door de Zonnebloem. Voor vervoer 
even bellen met onderstaande nummer. Tevens kunt u zich donderdagmiddag 15 mei al in de agenda 
reserveren voor een bezoek aan Pater Karel in Munstergeleen. Daarna naar Brasserie Abshoven voor koffie 
en vlaai. Hiervoor dient u zich aan te melden vóór 9 mei as.
U kunt zich uitsluitend aanmelden via de bank NL77RABO0117295434 t.n.v. Zonnebloem G.O.P.S. Onder 
vermelding van : Bezoek Pater Karel. De kosten van deze middag € 8,50 p.p.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Vervolgens willen wij u er nog eens herinneren aan onze gezellige soosmiddagen. Op maandagmiddag in 
Oos Hoes te Grevenbicht. Dinsdagmiddag in Obbicht in het Törpshoes.
Om een kaartje te leggen of te handwerken, diverse spellen of gewoon voor een praatje. Kom gerust eens 
een kijkje nemen. De koffie staat altijd klaar.      Groetjes: namens het bestuur.

In Memoriam Lieke Janssen-Ruber

Op 20 maart jl. overleed onverwacht in de leeftijd van 90 jaar Lieke Janssen-Ruber. Lieke was vele jaren 
heel actief in Grevenbicht zowel in de parochie als in ons dorp. Vele jaren nam ze de begeleiding voor onze 
misdienaars voor haar rekening en was zij actief in het Processiecomité. 
Ook voor het Beegse Jeugdwerk zette zij zich in en was betrokken bij het jeugdzwemmen, de EHBO en de 
Vrouwenbond. Ook maakte ze deel uit van het Sinterklaascomité. Als parochie en als gemeenschap zijn wij 
Lieke veel dank verschuldigd voor haar grote inzet. Wij wensen Nancy en alle familieleden veel sterkte toe. 
Moge zij nu rusten in vrede.
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H. Willibrordus Obbicht

Extra collecte

Op zondag 13 april wordt de 
2e collecte voor de eigen kerk 
gehouden. Wij bevelen deze 
extra collecte van harte bij u aan.

Koffiedrinken 

U bent zondag 13 april en zondag  
10 mei na afloop van de weekendmis   
weer van harte welkom in het 
parochiezaaltje voor een gezellig 
onderonsje onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

In de Heer overleden

10 maart
Jan de Wit  
82  jaar

Dat hij moge rusten in de vreugde 
en vrede van de Heer.

Filmavond in Obbicht

Op 7 mei en 4 juni zijn de volgende 
filmavonden gepland. De films die 
we draaien zijn films die je niet snel 
op NPO zult vinden. 

Na de vertoning is een discussie  bij 
een kopje koffie of thee.  Iedereen 
is welkom in het parochiezaaltje 
links naast de kerk om 19.30 uur op 
bovenstaande data. 

Paaseierenactie  Schutterij St. Willibrordus Obbicht

Ook dit jaar is weer de jaarlijkse 
paaseierenactie van Schutterij  
St. Willibrordus.
U kunt de eieren tot en met 11 april 
bestellen. De eieren worden in overleg 
met u op 16 april bezorgd!
De prachtig gekleurde eieren kosten  
45 ct per stuk. U kunt bestellen bij:  
Mia Burgers
Tel: 046-4858886 of 06-42448849
Email: miaburgers@hotmail.com
De Schutterij bedankt u hartelijk voor uw bestelling.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven 
bij Jan Hermans, Maasstraat 39 - 
046 4855353. U kunt hiervoor ook 
terecht in de sacristie voor of na 
de H. Mis. Voor plaatsing in het 
volgende federatieblad (periode 
24 mei t/m 4 juli 2025) dient u uw 
opgave te melden vóór 1 mei as.  

De duif

Laatst hadden we in de kerk een duif.
Achtervolgd door een sperwer was hij tegen een ruit geknald en met 
het nodige verlies van veren naar binnen geduikeld.
Maar een duif (ook al is hij soms als afbeelding van de H. Geest), hoort 
niet rond te vliegen in de kerk. Laat staan te poepen. Zaak dus om het 
beest zo snel mogelijk weer buiten te krijgen.
Alle bovenlichten open gezet, deuren wagenwijd open en het beest 
opjagen om naar buiten te vliegen. Maar daar had hij geen trek in. Wat 
nu? Een bekende duivenmelker werd om raad gevraagd.
De oplossing zou zijn een vangkooi met wat water en voedsel en om 
het geheel nog wat aantrekkelijker te maken werd er nog een duif bij 
gezet. Als het goed ging dan zou de volgende dag er 2 duiven in de kooi 
zitten. Helaas de kooi was leeg: 2 duiven in de kerk! Blijkbaar was de 
slimme duif (die kan uitbreken uit een vangkooi) ook zo slim om te zien 
dat de bovenlichten openstonden en hop die was buiten. Nummer 2 
maakte geen aanstalten om te vertrekken wat we ook deden. Wat nu? 
Het enigste wat ons nog te binnen schoot was: Afschieten. In een kerk 
schieten? Maar nood breekt wetten en de tijd gaat dringen zondag is 
een H.Mis. Dus … zaterdag afschieten om 9.00 uur.
Onze duivenmelker komt de kerk binnen, ziet de duif en roept meteen: 
“Dat is een duif van mij, die kan ik niet afschieten daar heb ik prijzen 
mee gewonnen en wil er nog mee trekken” Maar als het een beest 
van jou is dan kun je hem toch lokken? Ja op de slag, maar niet in een 
vreemde omgeving”. 
Dat was het moment dat de H. Geest van zich liet horen. Het beest laat 
zich een beetje opjagen en springt via het openstaande bovenlicht de 
vrijheid tegemoet terug naar huis. Eind goed al goed.
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