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Mededelingen
- Voor het doopsel van uw kind kunt u contact 
opnemen met de werkgroep Doopsel 
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per 
E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit  
tijdens de openingsuren van het  
parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80  
Of mailen naar info@parochieborn.nl
- U kunt een E-mail sturen naar:  
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad 
- Adverteren in het blad 
- Bezorgklachten over het blad 
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Misintenties
Voor opgave misintenties in de periode van  
11 oktober 2025 t/m 28 november 2025 is de 
uiterlijke datum 18 september 2025 , opgave 
bij de contactpersoon van uw parochie
Eenvoudige diensten door de week 
(leesmis) € 15,00
Eucharistieviering op zaterdagavond  
of op zondag € 30,00
Op de omslag 
Heilige Martinus ( Netty de Vries)

Vrijwillige bijdrage
Ons parochieblad wordt zeer gewaardeerd en 
is het visitekaartje van onze parochie.   
Door de vrijwillige inzet van de redactie en 
advertenties besparen we enorm op de 
kosten, natuurlijk kunt u ook een vrijwillige 
bijdrage overmaken op het banknummer van 
uw parochie, bij voorbaat dank

Colofon

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid 
E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-850 06 80 
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: van 14:00 uur tot 17:00 uur 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *) 
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman 
E-mail: pastoor@parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19 
Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden: 
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten 
E-mail: hatmjoosten@hotmail.com 
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten 
Telefoon: 06-1306 46 08

Catechist: Thei Heffels 
E-mail: thei.lea@live.nl 
Adres: Pastoor Jacobsstraat 1 6122 BH Buchten 
Telefoon: 06-27248955

Parochiecomité H. Martinus Born
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
Contactadres: Parochiekantoor Telefoon: 046-850 06 80
Parochiecomité H. Catharina Buchten 
E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl 
Adres:  Dorpstraat 34 6122 CB Buchten 
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 *)
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken) 
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306
Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht 
E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
Adres: Oude Kerkstraat 10, 6124 BD Papenhoven  
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 *)
Contactpersoon: Ger Theelen Telefoon: 046-485 80 23
Parochiecomité H. Martinus Holtum 
E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl 
Adres:  Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum 
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 *)
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89
Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht 
E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl 
Adres:  Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht 
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 *)
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53  
*) t.n.v. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Caritas
Onze Caritas instelling probeert vorm te 
geven aan de christelijke zorg ten dienste 
van mensen in nood. U kunt ons bereiken via  
pastoor Houwman, of stuur een mail naar  
caritas@parochieborn.nl
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Woord van de pastoorParochie

Het ware en blijvende geluk

Ieder mens streeft naar geluk. Gelukkig zijn is het 
ultieme doel in het mensenleven. Het is daarom 

belangrijk om hier eens over na te denken. Wat is 
geluk voor mij? En ben ik echt wel gelukkig?
Geluk hebben
“Goh, wat heb jij geluk gehad!” wordt er gezegd 
wanneer iemand een prijs in de loterij heeft gewonnen. 
Of iemand is door een gunstige omstandigheid aan 
een ernstig ongeval ontsnapt. Hier betekent geluk dat 
je door toevallige en onvoorziene omstandigheden, 
die je zelf niet bepalen kunt in een gunstige situatie 
komt. We snappen dat dit soort geluk uitermate 
zelden voorkomt en aan slechts heel weinig mensen 
ten deel valt.
Materieel geluk
Voor heel veel mensen is geluk dat je leeft met een 
behaaglijk gevoel dat voortkomt uit het feit dat 

je al je materiële wensen 
bevredigd hebt. Dat is een 
geluk waarvoor je je vaak 
hard moet inspannen. Voor 
korte of lange tijd ervaar 
je dat materiële geluk. 
Onder dit soort geluk valt 
een goede baan, veel geld, 
een mooi huis en auto, 
verre vakanties, familie en 
vrienden, gezondheid. 
Maar ook voor dit soort geluk 
geldt: het is niet blijvend. 

Vooral naarmate je ouder wordt merk je dat je steeds 
meer moet loslaten. Eens moet je je baan opgeven, 
de gezondheid laat steeds vaker te wensen over, huis 
en andere bezit moet je opgeven en vaak ontstaat 
er een gemis door het overlijden van dierbaren. 
Veel ouderen onder ons ervaren het telkens weer: 
iets waarvoor je veel moeite hebt gedaan, moet je 
uiteindelijk loslaten. Dus uiteindelijk is het toch niet 
dat geluk dat we er van verwacht hebben.

Wat moet ik dan doen om echt gelukkig te zijn?
Gelukkig zijn, ben je niet omwille van wat je hebt. 
Echt gelukkig zijn gaat niet voorbij en is zelfs bestand 
bij tegenslagen. Wat kunnen voorwaarden zijn voor 
echt geluk?
1. Gelukkig zijn is op de eerste plaats een gesteltenis, 
een levenshouding die gekenmerkt wordt door een 
vast vertrouwen, door een dankbaar en tevreden hart 
en door de wetenschap dat je altijd veilig en geborgen 
bent. Echt geluk is heel dichtbij, het is in je hart. 
2. Op de tweede plaats moet geluk beantwoorden 
aan je wezen als mens. We weten allemaal dat echt 
menszijn zich alleen kan ontplooien in het samenzijn 
met andere mensen: we zijn mensen-mensen.  
Echt gelukkig kun je alleen worden in het samenzijn 
met andere mensen. 

Vele heiligen hebben ons geleerd dat wanneer 
je je inzet voor het geluk van anderen, dat 
je daar zelf het gelukkigst van wordt. Maar 
ook aan dat geluk kan een einde komen.  
Je krachten kunnen het begeven, mensen kunnen je 
teleurstellen en uiteindelijk komt de dood die aan al 
het aardse geluk een einde maakt. 

3. De derde voorwaarde voor echt geluk is dat 
het nooit voorbijgaat. Vanuit gelovig oogpunt 
weten we dat het Eeuwige Geluk van God komt.  
Wil ons geluk voor altijd stand houden, dan moeten 
we ons vasthouden aan onze Heer Jezus Christus. 
Hij heeft ons geleerd wat echt gelukkig leven is door 
het gebod: bemin God met heel je hart en de naaste 
als jezelf. Aan degene die leeft volgens dit gebod 
heeft Jezus een gelukkig leven beloofd én eens het 
eeuwige geluk bij God de Vader.

Binnenkort vieren we Allerheiligen en Allerzielen.  
Met deze feesten vieren wij het geluk. 
Het echte geluk dat reeds hier op aarde in het 
liefdevolle samenzijn met onze medemens begint 
en samen met hen eens zijn voltooiing vindt in het 
Eeuwige Geluk bij God.
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Parochie Nieuws

Twee jonge mannen heilig verklaard  
op 7 september

Eigenlijk hadden deze twee jonge mannen, Carlo 
Acutis en Pier Giorgio Frassati, al enkele maanden 

eerder heilig verklaard moeten worden. 
Maar door het overlijden van paus Franciscus vond 
deze heiligverklaring pas op 7 september plaats. Wat 
deze nieuwe heiligen onderscheidt van vele andere 
heiligen is hun jeugdige leeftijd. 
Carlo was slechts 15 jaar toen hij overleed en Pier 
Giorgio was 24 jaar. Ondanks hun jeugdige leeftijd 
hadden zij het geloof ontdekt als een rijke inspiratie 
voor hun leven en gaven daar op overtuigende wijze 
gestalte aan in woord en daad. 
Ook in onze moderne tijd merken we dat vele jongeren 
geen vrede meer hebben op de wijze waarop onze 
huidige wereld is ingericht. Steeds meer jongeren 
ontdekken dat een individueel leven dat alleen 
gericht is op genot en consumptie niet zaligmakend 
is. Zij ontdekken dat het geloof in Jezus Christus en 
zijn blijde Boodschap veel meer mooie perspectieven 
biedt en veel meer voldoening en innerlijke vrede kan 
schenken. 
We hopen dat deze twee jonge heiligen een bron van 
inspiratie voor onze jeugd mogen zijn om Jezus te 
blijven volgen.

Carlo Acutis
* 3 mei 1991     † 12 oktober 2006
Zalige Carlo Acutis (zalig verklaard in 2020) werd in 
Londen geboren maar verhuisde al snel met zijn 
familie naar Milaan, waar hij opgroeide. Van jongs af 
aan had hij een sterk geloof. Hij nam dagelijks deel 
aan de H. Mis en biechtte wekelijks. Ook had hij een 
bijzondere devotie tot de Eucharistie en de H. Maagd 
Maria. Daarnaast was hij een gewone tiener in de 
jaren 2000.
Zijn interesse en vaardigheden met de computer 
gebruikte hij om het geloof te verspreiden en speciale 
websites te maken, zoals www.miracolieucaristici.org 
over eucharistische wonderen (waaronder ook een 
speciale, reizende, tentoonstelling).

In 2006 werd Carlo op 15-jarige leeftijd plotseling 
getroffen door acute leukemie, waaraan hij na drie 
dagen op 12 oktober overleed. Naar eigen wens 
werd hij begraven in Assisi. In 2019 werd zijn lichaam  
over gebracht naar de Sint-Rufinus kathedraal in 
Assisi, waar hij in schrijn ligt opgebaard. 
Zijn liturgische gedachtenis is op 12 oktober.

Pier Giorgio Frassati
* 6 april 1901     † 4 juli 1925
De ouders van de zalige Pier Giorgio Frassati (zalig 
verklaard in 1990) behoorden tot de betere, liberale 
kringen in Italië. Zijn vader was medeoprichter en 
eigenaar van de liberale krant La Stampa en had  
zitting in de Senaat van de Italiaanse Republiek; zijn 
moeder was een bekende kunstschilderes. 
Al als kind had hij een groot sociaal gevoel voor 
onrecht en de maatschappelijke ongelijkheid. Hij was 
een tegenstander van het opkomende fascisme.
Hij was sociaal actief bij studentengroepen en de 
Katholieke Actie, richtte een krant op (gebaseerd 
op de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII),  
enzo voort. Hij zei vaak: “Liefdadigheid is niet genoeg; 
we hebben sociale hervormingen nodig.” Frassati 
werd in 1922 praktiserend lid van de Derde Orde van  
Sint-Dominicus, waarbij hij de religieuze naam 
Girolamo aannam (naar de Florentijnse dominicaan 
Girolamo Savonarola).
In de zomer van 1925 was de sportieve Frassati 
aan het varen op de rivier de Po. Hij kreeg ernstige 
gezondheidsklachten. Zijn toestand verslechterde 
snel en hij overleed enkele dagen later. Hij werd in 
het familiegraf in Pollone (Piëmont) begraven. Sinds 
1981 ligt hij begraven in de kathedraal van Turijn.  
Zijn liturgische gedachtenis is 4 juli.
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Parochie Nieuws

Weg van Licht in de Duisternis

Op zaterdag 25 oktober 2025, aansluitend 
aan de Hoogmis in de St. Martinuskerk te 

Born, organiseert de parochie Maria Moeder van 
Barmhartigheid “De weg van licht in de duisternis!”. 
Het doel van “De weg van licht in de duisternis!” is 
om jong en oud, gelovig of niet gelovig, gelegenheid 
te geven om tot rust te komen in ons drukke bestaan 
en even stil te staan bij overleden en of zieke 
familieleden, vrienden en kennissen. Daarnaast is het 
doel om vrede te vinden of vrede te vragen of andere 
persoonlijke intenties of misschien de weg naar God 
te vinden.
Bezoekers worden verzocht een theelichtje/
waxinelichtje in een jampotje of glaasje mee te 
nemen of bij voorkeur een theelichtje op batterijen 
en deze na afloop van de hoogmis aan te steken/
maken (als kaarsje voor bijvoorbeeld een overleden 
familielid, een ziek familielid, vriend of kennis, het 
stoppen van oorlog of geweld, et cetera). Met deze 
kaarsjes wordt vervolgens een weg van licht gemaakt 
van de hoofdingang naar het priesterkoor. Hierna zal 
het elektrisch licht in de kerk worden gedoofd en zal 
volledige stilte worden ingezet. De St. Martinuskerk 
Born blijft dan alleen op kaarslicht open voor iedereen 
tot 22.00 uur.
Bezoekers die na afloop van de hoogmis binnen-
komen zijn tevens van harte welkom om een kaarsje 
aan te steken en in stilte plaats te nemen in de kerk.
Op zondag 26 oktober 2025 worden de kaarsen weer 
aangestoken om 19.00 uur. De kerk is dan open en 
de kaarsen blijven branden tot 22.00 uur. Iedereen is 
dan weer welkom om een kaarsje aan te steken, voor 
welk onderwerp dan ook.

Voorwaarde is dat de theelichtjes/waxinelichtjes 
voorzien worden van een beschermend glaasje 
en bij voorkeur een theelichtje op batterijen 
(wegens brandgevaar). Bezoekers worden 
verzocht om het geluid van de telefoon uit 
te zetten en niet te kijken op de telefoon.  
Rust, bezinning, respect, stilte en veiligheid gaan voor 
alles.

Allerzielenlof met gravenzegening

Elk jaar op 2 november vieren wij Allerzielen.  
Elk jaar opnieuw komen velen die een dierbare 

overledene te betreuren hebben samen om hun 
doden te gedenken. Dan worden de graven van de 
overledenen met bloemen en kaarsen versierd. 

En we komen samen in onze parochiekerken waarin 
alle overledenen en met name de overledenen van 
het afgelopen jaar op een bijzondere wijze worden 
herdacht. 
Ook in onze parochiekerken worden dit jaar weer 
de Allerzielenloven gehouden met aansluitend de 
gravenzegening op de kerkhoven.
Willibrorduskerk Obbicht zondag 26 oktober  
om 14.00 uur
Martinuskerk Born zondag 26 oktober  
om 14.00 uur
Catharinakerk Grevenbicht zondag 26 oktober  
om 15.30 uur
Catharinakerk Buchten zondag 2 november  
om 14.00 uur
Martinuskerk Holtum zondag 2 november  
om 15.30 uur.
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Parochie Nieuws

Gebedsintenties van de Paus

Oktober 2025  
Voor samenwerking tussen verschillende religieuze tradities
Bidden wij dat gelovigen van verschillende religieuze tradities 
samenwerken om vrede, gerechtigheid en menselijke 
broederlijkheid te verdedigen en te bevorderen.

November 2025 
Voor de preventie van zelfmoord
Bidden wij dat mensen die worstelen met zelfmoordgedachten de 
noodzakelijke steun, hulp en liefde vinden in hun gemeenschap, 
en zich openen voor de schoonheid van het leven.

De naakten kleden
Wie barmhartig wil zijn, moet kunnen loslaten. 

Dat is niet gemakkelijk, want het ligt in de menselijke 
natuur om op de eerste plaats goed voor zichzelf te 
zorgen. Daar is niets mis mee, ware het niet dat de 
grens hierbij steeds verder verlegd wordt. En in onze 
samenleving kun je haast zeggen, dat des te meer je 
hebt, des te hebzuchtiger je wordt. Waar ligt voor mij 
die grens?
Een heilige die ophield om die grens steeds verder te 
verleggen was de heilige Martinus. Iedereen kent deze 
heilige soldaat, die in de bittere kou van de winter zijn 
mantel deelde met een arme man. Voor Martinus 
was dit een grote opgave. Hij gaf niet zomaar een stuk 
stof zodat de arme zich kon warmen. Voor Martinus 
was zijn mooie rode mantel ook een teken van zijn 
prestige en aanzien als officier. 
Maar uiteindelijk besefte Martinus dat prestige en 
aanzien de echte barmhartige naastenliefde niet in 
de weg mogen staan.
Iedere mens heeft kleding nodig. Kleding bedekt 
de menselijke blootheid en beschermt tegen 
weersinvloeden. Door netjes en verzorgd gekleed te 
zijn toon je ook respect aan de mensen die je ontmoet. 
Uitdagende en slechte en vieze kleding daarentegen 
geven vaak veel aanstoot.
Maar voor veel mensen heeft kleding vaak ook vooral 
te maken met prestige en aanzien. Daarom kopen 
ze vaak te veel en te dure kleding. De kledinghandel 
speelt op deze  ongeordende behoefte heel handig 
in. Elk jaar weer, worden er minstens per seizoen, 
nieuwe modecollecties gepresenteerd, om de 
consumenten telkens weer tot nieuwe aankopen te 
verlokken. Grote sommen geld worden op die manier 
besteed aan kleding, waarvan uiteindelijk een groot 
deel niet of nauwelijks wordt gedragen. 

Volgens Milieucentraal komen er alleen in Nederland 
per jaar bijna 1 miljard kledingstukken bij, zodat 
de gemiddelde Nederlander per jaar 50 nieuwe 
kledingstukken koopt. De nadelige gevolgen van dit 
gedrag kunnen niet uitblijven. Gigantische arealen 
land worden gebruikt voor het verbouwen van katoen 
en als weidegrond voor schapen. 

Daarbij komt dat de productie van kleding enorme 
hoeveelheden water en fossiele brandstoffen 
verbruikt. Ook de plastic vervuiling wordt steeds 
ernstiger door de productie van synthetische kleding. 
En of dat nog niet genoeg is verergert de 
kledingproductie de situatie nog meer door het 
gebruik van chemische middelen en het transport 
(95% van de kleding komt uit Azië). En het ergste is 
nog wel de situatie van de miljoenen mensen, die 
onder ongezonde en onveilige omstandigheden 
tegen een hongerloon onze kleding moeten maken.
Ga dus voor minder, maar duurzame en kwalitatief 
goede kleding. Veel mensen zijn zelf zo handig dat ze 
zelf goede en unieke kleding kunnen maken. Laat los, 
ook wat kleding betreft, geef niet zoveel om prestige 
en aanzien, maar wees solidair en creatief. 
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Parochie Nieuws

Missiezondag  
Missionarissen van Hoop

Op 19 oktober is het Missiezondag. Missio brengt 
dit jaar de katholieke kerk in Myanmar voor het 

voetlicht. De bevolking van dit Zuidoost-Aziatische 
land gaat al vele jaren gebukt onder een bloedige 
burgeroorlog. Eind maart van dit jaar werd het land 
getroffen door een verwoestende aardbeving.
Op de vlucht na een lange tijd van militaire 
dictatuur waren er sinds 2010 hoopvolle 
democratiseringsprocessen op gang gekomen, 
die in 2021 door een nieuwe militaire coup teniet 
werden gedaan. Sindsdien woedt er een bloedige 
burgeroorlog tussen het regeringsleger en een breed 
verbond van gewapende verzetsgroepen. 
De humanitaire en economische situatie is rampzalig. 
Er zijn ongeveer drie miljoen vluchtelingen in eigen 
land. Ook vluchten duizenden mensen de grens over 
naar Thailand.
In de campagne van Wereldmissiemaand laat 
Missio zien dat de Kerk de mensen niet in de steek 
laat. Talrijke kerkelijke medewerkers moesten zelf 
vluchten uit oorlogsgebieden, zoals de bisschop van 
Loikaw, Celso Ba Shwe. 
Veel kerkelijke medewerkers zorgen in 
vluchtelingenkampen voor levensmiddelen en 
medicijnen, en voor onderwijs aan de kinderen en 
jongeren. Maar zeker zo belangrijk: door met de 
vluchtelingen te praten en te bidden geven ze hen 
moed en hoop.

Als Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid 
willen wij natuurlijk ook dit project ten behoeve van 
de mensen in Myamar ondersteunen. 
Daarvoor zullen speciale collecten worden gehouden 
op zaterdag 18 oktober in de H. Mis in Buchten,  
op zondag 19 oktober in de H. Mis te Grevenbicht, 
op zaterdag 25 oktober in de H. Mis in Born en  
op zondag 26 oktober in de H. Missen in Holtum en 
Obbicht. 
Wilt u meer weten over dit project of het op een 
andere wijze ondersteunen, raadpleeg dan MISSIO 
NEDERLAND (www.missio.nl). Alvast hartelijk dank!

Nieuwe pastoor en kapelaan in Echt

Op zondag 12 oktober om 11.00 uur zal in de 
Landricuskerk te Echt de installatieplechtigheid 

plaatsvinden van de nieuwe pastoor en de voorstelling 
van de nieuwe kapelaan van de RK Parochies in de 
Federatie Echt. 
Na best wel een lange pastoorsloze periode zal nu 
pater Johannes van Voorst tot Voorst deze functie 
gaan bekleden en zal daarbij worden bijgestaan door 
de nieuwe kapelaan pater Diego Pildain. De installatie 
zal verricht worden door deken Geert Lauvenberg.

De beide nieuwe priester zijn leden van de religieuze 
missiecongregatie “Instituut van het Mensgeworden 
Woord”. Dit is een snelgroeiende congregatie, die in 
1984 in Argentinië werd gesticht en zich richt op de 
evangelisatie van de cultuur. 
Bij hun werk in de Federatie Echt zullen de priesters 
tevens ondersteund worden door zusters van de 
vrouwelijke tak van de congregatie “de Dienaressen 
van de Heer en de Maagd van Matará”, in Nederland 
beter bekend als de blauwe zusters.
Van harte willen we de nieuwe priesters in ons 
dekenaat Susteren welkom heten en hen voor hun 
taak alle goeds en Gods zegen toewensen. 
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Winnaars puzzel kinderpagina

De oplossing van de puzzel in de vorige uitgave  
van het parochieblad was: Genade van God

De gelukkige winnaars zijn: 
Daan Dekker, Jose van Wiggen, Lucas Veeders, Noa Veeders,  
Shania Brouwer, Fé Bos, Eva Bos en Jara Cörvers. 

Maria Moeder van Barmhartigheid

(Uit: Verzameling misformulieren ter ere van  
de H. Maagd Maria)

Het opschrift van dit misformulier omvat twee 
titels die vaak aan de heilige Maagd worden 

toegekend, beide zeer aantrekkelijk en dierbaar 
aan de gelovigen: ‘koningin van barmhartigheid’ en 
‘moeder van barmhartigheid’.
De titel ‘moeder van barmhartigheid’ (vgl. 
collectagebed 1, gebed over de gaven, prefatie), 
die de heilige Odo (+ 942), abt van Cluny, voor het 
eerst aan de heilige Maagd zou hebben gegeven  
(vgl. Vita Odonis 1, 9: PL 133, 47), eert Maria terecht, 
omdat zij ons Jezus Christus heeft geschonken, 
de zichtbaar geworden barmhartigheid van de 
onzichtbaar medelijdende God, ofwel omdat zij,  
vol genade en medelijden, de geestelijke moeder van 
de gelovigen is. 
De heilige Maagd ‘heet “moeder van barmhartigheid”, 
dat wil zeggen: de meest barmhartige, de meest  
milde moeder, de tederste moeder, de liefderijkste’, 
zo zegt de heilige Laurentius van Brindisi (+ 1619) 
(Mariale, tweede preek over het Salve Regina, III: 
Opera omnia I, Uitgeverij van het seminarie, Padua, 
1928, blz. 391). Immers, nu de moeder van Jezus in 
de hemel is opgenomen, brengt zij de noden van 
de gelovigen onder de aandacht van haar Zoon,  
zoals zij tijdens zijn verblijf op aarde op Hem 
een beroep deed voor het bruidspaar te Kana  
(vgl. Evangelie: Joh. 2, 1 - 11).
In dit misformulier wordt de heilige Maagd ook 
geëerd als:
- de profetes die de barmhartigheid van God 
verheerlijkt (vgl. Evangelie: Lc. 1, 39 - 55); immers, in 
de lofzang roemt zij tweemaal Gods barmhartigheid: 
‘zijn barmhartigheid geldt van geslacht tot geslacht / 
voor hen die Hem vrezen’; en ‘zijn dienaar Israël is Hij 
te hulp gekomen / gedachtig zijn barmhartigheid’ (Lc. 
1, 50. 54; vgl. antifoon 2 bij de communie). Vandaar 
wensen de gelovigen ‘samen met de heilige Maagd / 
steeds weer Gods barmhartigheid (te) verheerlijken’ 
(gebed na de communie); 

- een vrouw die Gods barmhartigheid op een 
bijzondere wijze heeft ondervonden: ‘zij is de milde
koningin. / Omdat zij op bijzondere wijze / de 
barmhartigheid (van God) heeft ondervonden, / ...
verhoort zij ieder / die in ellende een beroep op haar 
doet’ (prefatie). 
Deze woorden van de prefatielijken een weerklank 
van wat paus Johannes Paulus II over de heilige 
Maagd heeft gezegd: ‘op een absoluut bijzondere 
en uitzonderlijke wijze - zoals niemand anders - 
heeft Maria barmhartigheid gekend... en op een 
uitzonderlijke manier heeft zij barmhartigheid 
ondervonden’ (Encycl. Dives in misericordia, nr. 9: 
AAS 72 (1980), blz. 1208. 1209).

Gebed 
Help Maria het is tijd, 

help Moeder van Barmhartigheid
Gij zijt machtig ons in lijden 

en gevaren te bevrijden.
Waar de mens geen hulp meer ziet, 

daar ontbreekt de uwe niet.
Nee, U kunt een kinderbede

toch niet weigeren zonder reden
Toon ons dat Gij Moeder zijt

in ons leven harde strijd.
Help Maria, het is tijd

help Moeder van Barmhartigheid.
Maria kan helpen, Maria wil helpen,  

Maria zal helpen
Maria heeft altijd geholpen

Help Maria, het is tijd
help Moeder van Barmhartigheid.
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Misintenties

BORN

11 oktober t/m 28 november

BUCHTENALDENHOF

HOLTUM

Zaterdag 11 oktober 18:00 uur Hoogmis
Gestichte jaardienst voor:
Overleden familie Fijten-den Bekker
Jaardienst voor:
Wiel Coenen
Zaterdag 25 oktober 18:00 uur  
Hoogmis / kinderwoorddienst
1ste Jaardienst voor:
Lieske Sprenkels-Heuts
Hoogmis voor:
Jo Wijnands
Christien Schmeitz-Dukers en Jorge Izquier Hernandez
Zef en Lisa Hoedemakers-Schúrgers
Zondag 26 oktober 14:00 uur Allerzielenlof
Vrijdag 7 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Zaterdag 8 november 18:00 uur Hoogmis
Dameskoor Grevenbicht
Gestichte jaardienst voor:
Levende en overleden leden van Schutterij Sint Martinus 
Born
Zaterdag 15 november 14:30 uur Huwelijksmis
Sven van Sloun en Senna Caelen
Zaterdag 22 november 18:00 uur Hoogmis
Gestichte jaardienst voor:
Gerda Pörteners-van Dijck, tevens voor Sjeng
Hoogmis voor:
Zef en Lisa Hoedemakers-Schúrgers

Zaterdag 18 oktober 18:00 uur Hoogmis
Gestichte Jaardienst voor:
Overleden ouders Jan en Elly Lebens-Geilen
Donderdag 23 oktober 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De zieken, thuis of in het ziekenhuis
Donderdag 30 oktober  09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Allen die eenzaam zijn en zich verlaten voelen
Zaterdag 1 november 18:00 uur  Hoogmis
Hoogfeest Allerheiligen
Gestichte Jaardienst voor:
Oud pastoor Jan Leenders, vanwege sterfdag, tevens 
verjaardag
Zondag 2 november 14:00 uur
Allerzielenlof
Voor alle overledenen
Donderdag 6 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De armen en behoeftigen naar lichaam en ziel
Donderdag 13 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle gelovigen
Zaterdag 15 november 18:00 uur Hoogmis
Catharinaviering
Gestichte Jaardienst voor:
Mia Roebroek-Körvers, vanwege verjaardag
Pierre Dieteren
Hoogmis voor:
De levende en overleden leden van Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor St. Catharina
Donderdag 20 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De jonge mensen van vandaag
Donderdag 27 november 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Onze dierbare overledenen
Zaterdag 29 november 18:00 uur Hoogmis
Gestichte Jaardienst voor:
Oud pastoor André Verheggen

Zondag 12 oktober 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Bèr Wijshoff en voor Bertha Wijshoff-van Sloun en hun 
achterkleinkind Suus.
Ouders Horrichs-Peters
Zondag 26 oktober 09:30 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
Allen die zich inzetten voor onze kerk en 
parochiegemeenschap.
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand.
Zondag 2 november 15.30 uur Allerzielenlof
Voor alle overledenen van het afgelopen jaar.
Vrijdag 14 november 14.00 uur Huwelijksmis
Ruud Theuwis en Sanne Dirkx

Zondag 16 november 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Anita Mols en voor pap Jan
Hoogmis voor:
De levende en overleden leden van schutterij St. Martinus
De levende en overleden leden van CV de Katers
Zondag 23 november 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Herman van Sloun; Leo Hilkens en Maria Hilkens-Horrichs
Ouders Grooten - Welters
Hoogmis voor:
Jan en Margriet Ariaans-Schrijen en dochter Marion
Wil de Vries
De levende en overleden leden van Gemengd Zangkoor 
Holtum
De levende en overleden leden van muziekgezelschap  
Juliana 

Vrijdag 17 oktober 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 24 oktober 18:30 uur Leesmis
Gestichte jaardienst voor:
Annie Stoffels-Vola
Heilige Mis voor:
Dina Kentgens–van den Elshout
Vrijdag 31 oktober 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 7 november 18:30 uur Leesmis 
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Vrijdag 14 november 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 21 november 18:30 uur Leesmis
Gestichte jaardienst voor:
Giel Stelten, tevens voor Wendy Stelten, Frans Stelten en 
Gerda Stelten-van Peij
Vrijdag 28 november 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Dré Schlössels vanwege verjaardag
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 1 november wordt vanaf 13:00 uur de communie 
gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

11 oktober t/m 28 november

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 11 oktober 18:00 uur Hoogmis zaterdag 11 oktober

zondag 12 oktober 9.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 12 oktober

dinsdag 14 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 14 oktober

woensdag 15 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 15 oktober

donderdag 16 oktober 9:00 uur Leesmis donderdag 16 oktober

vrijdag 17 oktober 18:30 uur Leesmis vrijdag 17 oktober

zaterdag 18 oktober 18.00 uur Hoogmis zaterdag 18 oktober

zondag 19 oktober 11:00 uur Hoogmis zondag 19 oktober

dinsdag 21 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 21 oktober

woensdag 22 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 22 oktober

donderdag 23 oktober 9:00 uur Leesmis donderdag 23 oktober

vrijdag 24 oktober 18:30 uur Leesmis vrijdag 24 oktober

zaterdag 25 oktober 18:00 uur Hoogmis / KWD zaterdag 25 oktober

zondag 26 oktober 9:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 26 oktober

zondag 26 oktober 14:00 uur Allerzielenlof 15:30 uur Allerzielenlof 14:00 uur Allerzielenlof zondag 26 oktober

dinsdag 28 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 28 oktober

woensdag 29 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 29 oktober

donderdag 30 oktober 9:00 uur Leesmis donderdag 30 oktober

vrijdag 31 oktober 18:30 uur Leesmis vrijdag 31 oktober

zaterdag 1 november 18.00 uur Hoogmis zaterdag 1 november

zondag 2 november 14:00 uur Allerzielenlof 15:30 uur Allerzielenlof 11:00 uur Hoogmis zondag 2 november

dinsdag 4 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 4 november

woensdag 5 november 18:30 uur Leesmis woensdag 5 november

donderdag 6 november 9:00 uur Leesmis donderdag 6 november

vrijdag 7 november 18:30 uur Leesmis 9:00 uur Leesmis vrijdag 7 november

zaterdag 8 november 18:00 uur Hoogmis zaterdag 8 november

zondag 9 november 11:00 uur Hoogmis / KWD zondag 9 november

dinsdag 11 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 11 november

woensdag 12 november 18:30 uur Leesmis woensdag 12 november

donderdag 13 november 9:00 uur Leesmis donderdag 13 november

vrijdag 14 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 14 november

zaterdag 15 november 18.00 uur Hoogmis Catharinaviering zaterdag 15 november

zondag 16 november 9.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 16 november

dinsdag 18 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 18 november

woensdag 19 november 18:30 uur Leesmis woensdag 19 november

donderdag 20 november 9:00 uur Leesmis donderdag 20 november

vrijdag 21 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 21 november

zaterdag 22 november 18:00 uur Hoogmis 18:30 uur Hoogmis zaterdag 22 november

zondag 23 november 9.30 uur Hoogmis zondag 23 november

dinsdag 25 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 25 november

woensdag 26 november 18:30 uur Leesmis woensdag 26 november

donderdag 27 november 9:00 uur Leesmis donderdag 27 november

vrijdag 28 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 28 november

zaterdag 29 november 18.00 uur Hoogmis 18:30 uur Hoogmis Harmonie St. Cecilia zaterdag 29 november

zondag 30 november zondag 30 november
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 1 november wordt vanaf 13:00 uur de communie 

gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

11 oktober t/m 28 november

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 11 oktober 18:00 uur Hoogmis zaterdag 11 oktober

zondag 12 oktober 9.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 12 oktober

dinsdag 14 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 14 oktober

woensdag 15 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 15 oktober

donderdag 16 oktober 9:00 uur Leesmis donderdag 16 oktober

vrijdag 17 oktober 18:30 uur Leesmis vrijdag 17 oktober

zaterdag 18 oktober 18.00 uur Hoogmis zaterdag 18 oktober

zondag 19 oktober 11:00 uur Hoogmis zondag 19 oktober

dinsdag 21 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 21 oktober

woensdag 22 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 22 oktober

donderdag 23 oktober 9:00 uur Leesmis donderdag 23 oktober

vrijdag 24 oktober 18:30 uur Leesmis vrijdag 24 oktober

zaterdag 25 oktober 18:00 uur Hoogmis / KWD zaterdag 25 oktober

zondag 26 oktober 9:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 26 oktober

zondag 26 oktober 14:00 uur Allerzielenlof 15:30 uur Allerzielenlof 14:00 uur Allerzielenlof zondag 26 oktober

dinsdag 28 oktober 18:30 uur Leesmis dinsdag 28 oktober

woensdag 29 oktober 18:30 uur Leesmis woensdag 29 oktober

donderdag 30 oktober 9:00 uur Leesmis donderdag 30 oktober

vrijdag 31 oktober 18:30 uur Leesmis vrijdag 31 oktober

zaterdag 1 november 18.00 uur Hoogmis zaterdag 1 november

zondag 2 november 14:00 uur Allerzielenlof 15:30 uur Allerzielenlof 11:00 uur Hoogmis zondag 2 november

dinsdag 4 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 4 november

woensdag 5 november 18:30 uur Leesmis woensdag 5 november

donderdag 6 november 9:00 uur Leesmis donderdag 6 november

vrijdag 7 november 18:30 uur Leesmis 9:00 uur Leesmis vrijdag 7 november

zaterdag 8 november 18:00 uur Hoogmis zaterdag 8 november

zondag 9 november 11:00 uur Hoogmis / KWD zondag 9 november

dinsdag 11 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 11 november

woensdag 12 november 18:30 uur Leesmis woensdag 12 november

donderdag 13 november 9:00 uur Leesmis donderdag 13 november

vrijdag 14 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 14 november

zaterdag 15 november 18.00 uur Hoogmis Catharinaviering zaterdag 15 november

zondag 16 november 9.30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 16 november

dinsdag 18 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 18 november

woensdag 19 november 18:30 uur Leesmis woensdag 19 november

donderdag 20 november 9:00 uur Leesmis donderdag 20 november

vrijdag 21 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 21 november

zaterdag 22 november 18:00 uur Hoogmis 18:30 uur Hoogmis zaterdag 22 november

zondag 23 november 9.30 uur Hoogmis zondag 23 november

dinsdag 25 november 18:30 uur Leesmis dinsdag 25 november

woensdag 26 november 18:30 uur Leesmis woensdag 26 november

donderdag 27 november 9:00 uur Leesmis donderdag 27 november

vrijdag 28 november 18:30 uur Leesmis vrijdag 28 november

zaterdag 29 november 18.00 uur Hoogmis 18:30 uur Hoogmis Harmonie St. Cecilia zaterdag 29 november

zondag 30 november zondag 30 november
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Misintenties

OBBICHTGREVENBICHT

11 oktober t/m 28 november

Dinsdag 14 oktober 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor: 
Frans en Lucie Frenken-Krauth en zoon Pierre
Roy Brouwers
Zondag 19 oktober 11:00 uur Hoogmis 	 Dames koor
Gestichte jaardienst voor: 
Jo en Lenie Janssen-Urlings, kinderen Jo, Nico, Gerda en 
Lies en schoonkinderen Lieke, Els, Jan en Hub
Jaardienst voor:
Thei Coenen
Jean en Wies Reggers-Schrouff
Frits en Tilla Hustinx-Kelleners
Eugène Wagemans
Dinsdag 21 oktober18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor: 
Zef Hermans tevens voor Jos Hermans
Voor allen die lijden onder onrust, problemen en 
verwarring
Zondag 26 oktober 15:30 uur Allerzielenlof  
Gemengd koor
Dinsdag 28 oktober 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor: 
Voor allen die lijden onder oorlog, geweld, agressie, en 
discriminatie
Zondag 02 november 11:00 uur Hoogmis 	Dames koor
1e Jaardienst voor Zef Hermans
Jaardienst voor:
Eugene Wagemans
Lambert Franken
Sjeng en Mien Bergers-Tholen
Jo Urlings
Sjaak en Johanna Hoofwijk-Brouns
Hoogmis voor:
Guus en Gon Wijshoff – van de Pas en zoon Harry Wijshoff
Dinsdag 4 november 18:30 uur Leesmis 
Heilige Mis voor 
Voor allen die zich inzetten voor onze kerk en 
parochiegemeenschap.
Dinsdag 11 november 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Emile en Netta Gelissen-Kriens, dochter Rianne en zoon 
Chris
Roy Brouwers vanwege zijn verjaardag
Zondag 16 november 11:00 uur Hoogmis 	Gemengd koor
Jaardienst voor:
Wiel en Liza Brouwers-Lebens
Fons Cramers
Sjaak Hoofwijk
Ad Deuss
Alle overleden rectoren van de H. Kruiskapel en pastoors 
van Papenhoven-Grevenbicht
Dinsdag 18 november 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor: 
Voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de kerk
Dinsdag 25 november 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor: 
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand
Zaterdag 29 november 18:30 uur Hoogmis 	
Harmonie St. Cecilia

Zondag 12 oktober 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Ouders Salden-Peters
Ger Boels
Sjiel Demandt en Maria Joh. Helena Fleischeuer
Sjeng, Fientje en Monique Koolen
Sjuul Gregoire
Tjeu Driessen
Hoogmis voor:
Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners
May Gregoire-Munsters
Woensdag 15 oktober 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
Sjang Hermans vw. verjaardag en Bertha Hermans-Salden
Woensdag 22 oktober 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Zondag 26 oktober 11:00 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Thies Toonen
Ouders Harie Paland en Maria Paland-Toonen
Hoogmis voor:
Ouders Houben-Linssen
Zondag 26 oktober 14:00 Allerzielenlof
Hierna zegening van de graven op de begraafplaats
Woensdag 29 oktober 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Woensdag 5 november 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Zondag 9 november 11:00 uur  
Sjöttemès / kinderwoorddienst
Hoogmis voor:
Levende en overleden leden van Schutterij Sint Willibrordus
Woensdag 12 november 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Zondag 16 november Hoogmis
Ter ere van de Heilige Elisabeth van Thüringen, Patronesse 
van de marketentsters en zoetelaarsters.
Woensdag 19 november 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Heilige Mis voor:
Bertha Hermans-Salden
Zaterdag 22 november 18:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Nol Paland
Nico Hubens, Harie Verbeek en Mia Verbeek-Fiddelaers
Leny Houben-Sijben
Ouders Winkens-Peters en zoon Jos
Piet en Sjaan Winkens-van Wesel
Thei Hubens en Paula Hubens-Willems
Herman Nohlmans en Mia Nohlmans-Perebooms en 
dochter Ans
Hoogmis voor:
Wil Hustinx
Familie Ubachs-van Mulken en Familie Houben-Ubachs
Ouders Hubens-Toonen en ouders Jennekens-Tummers
Jan en Nellie Rouschop-van den Bongart en partner Giel 
Demandt
Levende en overleden leden Concordia Obbicht
Levende en overleden leden Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Woensdag 26 november 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
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H. Martinus Born

Extra collecte

Op 11 oktober en 8 november 
wordt er tijdens de H. Mis een 
extra collecte gehouden voor het 
onderhoud van onze parochiekerk.

Koffiedrinken

Op 11 oktober en 8 november 
drinken wij na de H. Mis gezamenlijk 
in de sacristie een kop koffie/thee. 
U bent van harte welkom.

Opgave misintenties

Misintenties kunt u op donderdag-
middag tussen 14:00 – 17:00 uur 
opgeven op het Parochiekantoor, 
Bronstraat 2A, of per e-mail:
info@parochieborn.nl.

Voor plaatsing in het parochieblad 
nr. 1, jaargang 8, voor de periode 
29 november 2025 t/m 9 januari 
2026, dient u uw opgave uiterlijk 
6 november 2025 door te geven. 
Parochieblad nr. 1 wordt bezorgd 
in de periode 26 t/m 28 november 
2025.

Parochiekantoor

Tijdelijke wijziging opening 
parochiekantoor:
Op donderdag 16 oktober 2025 is 
het parochiekantoor geopend van 
14:00 tot 16:00 uur
Op donderdag 06 november 2025 
is het parochiekantoor  
gesloten.

In dankbare herinnering

Tijdens de dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten 
en gebeden uit naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar 
hen, die sinds 01 oktober 2024 uit ons midden zijn heengegaan:
17 oktober 2024	 Lieske Sprenkels-Heuts		 87 jaar
28 oktober 2024	 Mia Derhaag-Storms		  88 jaar
09 maart 2025		  Truus Linssen-Ariaans		  90 jaar
23 april 2025		  Jo Wijnands			   87 jaar
05 mei 2025		  Dré Schlössels			   85 jaar
08 mei 2025		  Corrie Dullens-Haagmans	 96 jaar
Allerzielenlof met gebedsdienst, tevens afhalen van het 
gedachteniskruisje voor in de kerk.
Na het Allerzielenlof gaan we naar het kerkhof en zegenen de graven 
en de urnennissen.

De monastieke familie van Betlehem 
Maria Ten Hemel Opneming en de Heilige Bruno 

In het hart van Belgisch Limburg, dichtbij Nederland en Duitsland, 
op anderhalf uur afstand van Brussel, ligt het monasterium  
Onze-Lieve-Vrouw van het Fiat verborgen in de stilte en de eenzaamheid 
van de Hoge Kempen. 
Midden in het bos en de heide zetten de Monialen van Betlehem, op 
vraag van de Kerk, hier de gebedstraditie voort die gedurende eeuwen 
in Vlaanderen bloeide. Afkomstig uit België, Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, Zwitserland en Spanje getuigen zij van de christelijke wortels 
van Europa. Pelgrims vinden hier een broederlijk onthaal en ruimte om 
God te ontmoeten. De liturgie, in het Nederlands gevierd, staat open 
voor allen die wensen mee te bidden. 
De dochter van Jean en Mia Meessen is zuster bij deze orde. 
Er zijn 28 Monasteria van Monialen en 3 monasteria van Monniken. 
De Monialen zijn aanwezig in Frankrijk, België, (Opgrimbie, hier verblijft 
hun dochter),  Italië,  Oostenrijk, Israël, Spanje, Amerika, Duitsland, 
Argentinië, Canada, Litouwen, Polen, Chili, Portugal,  en Mexico. 
De monniken zijn aanwezig in Frankrijk, Italië en Israël.    
De drievoudige naam van de monastieke Familie van Betlehem, Maria 
Tenhemelopneming en de heilige Bruno, is de uitdrukking van hun 
charisma in de Kerk. 
In navolging van de eerste monniken die met het Evangelie in hun 
hart, in de eenzaamheid van de woestijn in Egypte en Palestina gingen 
wonen, trekt de Heilige Geest kinderen van God naar de ‘woestijn’, om 
de Allerheiligste Drie-eenheid te aanbidden en te loven en om ten beste 
te spreken voor alle mensen, hun broeders en zusters. 
Voor meer informatie zie de website www.parochieborn.nl

Openstelling 
St. Martinuskerk

De St. Martinuskerk in Born opent 
haar deuren op dinsdag 14 en 
dinsdag 28 oktober van 14:00 tot 
16:00 uur. 

Bezoekers zijn van harte welkom 
om de serene sfeer te ervaren, 
een kaarsje aan te steken of de 
bijzondere architectuur van het 
gebouw te bewonderen. Tijdens 
deze middagen is er gelegenheid 
voor stilte, bezinning of een 
gesprek met een van de aanwezige 
vrijwilligers.
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H. Catharina Buchten

Extra collecte

Op zaterdag 18 oktober is er een 
deurcollecte voor de MIVA.
Op zaterdag 15 november wordt een 
extra collecte gehouden voor het 
onderhoud van onze kerk en kerkhof.

Bestellen Heilige Missen 

Het volgende Parochieblad 
jaargang 8 nr. 1 zal 6 weken 
bevatten, namelijk van 29 
november 2025 t/m 9 januari 
2026. Misintenties kunt u 
opgeven tot uiterlijk 6 november 
a.s. elke donderdag in de even 
weken in het Parochiekantoor, 
Dorpstraat 34 Buchten. U kunt 
de misintenties ook opgeven bij 
Jac Hermans, Kerkvonderen 32 
Buchten of via mail:  
pc-buchten@parochieborn.nl

Filmmiddagen in Buchten

Op donderdag 23 oktober en 27 
november bent u om 13.30 uur 
van harte  welkom in het paro-
chiecentrum, Dorpstraat 34 in 
Buchten. 
Een film met een boodschap waar, 
na afloop, nog over nagedacht en 
nagepraat kan worden onder het 
genot van een kopje koffie /thee. 

	

In dankbare herinnering

Tijdens de dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten 
en gebeden naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar 
hen, die sinds Allerzielen 2024 uit ons midden zijn heengegaan:

10 november 2024	 Riet Nas-Loskamp			   94 jaar
12 december 2024	 Frans Michiels				    88 jaar
08 januari 2025	 Lies Birke-Zeelen			   81 jaar
03 juli 2025		  Dina Kentgens-Van den Elshout	 90 jaar
06 juli 2025		  Pierre Hees				    93 jaar

In het Allerzielenlof op zondag 2 november om 14:00 uur zullen wij 
deze overledenen bijzonder herdenken. 
Na afloop van dit lof kunt u achter in de kerk het gedachteniskruisje 
afhalen.

Ontmoetingsmiddag

Op vrijdag 14 november bent u om 
13.30 uur van harte  welkom in het 
parochiecentrum, Dorpstraat 34 in 
Buchten voor een gezellig samen-
zijn onder het genot van een kopje 
koffie of thee.
Voor meer informatie: 
06-13064608 of 
hatmjoosten@hotmail.com. 

Openingstijden 
Parochiekantoor

Het parochiekantoor Buchten is 
geopend op
Donderdagochtend
16 en 30 oktober,
13 en 27 november
11 december
tussen 10.00 uur en 11.30 uur.
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H. Martinus Holtum

Extra Collecte

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk zal 
worden gehouden op zondag 12 
oktober en zondag 16 november.

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk bedroeg 
in het derde kwartaal van 2025 
€ 304,35.
Hartelijk dank aan alle gevers.

Opgave misintenties

Het volgende parochieblad nr. 1 
zal 6 weken bevatten, namelijk van 
29 november 2025 t/m 9 januari 
2026. Misintenties kunt u opgeven 
tot uiterlijk 6 november a.s.  bij 
Netty de Vries, Adelaarstraat 16 
Holtum, tel: 046-4856889 of per 
mail pc-holtum@parochieborn.nl 
Tarief misintentie € 30,00.

Heilige Missen

Heilige Missen in onze kerk zijn op 
de volgende zondagen om 09.30 
uur: 12 oktober en 26 oktober, 2 
november (Allerzielenlof om 15.30 
uur), 16 november Carnavals- 
en Schuttersmis, 23 november 
St. Caeciliamis Koor en fanfare, 
7 december, 21 december en 
donderdag 25 december (Eerste 
Kerstdag 09.30 uur)

In dankbare herinnering

Tijdens de dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten 
en gebeden uit naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar 
hen, die sinds 1  november  2024 uit ons midden zijn heengegaan en 
vanuit onze parochiekerk begraven, gecremeerd zijn en/of waarvan een 
6-wekendienst is geweest.
16 december 2024	 Iedje Brouwers-Janssen		  86 jaar	
11april 2025		  Jan Mols				    77 jaar

In het Allerzielenlof op zondag 2 november om 15.30 uur zullen wij 
deze overledenen bijzonder herdenken.

Gedachteniskruisjes

Wij willen de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar, 
in de gelegenheid stellen om de gedachteniskruisjes na afloop van de 
Allerzielenviering op zondag 2 november mee naar huis te nemen. 
Omdat het hier kleine kunstwerken betreft, willen wij u vragen – zoals 
eerder in het parochieblad vermeld – € 20,00 te betalen. 

Als u een gedachteniskruisje van een dierbare nog aan het bord hebt 
hangen dan kunt u het afhalen na de zegening van de graven. De kerk blijft 
nog een tijdje daarvoor open. Bent u niet in de gelegenheid om te komen, 
dan kunt u tot twee weken na genoemd tijdstip het gedachteniskruisje 
afhalen bij Netty de Vries Adelaarstraat 16 Tel:  4856889. Het 
gedachteniskruisje zal u persoonlijk overhandigd worden, zodat wij 
als parochie ook weten dat de kruisjes bij de directe nabestaanden 
terecht zijn gekomen. In ieder geval worden alle gedachteniskruisjes van 
overledenen, waarvan de zeswekendienst reeds heeft plaatsgevonden, 
na de Allerzielenviering van het gedachtenisbord gehaald.

Huwelijksmis

Op vrijdag 14 november a.s. om 14.00 uur zullen 
Ruud Theuwis (uit Holtum) en Sanne Dirkx (uit 
Geistingen-België) elkander het ja-woord geven. 
Hierbij wensen we het a.s. bruidspaar alvast een 
hele fijne dag en Gods Zegen.
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H. Catharina Grevenbicht

Bestellen H. Missen 

Het volgende parochieblad omvat 
de periode van 29 november 2025 
t/m 9 januari 2026 en wordt voor 
28-11-2025 bezorgd. 
Intenties en kopij moeten vóór 1 
november zijn ingediend.
Bij voorkeur opgeven via e-mail: 
pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
of via een briefje in de brievenbus 
van onze contactpersoon (briefjes 
liggen achter in de kerk). 

Extra collecte 

Op de volgende zondagen is er 
een 2e collecte
op 19 oktober voor Missiezondag
op 2 november voor het onder-
houd van onze H. Catharinakerk.
op 16 november voor het Jonge-
renwerk
op 29 november voor de Advents-
actie

Weekendmissen

Op de volgende dagen zijn 
de Hoogmissen in onze  
H. Catharinakerk zijn:  
29-11, 14-12, 2e Kerstdag, 
26-12 en op 28-12-2025

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Grevenbicht-Papenhoven had iets te vieren

Na een welverdiende vakantie zijn we weer gestart met de repetities voor de laatste periode van 2025.  
We blikken graag nog even terug naar die laatste repetitie vóór de vakantie. Pff, wat was het warm…..!  
Gelukkig hoefden we deze keer maar een halve avond te oefenen want de tweede helft was gereserveerd 
voor de huldiging van onze jubilarissen. Een bijzondere huldiging omdat er twee leden zijn met een héle lange 
koorgeschiedenis. Daarnaast nog 3 leden met ook al heel wat kilometers op de teller. 
Zo vierden we met Lies Pecher en enkele familieleden dat zij al 25 jaar lid is van ons kerkkoor. Piet Wijshoff en 
Lou Kirkels mochten met hun echtgenotes de versierselen voor 40 jaar lidmaatschap ontvangen en Claartje 
Brouns bleek opgeteld al ruim 60 jaar te zingen als lid van de Gregoriusvereniging. Ook zij mocht dus, samen 
met haar echtgenoot, de versierselen in ontvangst nemen. 
Speciale aandacht was er voor Marij Ubachs-Kirkels. Zij is al lid van ons koor sinds dit, meer dan 60 jaar 
geleden, van een mannenkoor naar een gemengd koor werd getransformeerd. De toenmalige dirigent ( Harrie 
Savelkoul) was een oom van Marij en dus werd zij geacht deel te nemen. Dat heeft ze met zeer veel toewijding 
en plezier dus al ruim 60 jaar volgehouden. Voorwaar een felicitatie waard. In bijzijn van haar familie hebben 
we oorkonde en speldje overhandigd. 
We zijn er trots op dat we zoveel leden al vele jaren in 
ons midden hebben.
Uiteraard hebben we de jubilarissen , zoals dat hoort 
voor een koor, toegezongen om daarna de avond 
gezellig af te sluiten met een hapje en een drankje. 
Ook volgend jaar zijn er vast weer jubilarissen die 
ervoor zorgen dat er weer een feestje gevierd kan 
worden. Lijkt het u leuk om daarbij te zijn? Het koor 
repeteert op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 
uur in Oos Hoes te Grevenbicht. U bent welkom om te 
bezien of zingen ook voor u een fijne hobby kan zijn.

In dankbare herinnering

Tijdens de dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten
en gebeden uit naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar
hen, die sinds 1 november 2024 uit ons midden zijn heengegaan
27 november 2024	 Backus - Heijnen, Truus	 79 jaar
06 december 2024	 Brouns-Spee, Ellie		  90 jaar
06 december 2024	 Jaspers, Miel			   86 jaar
01 januari 2025	 Zenden-Buijsen, Maria		 89 jaar
22 januari 2025	 Vencken-Willen, Mia		  86 jaar
20 maart 2025		  Janssen-Ruber, Lieke 		  90 jaar
02 juni 2025 		  Vervoort-Veders, Anna		 89 jaar
27 juli 2025 		  Savelkoul-Helgers, Els		  86 jaar
29 juli 2025 		  Knubben-Peters, Maria		 78 jaar
In het Allerzielenlof op zondag 26 oktober om 15.30 uur zullen wij deze 
overledenen bijzonder herdenken.
Na het lof kunt u achter in de kerk het gedachteniskruisje ophalen.

16



H. Willibrordus Obbicht

Extra collecte

Op zondag 12 oktober en zondag 
9 en zaterdag 22 november wordt 
de 2e collecte voor de eigen kerk 
gehouden. Wij bevelen deze extra 
collecte van harte bij u aan.

Koffiedrinken 

Op zondag 12 oktober en zondag 
9 november bent u na afloop van 
de weekendmis weer van harte 
welkom in het parochiezaaltje 
voor een gezellig onderonsje 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee.

Filmavond in Obbicht

Op woensdag 5 november en  
3 december bent u weer van 
harte welkom. De filmavonden 
zijn gratis en worden gegeven in 
het zaaltje naast de kerk om 19:30 
uur. Altijd een aparte film met 
discussie achteraf bij een kopje 
koffie of thee.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven 
bij Jan Hermans, Maasstraat 39 
- 046 4855353. U kunt hiervoor 
ook terecht in de sacristie voor 
of na de H. Mis. Voor plaatsing in 
het volgende federatieblad 8 - 1  
(periode 29 november 2025 t/m  
9 januari 2026) dient u uw opgave 
te melden vóór 6 november as.

Marketentstertreffen Obbicht

Zondag 16 november vindt het 33e Marketentstertreffen plaats in 
Obbicht. Rond de klok van 10:30 uur trekt schutterij Sint Willibrordus 
Obbicht, samen met ca. 120 deelnemende marketentsters en 
zoetelaarsters uit geheel Nederlands- en Belgisch Limburg, via de 
Koestraat, Bornerweg, Pastoor Janssenlaan en de Sint Willibrorduslaan 
naar de kerk.
Om 11:00 uur is er een H. Mis, die wordt 
opgedragen aan de Heilige Elisabeth 
van Thüringen, Patronesse van de 
marketentsters en zoetelaarsters. Iedereen 
is van harte welkom om deze viering bij te 
wonen. Tijdens deze mis zal er een extra 
collecte gehouden worden voor Hospice 
Bronnerhof in Born. 
Na de mis volgt er een rondgang via 
de Pastoor Zitzenlaan, Burgemeester 
Venckenstraat, Obbichtermarkt, 
Kempenweg, Dirckincklaan, Broekstraat, 
Vonderstraat, Oude Raadhuisstraat en 
Ecrevissestraat naar de Harmoniezaal, 
waar de dames gezamenlijk een gezellige 
middag zullen doorbrengen. 
Deze dag wordt georganiseerd door 
de marketentsters van Schutterij Sint 
Willibrordus Obbicht.

Parochieel Missie Comité Obbicht

Beste inwoners van Obbicht.
In 2025 hebben we voor de 32ste keer ons vastenactieproject Burundi 
kunnen steunen.
De huis aan huis collecte in de vastentijd heeft € 846,50 opgebracht, 
waarvoor onze dank.
Het bisdom heeft het door u gegeven bedrag verdubbeld, waardoor we 
het mooie bedrag van € 1693,00 kunnen afdragen aan de zusters.
Wij, als P.M.C Obbicht willen in 2026 deze traditie graag voor de 33ste 
keer organiseren.
Maar daar hebben we dringend nieuwe collectanten voor nodig. Op dit 
moment zijn er nog maar 5 collectanten. Met dit aantal is het niet meer 
mogelijk om deze traditie voort te zetten.
Wie wil ons helpen?

-	 Wat wordt van je gevraagd:
In de vastentijd 2 keer collecteren

-	 Wat bieden wij:
Een gezellig clubje en we drinken 2 keer per jaar gezellig koffie met el-
kaar!
Geef je op als collectant zodat wij deze mooie traditie voor de 33ste 
keer kunnen uitvoeren in 2026.
Je kunt je telefonisch opgeven bij Lily Claessen 06-11003355.

In dankbare herinnering

Tijdens Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten en gebeden 
uit naar onze dierbare overledenen. In het bijzonder naar hen, die 
sinds18 oktober 2024 uit ons midden zijn heengegaan en vanuit 
onze parochiekerk begraven, gecremeerd zijn en/of 6-wekendienst is 
geweest.
18 oktober 2024	 Albert Beckers 			  87 jaar	
05 januari 2025	 Gerty Eurlings-Houben		 92 jaar
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KinderpaginaKinderpaginaKinderpagina

Zoek de 7 verschillen: 
Zet een kruisje bij de verschillen, maak er een foto 
van en stuur deze als antwoord door.

KNUTSELEN MET DENNENAPPELS

In de herfst kun je allerlei leuke knutselmaterialen in de 

natuur vinden. Zo kun je een leuk bloemboeketje maken 

van dennenappels. Met een beetje verf, lijm, dennenap-

pels en kleine takjes heb je zo iets leuks geknutseld.


