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Mededelingen
- Voor het doopsel van uw kind kunt u contact 
opnemen met de werkgroep Doopsel 
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per 
E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit  
tijdens de openingsuren van het  
parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80  
Of mailen naar info@parochieborn.nl
- U kunt een E-mail sturen naar:  
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad 
- Adverteren in het blad 
- Bezorgklachten over het blad 
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Misintenties
Voor opgave misintenties in de periode van  
28 februari 2026 t/m 10 april 2026 is de 
uiterlijke datum 18 februari 2026, opgave bij 
de contactpersoon van uw parochie
Eenvoudige diensten door de week 
(leesmis) € 20,00
Eucharistieviering op zaterdagavond  
of op zondag € 35,00

Op de omslag 
Podiumkerkje Grevenbicht

Vrijwillige bijdrage
Ons parochieblad wordt zeer gewaardeerd en 
is het visitekaartje van onze parochie.   
Door de vrijwillige inzet van de redactie en 
advertenties besparen we enorm op de 
kosten, natuurlijk kunt u ook een vrijwillige 
bijdrage overmaken op het banknummer van 
uw parochie, bij voorbaat dank

Colofon

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid 
E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-850 06 80 
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: van 14:00 uur tot 17:00 uur 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *) 
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman 
E-mail: pastoor@parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19 
Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden: 
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten 
E-mail: hatmjoosten@hotmail.com 
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten 
Telefoon: 06-1306 46 08

Catechist: Thei Heffels 
E-mail: thei.lea@live.nl 
Adres: Pastoor Jacobsstraat 1 6122 BH Buchten 
Telefoon: 06-27248955

Parochiecomité H. Martinus Born
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
Contactadres: Parochiekantoor Telefoon: 046-850 06 80
Parochiecomité H. Catharina Buchten 
E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl 
Adres:  Dorpstraat 34 6122 CB Buchten 
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 *)
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken) 
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306
Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht 
E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
Adres: Aan de Greune Paol 13, 6127 BH Grevenbicht
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 *)
Contactpersoon: Ger Theelen Telefoon: 046-485 80 23
Parochiecomité H. Martinus Holtum 
E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl 
Adres:  Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum 
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 *)
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89
Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht 
E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl 
Adres:  Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht 
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 *)
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 06-40471067  
*) t.n.v. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Caritas
Onze Caritas instelling probeert vorm te 
geven aan de christelijke zorg ten dienste 
van mensen in nood. U kunt ons bereiken via  
pastoor Houwman, of stuur een mail naar  
caritas@parochieborn.nl
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Woord van de pastoorParochie

Werken aan Eenheid

Enkele weken geleden begon het nieuwe jaar 
2026. Ik hoop dat u vele goede voornemens heeft 

gemaakt. Sommige mensen zeggen wel eens tegen 
mij: “Ik maak geen voornemens meer. Het gaat mij 
goed en het enige wat ik hoop is dat het zo blijft”. 
Dat is mooi: zeg ik dan: “dat het je goed gaat. Je hebt 
een mooie baan en een huis, genoeg geld, een fijne 
partner en lieve kinderen. Maar is dat alles?” Goede 
voornemens en plannen gaan veel verder dan je 
eigen welzijn. Want als we naar de situatie in de 
wereld kijken, dan is die niet bepaald rooskleurig.  
Dichtbij en veraf zijn er grote problemen. 
En al die problemen worden veroorzaakt doordat 
er steeds meer verdeeldheid is tussen de mensen. 
Het zijn problemen die ook ons vroeg of laat raken.  
Dus het is, gezien de situatie, haast een plicht dat wij 
allen in ieder geval één voornemen maken: Werken 
aan eenheid.

Eenheid, dat is ook het 
centrale thema van dit 
parochieblad. Zo staat er in 
deze editie een artikel over 
de Geloofsbelijdenis van 
Nicea, die 1700 jaar bestaat.  
Ook in die tijd was er 
grote verdeeldheid tussen 
de christenen over de 
Godheid van Jezus Christus.  
Het Concilie van Nicea maakte 
aan alle onduidelijkheid 
hieromtrent een einde. 

Het formuleerde toen deze geloofsbelijdenis, die 
sindsdien alle christelijke kerken in eenheid verbindt.
Aan deze verbinding tussen de christelijke 
kerken wordt ook heden ten dage gewerkt. Een 
ander artikel gaat daarom over de Week van 
Gebed voor Eenheid van Christenen, die dit 
jaar plaatsvindt van 18 tot en met 25 januari.  
Ook deze Week van Gebed staat in het teken van het 
verlangen naar eenheid en heeft als thema: “Eén van 
Geest”.
Eenheid bevorderen kan ook op een heel mooie 
manier. Dat doen wij, Limburgers, door carnaval te 
vieren, waarover ook een artikel te vinden is. 
Eenheid bewerken dat kan ook heel moeilijk zijn. Dan 
vraagt dit echt heel veel moeite en zelfoverwinning. 
Dan immers wanneer het er op aan komt om te 
vergeven. Om mensen die jou verkeerd deden als 
medemensen te blijven zien en hun toch, in Jezus’ 
naam, in liefde te blijven bejegenen. 
Verder kunt u lezen over de presentatiemis van 
de communicanten, over de Blasiuszegen, de 
Vastenactie, de Actie Kerkbalans en nog meer.

Zondag van het Woord van God  
25 januari

Op zondag 25 januari wordt de Zondag van 
het Woord van God gevierd. Deze dag met 

bijzondere aandacht voor de Heilige Schrift werd 
in 2019 ingesteld door paus Franciscus. In het 
pauselijke document “Aperuit Illis” sprak de paus 
de wens uit dat er een zondag moet komen, 
die geheel gewijd is aan het Woord van God.  
Dit moet ertoe bijdragen dat de katholieke gelovigen 
steeds beter de onuitputtelijke rijkdommen kunnen 
waarderen die liggen vervat in de constante dialoog 
tussen de Heer en zijn volk. In de Heilige Schrift 
ontvouwt Jezus ons het goddelijke heilsplan. 

Als gelovigen worden we opgeroepen steeds vaker 
de Bijbel te lezen. We worden uitgenodigd om ons 
te laten raken door de woorden van God. In de 
Heilige Schrift bij uitstek wil God met ons in contact 
komen en doordat wij ons voor zijn liefdevol woord 
openen  kunnen wij onze relatie met Hem verdiepen. 
Heel toepasselijk is daarom dit jaar dit motto voor 
de Zondag van het Woord gekozen: “Het woord van 
Christus woont rijkelijk in u” (Kol. 3,16). 
De Zondag van het Woord moet gewijd zijn aan de 
viering, de studie en de verspreiding van het woord 
van God. 
Heel bijzonder is dat deze zondag ook een grote 
oecumenische waarde heeft omdat hij in een periode 
valt waarin de kerken de band met het jodendom 
versterken en bidden om de eenheid van de 
christenen. 
De zondag van het Woord heeft een grote betekenis. 
In de weekendvieringen van 17/18 en 24/25 januari 
willen wij daarom speciale aandacht besteden aan de 
Heilige Schrift.
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oecumenische viering plaatsvinden in het 
Podiumkerkje te Grevenbicht. Deze viering wordt 
geleid door dominee Jolien Leeffers van de 
Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal en pastoor 
Franz Houwman van de parochie Maria Moeder van 
Barmhartigheid. Graag willen wij u allen voor deze 
viering uitnodigen.

‘Geven jullie hun maar te eten’

De Vastenactie bestaat dit jaar 65 jaar! Al die jaren 
wordt er in de weken tussen carnaval en Pasen 

van ons gevraagd om iets uit onze eigen mond of 
beurs te sparen voor een ander. Dat is vasten: jezelf 
iets ontzeggen om er een ander mee te helpen.
Dit jaar staat tijdens de campagne van Vastenactie 
het bisdom Pando in Bolivia centraal. In een gebied 
dat drie keer zo groot is als Nederland proberen 
bisschop Eugenio Coter en zijn team de werken 
van barmhartigheid in praktijk te brengen. Ze 
zijn kwetsbare mensen nabij, ze zorgen voor de 
zieken, vangen zwerfkinderen op en bezoeken de 
gevangenen.
Een belangrijk deel van het werk van Mgr. Coter is 
gericht op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in 
Pando. Zo heeft hij gezorgd voor een ziekenhuis en 
een hospitaalboot. Deze laatste vaart via de rivieren 
naar de afgelegen gemeenschappen in het oerwoud, 
zodat ook de mensen daar medische hulp krijgen. 

Het bisdom ondersteunt ook een instituut voor 
volwassenenonderwijs, waardoor mensen een baan 
kunnen vinden of zelf een bedrijf kunnen starten. Ook 
is er speciale hulp voor kinderen met een beperking.
Een team van vrijwilligers bezoekt regelmatig de 
drie gevangenissen in Pando. Ze zorgen dat de 
gedetineerden eten krijgen en geven praktische hulp 
bij het krijgen van de juiste papieren. 
Ook hebben ze voor iedereen een luisterend oor. 
Voor dit werk in de gevangenissen vraagt Vastenactie 
dit jaar onze hulp.
In het Bijbelverhaal van de wonderbare 
broodvermenigvuldiging zegt Jezus tegen zijn 
leerlingen ‘Geven jullie hun maar te eten.’ Het was 
een uitnodiging aan de leerlingen om van de schaarse 
middelen die beschikbaar waren te delen. 
Dat is precies wat Vastenactie van ons vraagt: dat wij 
van onze middelen delen wat we missen kunnen. Wilt 
u meer weten over de Vastenactieprojecten? Kijk dan 
op www.missiebureau.nl/vastenactie.  
Steun de Vastenactie: deponeer uw gift in de daarvoor 
bestemde collectebus in onze kerk(en) of maak uw 
bijdrage over naar rekeningnummer NL21 INGB 0003 
0000 46 ten name van Missiebureau Roermond.

Gebedsweek voor eenheid 18-25 januari

Wereldwijd wordt ieder jaar de ‘gebedsweek voor 
eenheid van de christenen’ gehouden. Tijdens 

deze week wordt er door christenen van verschillende 
kerkgenootschappen over de hele wereld gebeden 
om eenheid. De ‘week van gebed’ is een van de 
oudste initiatieven op het gebied van oecumene. De 
oorsprong gaat terug tot 1846. 
Halverwege de 19e eeuw kwamen er vanuit de 
Anglicaanse Kerk steeds meer oproepen om te bidden 
voor eenheid tussen alle christenen. Daarbij ging het 
niet om het samenvoegen van kerkgenootschappen, 
maar om een diepgevoelde eenheid in het geloof in 
dezelfde Christus. 
Verschillende protestantse kerken namen het 
initiatief over. In 1894 introduceerde paus Leo XIII in 
de Rooms-katholieke Kerk met Pinksteren een eigen 
gebedsoctaaf voor eenheid.
Dat er uiteindelijk toch één ‘gebedsweek voor eenheid’ 
op eenzelfde moment in het jaar is gekomen, is te 
danken aan de anglicaanse priester Paul Wattson 
(1863-1940), die de overstap naar de Katholieke 
Kerk maakte. In 1908 combineerde hij tradities 
uit de verschillende kerken: van de protestantse 
gebedsweek maakte hij een katholiek gebedsoctaaf, 
dat sindsdien begint op het feest van Petrus’ Stoel 
(18 januari volgens de oude liturgische kalender) en 
eindigt op het feest van de bekering van Paulus (25 
januari).
Paus Pius X gaf zijn goedkeuring aan dit initiatief en 
sindsdien wordt in alle christelijke kerken aan begin 
van het jaar gebeden om eenheid. Sinds 1966 wordt de 
week van gebed georganiseerd onder de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken 
en het Dicasterie voor de Eenheid van de Christenen 
van het Vaticaan. Sinds 2007 start de gebedsweek op 
de derde zondag van januari.

Dit jaar wordt de Gebedsweek voor de Eenheid 
gehouden van 18-25 januari. Ook in onze parochie 
Maria Moeder van Barmhartigheid willen wij hieraan 
speciale aandacht besteden. 
Op dinsdag 20 januari zal er om 18.30 uur  een 
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Bijzondere Vieringen 

Oecumenische Gebedsdienst: dinsdag 20 januari 
om 18.30 uur Podiumkerkje Grevenbicht

Vasteloavesmès Reube: zondag 8 februari om  
11.00 uur in de Willibrorduskerk Obbicht
Aswoensdagmis: woensdag 18 februari om  
18.00 uur in de Catharinakerk Buchten
Woensdag 18 februari om 19.15 uur in de 
Willibrorduskerk Obbicht
Presentatiemis zaterdag 28 februari om 18.00 uur in 
de Martinuskerk Born

Blasiuszegen

In de missen in het weekend van 31 januari/ 
1 februari en 7/8 februari zal in onze parochiekerken 

weer de Blasiuszegen gegeven worden.  
Op voorspraak van de heilige Blasius,  
Bisschop-martelaar van Sebaste, zal weer met twee 
gewijde kaarsen de zegen gegeven worden als 
bescherming tegen keel- en halsziekten. 

Toekomstvisie: “Verbonden met elkaar 
in Christus – Kompas voor de Toekomst”

Naar aanleiding van drie synodale bijeenkomsten 
die gehouden werden in het kloostercomplex 

Rolduc te Kerkrade heeft het Bisdom Roermond een 
toekomstvisie gepresenteerd voor de katholieke kerk 
in Limburg. 
De titel van de toekomstvisie luidt: “Verbonden met 
elkaar in Christus – Kompas voor de Toekomst” 
en kwam tot stand na bijeenkomsten waarbij 150 
gelovigen uit het bisdom betrokken waren.
Volgens deze visie zal de parochie van de toekomst 
zich ontwikkelen tot een “gemeenschap van 
gemeenschappen”: een netwerk van kleinere 
geloofsgroepen, gezinnen, jongereninitiatieven en 
diaconale projecten. Deze groepen zijn onderling 
verbonden en komen samen rond één centrale 
parochiekerk, waar vooral in de zondagse viering de 
eenheid zichtbaar wordt. Dit netwerkmodel sluit aan 
bij hoe mensen zich vandaag verbinden: flexibel, nabij 
en relationeel. Heel uitdrukkelijk wordt aangegeven 
dat deze toekomstvisie geen blauwdruk is maar een 
kompas: richtinggevend, uitnodigend en gericht op 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
U kunt een download van deze toekomstvisie 
van het Bisdom Roermond vinden op de website 
 WWW.BISDOM-ROERMOND.NL

1700 jaar Geloofsbelijdenis van Nicea

Op vrijdag 28 november, tijdens zijn reis naar 
Turkije en Libanon, bezocht paus Leo XIV de 

plaats Iznick. Vroeger heette deze plaats Nicea.  
Dit is de plaats waar precies 1700 jaar geleden  
het oecumenisch concilie van Nicea is gehouden.  
Op dit concilie is de geloofsbelijdenis samengesteld 
die we regelmatig in de zondagse liturgie zingen of 
bidden (het “Credo”).
Dit eerste Concilie werd indertijd bijeengeroepen 
door keizer Constantijn omdat er in de kerk grote 
onrust was ontstaan door de verspreiding van 
de leer van de priester Arius. Deze Arius stelde 
in zijn leer dat Christus niet werkelijk gelijk was 
aan God, maar geschapen zou zijn door God.  
Constantijn riep alle bisschoppen bijeen te Nicea, 
die over Arius en zijn leer moesten oordelen.  
Tijdens dit concilie werd een geloofsbelijdenis 
aangenomen, waarin staat dat Christus  
van dezelfde substantie is als de Vader en dus ook 
waarlijk God is. Tijdens dit concilie werd ook de datum 
van het Paasfeest vastgelegd.
Die geloofsbelijdenis is in een volgend concilie 
nog iets aangevuld en wordt daarom ook de 
geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel genoemd.  
Dat credo is een fundament van eenheid voor alle 
christelijke kerken en kerkelijke gemeenschappen.

Impressie Kleuter-peuter-Kerstviering 24 december 2025
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Gebedsintenties van de Paus

JANUARI
Voor het gebed met het Woord van God
Laten we bidden dat onze gebeden aan de hand van Gods 
Woord ons leven mogen voeden en een bron van hoop in onze 
gemeenschappen mogen zijn en ons zo kunnen helpen een meer
broederlijke en missionaire Kerk op te bouwen.
FEBRUARI
Voor kinderen met ongeneeslijke ziekten
Laten we bidden dat kinderen die lijden aan ongeneeslijke 
ziekten – en hun families – de noodzakelijke medische zorg en 
ondersteuning krijgen, en nooit hun kracht en hoop verliezen.

Carnaval vieren: een tijd van vreugde en waakzaamheid

Carnaval is een periode van uitbundige viering die voorafgaat aan de sobere veertig dagen van de Vasten 
als voorbereiding op het Paasfeest. Dit feest is een fenomeen dat diepgeworteld is in de geschiedenis 

van onze katholieke volkscultuur. Het is een tijd waarin de normale orde wordt omgekeerd, de lach regeert, 
en men zich voorbereidt op wat komen gaat.
Iedereen is er van overtuigd dat carnaval een prachtig feest is, mits het op een goede wijze wordt gevierd. 
We zijn dankbaar dat we in onze parochie veel carnavalsverenigingen hebben,  die zich elk jaar weer 
inzetten om het gemeenschapsleven te bevorderen en de waarden die dit feest belichamen in ere houden. 
Het bevorderen van de gemeenschap is de belangrijkste waarde    van  het carnavalsfeest. Vooral in een tijd 
van drukte en individualisme is het belangrijk dat men door gezamenlijk feest te vieren die druk van de ketel 
kan laten en eens echt tijd heeft voor de mensen om je heen. Feesten is ten diepste een uiting van vreugde 
om het samenzijn met elkaar. 
Het feest versterkt onderlinge banden. In onze katholieke streken speelt ook nog altijd het geloof een 
belangrijke rol. Carnaval vieren waarbij gemeenschap en gezamenlijk vreugde voorop staat is iets waar je blij 
over mag zijn. Het biedt een gezonde vorm van ontspanning en levensvreugde. Dat is wat bij de Limburgse 
levenswijze behoort. Carnaval hoort bij de Limburgers.  
Het is een feest waar wij trots op zijn en ons grote levensvreugde bezorgt. Dat mogen wij koesteren.
We mogen ons gelukkig prijzen dat we veel carnavalsverenigingen in onze parochie hebben. Zij hebben 
bewezen trouwe en goede beheerders te zijn van dit kostbare cultuurgoed door elk jaar weer mooie feesten 
te organiseren. En daarbij vergeten ze ook nooit om de carnavalstijd te laten  beginnen met een viering in de 
kerk en het feest gezamenlijk af te sluiten met de viering van Aswoensdag. Wij wensen alle carnavalsvierders 
een mooie carnavalstijd toe.

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. Omkijken naar elkaar. Tot rust komen. De eigen 
plaatselijke kerk is voor veel mensen op tal van manieren van betekenis. Met de kerk wordt niet alleen het 

kerkgebouw bedoeld, maar op de eerste plaats de gemeenschap van gelovigen. Iedereen die zich met de kerk 
verbonden voelt, mag zich ook verbonden voelen met die gemeenschap.
Samen zijn we er ook verantwoordelijk voor dat onze kerk wordt doorgegeven aan een volgende generatie. 
Dan gaat het over het geloof in God, over zingeving, troost, steun en wijze levenslessen. Maar het gaat ook 
over de materiële kanten van de kerk: het onderhoud van onze kerkgebouwen, de kerkhoven, de kosten voor 
pastorale projecten en voor het personeel.
Al deze kosten moeten betaald worden uit de vrijwillige bijdrage van parochianen. Dat onze parochie 
kan functioneren, is daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedereen die zich met onze 
geloofsgemeenschap verbonden voelt. Het thema van de Actie Kerkbalans 2026 is ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’ en wordt gehouden van 10 tot en met 24 januari. De kerk en het geloof zijn een geschenk aan 
iedereen die zich er – van dichtbij of wat meer op afstand – mee verbonden voelt. Ook in het nieuwe jaar willen 
wij u dat geschenk aanbieden. Om dat te kunnen blijven doen, is uw financiële steun belangrijk. Onze parochie 
is ANBI-erkend. Dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Alvast hartelijk dank voor uw steun!
De rekeningnummers waarop u uw giften kunt storten vindt u in het colofon van dit blad (blz. 2)

Parochie Nieuws
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Misintenties

BORN

10 januari t/m 27 februari

BUCHTENALDENHOF

HOLTUM

Zaterdag 17 januari 18:00 uur Hoogmis
Kinderwoorddienst
Gestichte jaardienst voor:
Jeanny Wagemans
Hoogmis voor:
Jo Wijnands
Zaterdag 31 januari 18:00 uur Hoogmis  
Maria Lichtmis
Hoogmis voor:
Angelica van der Haar
Vrijdag 6 februari  09:00 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Zaterdag 14 februari 19:15 uur Hoogmis 
Gestichte jaardienst voor:
Overleden ouders Math van Peij en  
Lies van Peij-Peters en zoon Jack
Giel en Gretha Heuts-Peters en Gerard Peters
Zaterdag 28 februari 18:00 uur Hoogmis
Presentatiemis Communicanten
Gestichte jaardienst voor:
Elly Mulleners-Buckx

Zaterdag 10 januari 18:00 uur Hoogmis
1e Jaardienst voor:
Lies Birke-Zeelen
Donderdag  15 januari 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Onze zieken en eenzamen
Donderdag 22 januari 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle overledenen
Zaterdag 24 januari 18:00 uur Hoogmis
Gestichte Jaardienst voor:
Bertha Peters
Overleden ouders Frans en Bea Ramakers-Peters
Jaardienst voor:
Thei Coenen, tevens voor  
echtgenote To Coenen-Fitting
Gestichte Hoogmis voor:
Jo Hoedemakers vanwege verjaardag
Donderdag 29 januari 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Allen die in de gezondheidszorg actief zijn
Donderdag 5 februari 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De wereld waarin wij leven
Zaterdag 7 februari 18:00 uur Hoogmis
Maria Lichtmis en Blasiuszegen
Gestichte Jaardienst voor:
Sjeng Kleinen en Mia Kleinen-Hoedemakers
Ouders Wil Nelissen en Mia Nelissen-Zinken
Donderdag 12 februari 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle slachtoffers van oorlog en geweld
Woensdag 18 februari 18:00 uur Hoogmis
Aswoensdag
Hoogmis voor:
Onze parochie en ons zelf
Zaterdag 21 februari 18:00 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
De landen die worden geteisterd door oorlogsgeweld
Donderdag 26 februari 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De leiders van de kerk

Zondag 18 januari 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Go Grooten
Hoogmis voor:
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende 
Bijstand. 
Zondag 1 februari 09:30 uur Hoogmis
Zeswekendienst voor Patrick Mols. Opgeluisterd 
door Muziekgezelschap Juliana Holtum Hoogmis 
Hoogmis voor:
Voor vrede in de wereld, onder de volkeren en in de 
gezinnen.
Uit dankbaarheid voor alle zegen en genade van God 
Zondag 15 februari 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Overleden ouders Schreuders-de Bruijn

Vrijdag 16 januari 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 23 januari 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 30 januari 18:30 uur Leesmis 
Maria Lichtmis
Vrijdag 6 februari 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Vrijdag 13 februari 18:30 uur Leesmis 
Vrijdag 20 februari 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 27 februari 18:30 uur Leesmis
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 7 februari wordt vanaf 13:00 uur de communie 
gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

10 januari t/m 27 februari

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 10 januari 18.00 uur Hoogmis zaterdag 10 januari

zondag 11 januari 11:00 uur Hoogmis zondag 11 januari

dinsdag 13 januari 18:30 uur Leesmis dinsdag 13 januari

woensdag 14 januari 18:30 uur Leesmis woensdag 14 januari

donderdag 15 januari 09:00 uur Leesmis donderdag 15 januari

vrijdag 16 januari 18:30 uur Leesmis vrijdag 16 januari

zaterdag 17 januari 18:00 uur Hoogmis  
Kinderwoorddienst

zaterdag 17 januari

zondag 18 januari 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 18 januari

dinsdag 20 januari dinsdag 20 januari

woensdag 21 januari 18:30 uur Leesmis woensdag 21 januari

donderdag 22 januari 09:00 uur Leesmis donderdag 22 januari

vrijdag 23 januari 18:30 uur Leesmis vrijdag 23 januari

zaterdag 24 januari 18.00 uur Hoogmis zaterdag 24 januari

zondag 25 januari 11:00 uur Hoogmis zondag 25 januari

dinsdag 27 januari 18:30 uur Leesmis dinsdag 27 januari

woensdag 28 januari 18:30 uur Leesmis woensdag 28 januari

donderdag 29 januari 09:00 uur Leesmis donderdag 29 januari

vrijdag 30 januari 18:30 uur Leesmis vrijdag 30 januari

zaterdag 31 januari 18:00 uur Hoogmis zaterdag 31 januari

zondag 1 februari 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 1 februari

dinsdag 3 februari 18:30 uur Leesmis dinsdag 3 februari

woensdag 4 februari 18:30 uur Leesmis woensdag 4 februari

donderdag 5 februari 09:00 uur Leesmis donderdag 5 februari

vrijdag 6 februari 18:30 uur Leesmis 09:00 uur Leesmis vrijdag 6 februari

zaterdag 7 februari 18.00 uur Hoogmis zaterdag 7 februari

zondag 8 februari 11:00 uur Hoogmis 
Kinderwoorddienst

11:00 uur Vastelaovesmès zondag 8 februari

dinsdag 10 februari 18:30 uur Leesmis dinsdag 10 februari

woensdag 11 februari 18:30 uur Leesmis woensdag 11 februari

donderdag 12 februari 09:00 uur Leesmis donderdag 12 februari

vrijdag 13 februari 18:30 uur Leesmis vrijdag 13 februari

zaterdag 14 februari 18:00 uur Hoogmis zaterdag 14 februari

zondag 15 februari 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 15 februari

dinsdag 17 februari dinsdag 17 februari

woensdag 18 februari 18:00 uur Hoogmis 19:15 uur Hoogmis woensdag 18 februari

donderdag 19 februari donderdag 19 februari

vrijdag 20 februari 18:30 uur Leesmis vrijdag 20 februari

zaterdag 21 februari 18.00 uur Hoogmis zaterdag 21 februari

zondag 22 februari 11:00 uur Hoogmis zondag 22 februari

dinsdag 24 februari 18:30 uur Leesmis dinsdag 24 februari

woensdag 25 februari 18:30 uur Leesmis woensdag 25 februari

donderdag 26 februari 09:00 uur Leesmis donderdag 26 februari

vrijdag 27 februari 18:30 uur Leesmis vrijdag 27 februari

zaterdag 28 februari 18:00 uur Hoogmis 
Presentatieviering

zaterdag 28 februari

zondag 1 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 1 maart
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 7 februari wordt vanaf 13:00 uur de communie 

gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

10 januari t/m 27 februari

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 10 januari 18.00 uur Hoogmis zaterdag 10 januari

zondag 11 januari 11:00 uur Hoogmis zondag 11 januari

dinsdag 13 januari 18:30 uur Leesmis dinsdag 13 januari

woensdag 14 januari 18:30 uur Leesmis woensdag 14 januari

donderdag 15 januari 09:00 uur Leesmis donderdag 15 januari

vrijdag 16 januari 18:30 uur Leesmis vrijdag 16 januari

zaterdag 17 januari 18:00 uur Hoogmis  
Kinderwoorddienst

zaterdag 17 januari

zondag 18 januari 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 18 januari

dinsdag 20 januari dinsdag 20 januari

woensdag 21 januari 18:30 uur Leesmis woensdag 21 januari

donderdag 22 januari 09:00 uur Leesmis donderdag 22 januari

vrijdag 23 januari 18:30 uur Leesmis vrijdag 23 januari

zaterdag 24 januari 18.00 uur Hoogmis zaterdag 24 januari

zondag 25 januari 11:00 uur Hoogmis zondag 25 januari

dinsdag 27 januari 18:30 uur Leesmis dinsdag 27 januari

woensdag 28 januari 18:30 uur Leesmis woensdag 28 januari

donderdag 29 januari 09:00 uur Leesmis donderdag 29 januari

vrijdag 30 januari 18:30 uur Leesmis vrijdag 30 januari

zaterdag 31 januari 18:00 uur Hoogmis zaterdag 31 januari

zondag 1 februari 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 1 februari

dinsdag 3 februari 18:30 uur Leesmis dinsdag 3 februari

woensdag 4 februari 18:30 uur Leesmis woensdag 4 februari

donderdag 5 februari 09:00 uur Leesmis donderdag 5 februari

vrijdag 6 februari 18:30 uur Leesmis 09:00 uur Leesmis vrijdag 6 februari

zaterdag 7 februari 18.00 uur Hoogmis zaterdag 7 februari

zondag 8 februari 11:00 uur Hoogmis 
Kinderwoorddienst

11:00 uur Vastelaovesmès zondag 8 februari

dinsdag 10 februari 18:30 uur Leesmis dinsdag 10 februari

woensdag 11 februari 18:30 uur Leesmis woensdag 11 februari

donderdag 12 februari 09:00 uur Leesmis donderdag 12 februari

vrijdag 13 februari 18:30 uur Leesmis vrijdag 13 februari

zaterdag 14 februari 18:00 uur Hoogmis zaterdag 14 februari

zondag 15 februari 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 15 februari

dinsdag 17 februari dinsdag 17 februari

woensdag 18 februari 18:00 uur Hoogmis 19:15 uur Hoogmis woensdag 18 februari

donderdag 19 februari donderdag 19 februari

vrijdag 20 februari 18:30 uur Leesmis vrijdag 20 februari

zaterdag 21 februari 18.00 uur Hoogmis zaterdag 21 februari

zondag 22 februari 11:00 uur Hoogmis zondag 22 februari

dinsdag 24 februari 18:30 uur Leesmis dinsdag 24 februari

woensdag 25 februari 18:30 uur Leesmis woensdag 25 februari

donderdag 26 februari 09:00 uur Leesmis donderdag 26 februari

vrijdag 27 februari 18:30 uur Leesmis vrijdag 27 februari

zaterdag 28 februari 18:00 uur Hoogmis 
Presentatieviering

zaterdag 28 februari

zondag 1 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 1 maart
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Misintenties

OBBICHTGREVENBICHT

10 januari t/m 27 februari

Zondag 11 januari 11:00 uur Hoogmis Gemengd koor
Jaardienst voor:
De levende en overleden leden van Schutterij Eendracht
Lei en Mia Jennen-Otten 
Mien en Ton Vencken en overledenen van de familie 
Vencken
Theodoor in het Panhuis vanwege verjaardag tevens voor 
Lena in het Panhuis-Daemen en zoon Huub
Hoogmis voor:
Guus en Gon Wijshoff-van de Pas tevens voor zoon Harry 
Wijshoff
Frans Pernot vanwege verjaardag
Dinsdag 13 januari 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Voor de overledenen van onze gemeenschap
Dinsdag 20 januari 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Voor allen die hun dankgebeden tot God richten
Zondag 25 januari 11:00 uur Hoogmis Dameskoor
1e Jaardienst voor: 
Mia Vencken-Willen
Jaardienst voor:
Wiel Mulleners 
Ouders Demarteau - Menten
Hoogmis voor:
Frans Pernot, vanwege verjaardag
Mia Jennen-Otten vanwege verjaardag tevens voor Lei 
Jennen
Lucie Cramers-Kriens vanwege verjaardag
Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff vanwege verjaardag
Dinsdag 27 januari 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Voor een meer rechtvaardige verdeling van de goederen 
der aarde over alle mensen
Dinsdag 3 februari 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Voor hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende 
Bijstand
Zondag 8 februari 11:00 uur Hoogmis Dameskoor
Blasiuszegen Kinderwoorddienst
Jaardienst voor:
Michel en Truus Smeets-Swinkels
Thieu Janssens en echtgenote Jo Janssens-van Dijck
Dinsdag 10 februari 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Bekering van hen die van God zijn afgedwaald
Dinsdag 17 februari 	  
Geen H. Mis i.v.m. Carnaval
Zondag 22 februari 11:00 uur Hoogmis Gemengd koor
Jaardienst voor:
Lucie Cramers-Kriens
Johanna Hoofwijk-Brouns
Hoogmis voor:
Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff en Mia Smeets-Savelkoul 
vanwege verjaardag
Dinsdag 24 februari 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor: 
Annie en Pierre Rademakers-Janssen

Woensdag 14 januari 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Jaardienst voor:
Lia Jennen-Demandt
Heilige Mis voor: 
Levende en overleden leden Parochieel Missie Comité
Zondag 18 januari 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Ouders Op den Kamp-Geurts
Gertie en Sjang Alberti en ouders Zef Alberti en Wilhelmina 
Oberndorf
Hoogmis voor:
Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners
Woensdag 21 januari 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Woensdag 28 januari18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Zondag 1 februari 11:00 uur Hoogmis met Blasiuszegen
Jaardienst voor:
Zef Jessen en Bertha Jessen-Cörvers
Woensdag 4 februari 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Zondag 8 februari 11:00 uur Vastelaovesmès
Jaardienst voor:
Zef Colaris en Fien Savelkoul
Hoogmis voor:
Wil Hustinx vw. verjaardag
Levende en overleden leden van CV de Reube
Woensdag 11 februari 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Zondag 15 februari 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Harie Knoors en Marie Knoors-Willems
Woensdag 18 februari 19:15 uur Hoogmis Aswoensdag 
Met oplegging Askruisje
Woensdag 25 februari 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Zondag 1 maart 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Sjanny van Mulken-de Bruyn
Ouders Peter Donders en Maria Vroemen
May Gregoire-Munsters en Sjuul Gregoire
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H. Martinus Born

Extra collecte

Op 14 februari wordt er tijdens de H. Mis een extra 
collecte gehouden voor het onderhoud van onze 
parochiekerk.

Koffiedrinken

Op 14 februari drinken wij na 
de Heilige Mis gezamenlijk in de 
sacristie een kop koffie/thee. 
U bent van harte welkom.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u op donderdag 
tussen 14:00-17:00 uur opgeven 
op het Parochiekantoor, 
Bronstraat 2A, of per e-mail aan 
info@parochieborn.nl.

Presentatiemis Communicantjes Born: “Laat je lichtje schijnen”

Met het thema “Laat je lichtje schijnen” zullen op zaterdag 28 februari in de H. Martinuskerk te Born zes 
jongens en meisjes hun presentatiemis vieren. Deze presentatiemis is een belangrijke stap op weg naar 

de Eerste Heilige Communie. Presenteren betekent je voorstellen. En dat is wat deze jongens en meisjes 
willen: laten zien dat je vriendje van Jezus Christus wilt zijn. 
Als communicantje ben je net als een lichtje dat schijnt in de duisternis. We weten allemaal hoe fijn het is als 
bijvoorbeeld een klein kaarsjes brandt in het donker. Je hoeft dan niet meer bang te zijn. Door het lichtje weet 
je welke weg je moet gaan. En ook het kleinste kaarsje geeft warmte. Maar het belangrijkste is dat je met dat 
ene kleine kaarsje vele andere kaarsjes kunt ontsteken.
Natuurlijk zijn wij geen kaarsje met echt vuur. 
Maar dat vuur dat wij doorgeven is de Liefde 
van Jezus. Als er echte liefde is voel je je veilig en 
weet je wat je moet doen. En we weten dat alle 
mensen, niet alleen maar licht en warmte nodig 
hebben, maar vooral heel veel liefde. 
Het is niet altijd gemakkelijk om dat lichtje te 
laten schijnen. Maar we doen ons best om altijd 
dat lichtje te laten schijnen. Want als het lichtje 
uitgaat wordt het donker en koud om ons heen. 
Wij wensen onze communicantjes een hele fijne 
voorbereiding toe op het Communiefeest en 
… dat het lichtje van Jezus altijd krachtig mag 
schijnen in je leven.
De jongens en meisjes die zich voorbereiden op 
de Eerste Heilige Communie zijn:
Fleur Houben, Ava Janssen, Lars Mestrum, Mila 
Pijpers, Emily Vijgen en Milan Willen.
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H. Catharina Buchten

Extra collecte

Tijdens de volgende missen is er 
een extra collecte:
op 10 januari Actie Kerkbalans,
op 24 januari en 21 februari  voor 
het onderhoud van onze kerk en 
kerkhof

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u bestellen 
elke donderdag in de even 
weken in het Parochiekantoor, 
Dorpstraat 34 Buchten. U kunt 
de misintenties ook opgeven bij 
Jac Hermans, Kerkvonderen 32 
Buchten of via mail:  
pc-buchten@parochieborn.nl

Extra Collecte

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk zal 
worden gehouden op zondag  
1 februari.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u opgeven bij 
Netty de Vries, Adelaarstraat 16 
Holtum, tel: 046-4856889 of per 
mail pc-holtum@parochieborn.nl

H. Martinus Holtum

Terugblik kerstmarkt 2025

Op zondag 14 december jl. vond in onze parochie de kerstmarkt plaats. 
Deze werd door vele mensen bezocht.  
En natuurlijk was onze kerk tijdens dit evenement open. Velen kwamen 
dan ook binnen om een kijkje te nemen en/of een kaarsje aan te steken. 
Maar wat is een kerk tijdens een kerstmarkt als er geen kerstsfeer is. 
Daarom zijn we dan ook heel erg dankbaar voor de mannen, die in 
alle vroegte op de zaterdagmorgen 13 december, begonnen aan de 
opbouw van de kerststal die er prachtig uitzag. Door zowel de bekende 
kerstliedjes die in de kerk gedraaid werden en niet te vergeten het 
muzikale optreden van Muziekgezelschap Juliana Holtum voor de ingang 
van de kerk kwam men in een echte kerstsfeer.
We kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde dag, met prachtig 
ingerichte kramen, langs een mooie wandelroute, sfeervolle muziek, de 
aanwezigheid van de kerstman enz. Een dag van grote saamhorigheid, 
die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Aswoensdag

Let op, de H. Mis op Aswoensdag met uitreiking van het askruisje zal dit 
jaar in de kerk te Buchten zijn om 18.00 uur.
Dus in de kerk te Buchten en niet in Holtum zoals in andere bladen 
vermeld staat.

Openingstijden 
Parochiekantoor

Het parochiekantoor Buchten is 
geopend op
Donderdagochtend
22 januari, 5 en 19 februari, 
en 5 maart
tussen 10.00 uur en 11.30 uur.

Filmmiddagen in Buchten

Op donderdag 22 januari bent 
u om 13.30 uur van harte  
welkom in het parochiecentrum, 
Dorpstraat 34 in Buchten. 
Een film met een boodschap 
waar, na afloop, nog over 
nagedacht en nagepraat kan 
worden onder het genot van een 
kopje koffie /thee. 

Ontmoetingsmiddag

Op vrijdag 9 januari bent u om 
13.30 uur van harte  welkom in 
het parochiecentrum, Dorpstraat 
34 in Buchten voor een gezellig 
samenzijn onder het genot van 
een kopje koffie of thee.
Voor meer informatie: 
06-13064608 of 
hatmjoosten@hotmail.com

In de Heer overleden

20 december
Patrick Mols
42 jaar

Dat hij moge rusten in de vreugde 
en vrede van de Heer.
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H. Catharina Grevenbicht

Opgeven misintenties 

Bij voorkeur opgeven via e-mail: 
pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
of via een briefje in de brievenbus 
van onze contactpersoon.  
(briefjes liggen achter in de kerk)

Extra collecte 

Op zondag 11 januari is er een 
extra collecte voor de Actie 
Kerkbalans,  op zondag 25 januari 
voor het onderhoud van onze 
H. Catharinakerk en op zondag  
22 februari voor de Bisschoppelijke 
Vastenactie.

Impressie Kerstlunch Caritas Born  
in Oos Hoes
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H. Willibrordus Obbicht

Extra collecte

Op zondag 8 februari wordt de 2e 
collecte voor de eigen kerk gehouden. 
Wij bevelen deze extra collectes van 
harte bij u aan.

Koffiedrinken 

Op zondag 18 januari en 15 
februari bent u na afloop van 
de weekendmis weer van harte 
welkom in het parochiezaaltje 
voor een gezellig onderonsje 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee.

Filmavond in Obbicht

Op woensdag 4 februari bent u 
weer van harte welkom.
De filmavonden zijn gratis en 
worden gegeven in het zaaltje 
naast de kerk om 19:30 uur.
Altijd een aparte film met discussie 
achteraf bij een kopje koffie of 
thee.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven 
bij Jan Hermans, Maasstraat 39  
046 4855353. U kunt hiervoor 
ook terecht in de sacristie voor 
of na de H. Mis. 

In de Heer overleden

16 november
Jos Rose 70 jaar
12 december
Jean Hölsgens 75 jaar

Dat zij mogen rusten in 
de vreugde en de vrede 
van de Heer.

Gedoopt

Door het Doopsel zijn in de Kerk opgenomen:
Op 30 november:
Emme Ruijters, dochter van: 
Erik Ruijters en Inge Hubens

Op 6 december:
Veerle Kraakman, dochter van 
Lars Kraakman en Monique Zimny

Wij feliciteren de ouders en vragen Gods hulp bij de 
opvoeding van hun kind.

Vastenactie 2026

Voor de 33ste keer wil het 
Parochieel Missiecomité Obbicht  
(P.M.C. Obbicht), via de landelijke vastenactie, het 
gehandicaptencentrum Jean Bosco te Burundi 
weer financieel steunen. Het centrum is inmiddels 
uitgegroeid tot een multifunctioneel centrum waar 
gespeeld wordt, gestudeerd wordt en mensen hun 
eigen producten verbouwen, maken en zelf verkopen.
Onze oproep om nieuwe collectanten heeft helaas 
niets opgeleverd en zijn we een nieuwe weg ingeslagen 
om Burundi toch financieel te blijven steunen.
Er zal in de periode 10 februari 2026 t/m 8 april 2026  
een collectebus bij de ingang van de kerk staan voor 
uw donatie aan Burundi. Tevens kunt u een donatie 
brengen bij Jose Jessen, Oude Raadhuisstraat 13B, 
Obbicht, d.m.v. een gesloten envelop in de brievenbus 
te doen of een gift in de collectebus. Jose heeft een 
collectebus staan.
U kunt uw donatie ook overmaken op rekeningnummer: 
Rabobank NL74 RABO 0119 9657 04 t.n.v. Parochie 
Maria Moeder van Barmhartigheid, o.v.v. Burundi. 
De medeoprichters van het centrum, de zusters 
Margaretha, Clara en Annunciata, waren heel bij met 
het grote bedrag dat de bewoners van Obbicht met de 
vastenactie 2025 bij elkaar hebben gebracht. Namens 
het gehandicaptencentrum Jean Bosco te Burundi en 
de zusters: BEDANKT OBBICHT.
Laten we als OBBICHT ook deze 33ste keer weer zo 
succesvol maken als voorgaande jaren.
Met vriendelijke groet, het Parochieel Missie Comité 
Obbicht
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Advertenties
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KinderpaginaKinderpaginaKinderpaginaKinderpagina

Heb jij de puzzel opgelost? Stuur je oplossing naar e-mailadres: kinderpagina@parochieborn.nl  �(met naam, leeftijd en adres)� en maak kans op een leuk prijsje! Elke keer kiezen we uit alle goede inzendingen drie winnaars. Wat je kunt winnen?�Laat je verrassen!Inzenden uiterlijk 1 februari 

Twee kinderen hebben de 8 juiste woorden 

(kerstmis, kerstboom, kerstbal, cadeau, 

engel, hulst, kaars, ster) gevonden van 

de puzzel in de vorige uitgave van het  

parochieblad.

De gelukkige winnaars zijn: 

Jara Cörvers en Sophie Neven.

 

PRIJSVRAAG
Streep alle woorden door, de letters die overblijven vormen een zin. De 
woorden staan in alle richtingen dus van links naar rechts, van boven naar 
beneden, schuin van boven naar beneden en andersom. Succes!!

ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN


