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Mededelingen
- Voor het doopsel van uw kind kunt u contact 
opnemen met de werkgroep Doopsel 
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per 
E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit  
tijdens de openingsuren van het  
parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80  
Of mailen naar info@parochieborn.nl
- U kunt een E-mail sturen naar:  
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad 
- Adverteren in het blad 
- Bezorgklachten over het blad 
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Misintenties
Voor opgave misintenties in de periode van  
11 april t/m 22 mei2026  is de uiterlijke datum  
19 maart 2026, opgave bij de contactpersoon 
van uw parochie
Eenvoudige diensten door de week 
(leesmis) € 20,00
Eucharistieviering op zaterdagavond  
of op zondag € 35,00

Op de omslag 
Retabel H. Martinuskerk Holtum

Vrijwillige bijdrage
Ons parochieblad wordt zeer gewaardeerd en 
is het visitekaartje van onze parochie.   
Door de vrijwillige inzet van de redactie en 
advertenties besparen we enorm op de 
kosten, natuurlijk kunt u ook een vrijwillige 
bijdrage overmaken op het banknummer van 
uw parochie, bij voorbaat dank

Colofon

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid 
E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-850 06 80 
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: van 14:00 uur tot 17:00 uur 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *) 
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman 
E-mail: pastoor@parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19 
Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden: 
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten 
E-mail: hatmjoosten@hotmail.com 
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten 
Telefoon: 06-1306 46 08

Catechist: Thei Heffels 
E-mail: thei.lea@live.nl 
Adres: Pastoor Jacobsstraat 1 6122 BH Buchten 
Telefoon: 06-27248955

Parochiecomité H. Martinus Born
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
Contactadres: Parochiekantoor Telefoon: 046-850 06 80
Parochiecomité H. Catharina Buchten 
E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl 
Adres:  Dorpstraat 34 6122 CB Buchten 
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 *)
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken) 
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306
Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht 
E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
Adres: Aan de Greune Paol 13, 6127 BH Grevenbicht
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 *)
Contactpersoon: Ger Theelen Telefoon: 046-485 80 23
Parochiecomité H. Martinus Holtum 
E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl 
Adres:  Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum 
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 *)
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89
Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht 
E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl 
Adres:  Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht 
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 *)
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 06-40471067  
*) t.n.v. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Caritas
Onze Caritas instelling probeert vorm te 
geven aan de christelijke zorg ten dienste 
van mensen in nood. U kunt ons bereiken via  
pastoor Houwman, of stuur een mail naar  
caritas@parochieborn.nl
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Woord van de pastoorParochie

De plichten van een katholiek

Misschien schrikt u wel als u de titel van dit artikel 
leest. Met een bepaalde huiver lezen we het 

woord “plichten”. Dan denken we meteen, dat er 
alweer iemand iets wil voorschrijven. Daar houden 
we eigenlijk niet zo van, want beperken plichten 
niet onze vrijheid? Vaak wordt er gezegd: “ik laat 
me niets voorschrijven, want ik bepaal zelf wel wat 
ik doe!” En dat mag en moet u ook doen. Daarom 
ben je bijvoorbeeld vrij om het katholieke geloof 
een plaats te geven in je leven. Er mag nooit iemand 
zijn die je dwingt om katholiek te zijn. Dat is je eigen 
keuze, gemaakt in alle vrijheid. Dat noemen we 
godsdienstvrijheid.
Maar alle keuzes hebben consequenties. Dat geldt voor 
de keuze van een studie, een baan, een levensstaat, 
maar dat geldt ook voor de keuze voor het katholieke 
geloof. Vrijheid is immers geen vrijblijvendheid. Heb 

ik eenmaal voor het geloof 
gekozen dan zal ik dat ook 
op een juiste wijze in praktijk 
moeten brengen. De Kerk 
heeft hier de welbekende 
Tien Geboden (je zult niet 
doden, stelen, liegen etc). 
Maar er zijn ook de Vijf 
Geboden van de Kerk. Dat 
zijn vijf eisen waar een 
katholiek minimaal aan moet 
voldoen, eisen die vaak niet 
bekend zijn. 

Mede omdat we nu in de vastentijd zijn leek het 
me goed om deze vijf geboden van de kerk eens te 
noemen. Misschien kunt u er eens bij blijven stilstaan, 
omdat deze geboden uiteindelijk heilzaam zijn voor 
ons leven.
Vijf geboden van de kerk 
1) Op zondagen en verplichte feestdagen deelnemen 
aan de heilige mis en de zondagsrust in acht nemen.
2) Tenminste eenmaal per jaar biechten.
3) In de paastijd de heilige Communie ontvangen.
4) Op door de Kerk vastgestelde onthoudingsdagen 
geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten.
5) De kerk in haar noden bijstaan.
Ik kan me voorstellen dat het even slikken is. Maar 
is geloof niet altijd overgave? Het geloof verliest zijn 
kracht als ik uiteindelijk toch altijd weer mijn wil 
vooropstel. Het echte geloof nodigt uit om je open te 
stellen voor Gods wil. En de goddelijk wil beoogt altijd 
gemeenschap in liefde. In het eerste en derde gebod 
nodigt God jou uit voor het samenzijn met Hem en 
je broeders en zusters. Deze geboden laten zien 
dat we elkaar nodig hebben. Dit gebod doorbreekt 
individualisme en eenzaamheid. Het tweede gebod 
nodigt ons uit tot zelfreflectie. Is het allemaal wel zo 

goed wat we doen en zeggen? Waarom is er zoveel 
verdriet in de wereld terwijl iedereen zegt: “Ik doe 
toch niets verkeerd!” Geven we onze fouten toe, 
en leggen we ze voor aan de vergevende liefde van 
God in de biecht. Merken we hoe bevrijdend dit kan 
zijn. Het vierde gebod roept ons op tot matiging, die 
helend wil zijn in een samenleving van ziekmakende 
overdaad. En matiging kan ons helpen om het vijfde 
gebod te vervullen, doordat we dat wat te veel is 
delen met onze broeders en zusters in nood.
Als dit parochieblad uitkomt zijn we in de vastentijd. 
Een perfecte tijd om een pas op de plaats te maken 
en te proberen om deze vijf geboden van de Kerk met 
welwillendheid te benaderen en ze met Gods genade 
in praktijk te brengen. Ik wil dit artikel afsluiten met 
een vriendelijke uitnodiging om vooral aan het einde 
van de Goede Week de prachtige viering van Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en  Paaswake bij te wonen. 
De mooiste vieringen van het jaar.

Vieringen rond de Goede Week

Dinsdag 24 maart om 18.30 uur:		
Boeteviering Grevenbicht 
Woensdag 25 maart om 18.30 uur:		
Boeteviering Obbicht
Donderdag 26 maart om 9.00 uur		
Boeteviering Buchten
Zaterdag 28 maart om 18.00 uur:		
Palmpasenmis Born
Zondag 29 maart om 9.30 uur:		
Palmpasenmis Holtum
Zondag 29 maart om 11.00 uur:		
Gezinsmis Palmpasen Obbicht
Woensdag 1 april om 19.00 uur			 
Chrismamis Christoffelkathedraal Roermond
Donderdag 2 april om 19.00 uur:		   
Witte Donderdagviering Holtum
Vrijdag 3 april vanaf 13.00 uur:		  
Rondbrengen Paascommunie
Vrijdag 3 april om 15.00 uur:			 
Kruisweg (Buchten, Holtum, Grevenbicht, Obbicht)
Vrijdag 3 april om 15.15 uur:			 
Kinderkruisweg (Born)
Vrijdag 3 april om 19.00 uur:			 
Goede Vrijdagviering Obbicht
Zaterdag 4 april om 22.00 uur:		  
Paaswake Buchten
Zondag 5 april om 9.30 uur:			 
Hoogmis Born
Zondag 5 april om 11.00 uur:			 
Hoogmis Grevenbicht
Maandag 6 april om 9.30 uur:		   
Hoogmis Holtum
Maandag 6 april om 11.00 uur:		  
Hoogmis Obbicht
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Parochie Nieuws

priester, in navolging van Jezus, enkele parochianen 
de voeten wast.
Tijdens het zingen van het “Gloria” worden de klokken 
geluid, die daarna tot de Paaswake verstommen.  
Na de viering vindt de Aanbidding van het Allerheiligste 
plaats.
Vrijdag: Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag gedenken we in een sobere viering 
de Kruisdood van Jezus. Er is weinig muziek en de kerk 
is van alle versieringen ontdaan. Na het lezen van het 
lijdensverhaal komen alle gelovigen naar voren om 
het kruis van onze Heer Jezus te vereren.
Zaterdag; Stille Zaterdag
De stilte is er vanwege de grafrust van Jezus. Op deze 
dag beseffen we pijnlijk dat we sterfelijke wezens zijn. 
De dood verontrust ons en het wordt donker om ons 
heen. Maar in alle angst en duisternis gloort het Licht 
van Jezus’ Verrijzenis.
De Paaswake is wel de meest plechtige viering die er 
is. Ze begint in volledige duisternis. Dan wordt het 
Paasvuur gezegend en de nieuw paaskaars ontstoken. 
Met de ontstoken lichtjes trekt men de kerk in.  
Na de Paasjubelzang vinden de lezingen plaats  
waarin de heilsgeschiedenis van 
God met zijn volk wordt ontvouwd.  
Ook wordt het doopwater gezegend en soms vinden 
er tijdens de Paaswake ook doopsels plaats. 
Zondag: Pasen
Heel vroeg in de morgen kwamen de vrouwen bij 
het graf. Het graf was leeg, de Heer is verrezen.  
Pasen begint daarom ‘s avonds laat met de Paaswake. 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest.  
Zo belangrijk dat wij het pas 50 dagen later, met 
Pinksteren, zullen afsluiten.

Palmpasenvieren met de kinderen

De belangrijkste week in het leven van Jezus is de 
Goede Week. Want aan het einde van deze week 

vieren we Pasen. De eerste dag van de Goede Week 
is Palmzondag. Toen kwam Jezus met zijn leerlingen 
naar Jeruzalem. Veel blije mensen ontvingen Hem. 
Toen Hij de stad binnentrok zwaaiden zij met 
palmtakken en ze legden hun mantels op de weg. 
En luid riepen ze: “Hosanna, Jezus is onze Koning!” 
Ook voor ons is Jezus de koning. En samen met de 
kinderen willen wij deze dag vieren.
Palmkruisen maken
We moeten ons goed voorbereiden. Daarom komen 
we met de kinderen samen. We doen dit in  Born, 
in het parochiekantoor aan de Bronstraat 2a, op 
maandag 23 maart om 15.00 uur.
En in Obbicht in het parochiezaaltje naast de 
Willibrorduskerk, op vrijdag 27 maart om 15.00 uur.
Samen luisteren we naar het Paasverhaal van Jezus. 
Daarna maakt ieder kind zijn eigen “palmhöltje”. 
Dat is een kruis versierd met een broodhaantje en 
palmtakken. 

De Goede Week: betekenis en gebruiken

De Goede Week is de laatste week van de vastentijd. 
Deze week begint op de zondag voor Pasen,  

Palmzondag. De dagen van maandag tot woensdag 
beschouwen we als dag en van stilte en bezinning. 
En dan begint het Paastriduüm met  Witte Donderdag,  
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Voor alle christelijke 
godsdiensten is dit de Heilige Week, de belangrijkste 
week van het kerkelijke jaar.
Zondag: Palmzondag 
Op Palmzondag gedenken we de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Jezus weet dat zijn zending in Jeruzalem 
voltooid zal worden. De mensen weten niet welk lot 
Jezus wacht. Voor hen is Hij de koning die het volk 
zal bevrijden. Daarom roepen zij: “Hosanna”, zwaaien 
met palmtakken en leggen hun mantels op de weg. 
De heilige mis op Palmzondag wordt daarom 
voorafgegaan door de zegening van palmtakken 
en een plechtige intocht in de kerk. In de speciale 
gezinsmis dragen de kinderen hun zelfgemaakte 
“palmhöltjes”. Dat zijn palmpaaskruisen die versierd 
zijn met broodhaantjes en palmtakken. Het is een 
goed gebruik dat deze “palmhöltjes” na de mis aan 
zieke of oude mensen worden gegeven.
Maandag, dinsdag, woensdag; dagen van bezinning 
en gebed
Van maandag tot woensdag bereiden we ons voor 
op het Paastriduüm. We staan stil bij alles wat Jezus 
deed voor ons heil. Dat we door bezinning en gebed 
ons voor de geest halen hoe de Heer uit liefde tot 
ons mensen tot het uiterste ging. We beseffen dat 
we vaak tekortschieten en we deze liefde vaak niet 
beantwoorden.
In onze parochie worden voorafgaand aan het 
Paastriduüm daarom boetevieringen gehouden. 
Tijdens deze vieringen wekken we, door een 
gewetensonderzoek, berouw op over onze tekorten. 
We kunnen deze in een biechtgesprek aan de priester 
voorleggen en zo de bevrijdende liefde van Jezus 
ervaren.
Donderdag: Witte Donderdag
Op Witte Donderdag gedenken we de instelling 
van de Heilige Communie tijdens het Laatste 
Avondmaal. Tevens gedenken we de instelling van 
het Priesterschap. Heel belangrijk is de herdenking 
van Jezus’ Gebod tot naastenliefde. 
Op Witte Donderdag vindt traditioneel de Chrismamis 
plaats. Een bijzondere viering die onder leiding 
van de bisschop plaatsvindt in de Roermonds 
Christoffelkathedraal op woensdag 1 april om 19.00 
uur. In deze viering hernieuwen de vele aanwezige 
priesters hun wijdingsgeloften. Bovendien vindt de 
wijding van de heilige oliën plaats, die gebruik worden 
bij de toediening van de sacramenten. 
‘s Avonds in de mis in de parochiekerk gedenken we 
de instelling van de Eucharistie, maar ook de instelling 
van Jezus’ gebod tot Liefde. Dat gebeurt doordat de 
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Parochie Nieuws

Onderhoud met hart en handen: een oproep aan onze parochiegemeenschap

Wie onze begraafplaatsen bezoekt, door of rond onze kerken wandelt, ziet rust, groen en zorg. Dat is 
geen vanzelfsprekendheid. Achter elk gemaaid grasveld, elke gesnoeide haag, elke schone kerk en elk 

schoon pad schuilt het stille, trouwe werk van onze vrijwilligers. Mensen die hun tijd, energie en liefde, vaak al 
decennialang, geven aan plekken die voor velen van ons van grote betekenis zijn.
Die inzet staat onder druk. Al jarenlang wordt het onderhoud van onze begraafplaatsen, kerken en 
kerkterreinen gedragen door een kleine groep toegewijde vrijwilligers. Die groep wordt kleiner en grijzer. 
Door leeftijd, gezondheid of persoonlijke omstandigheden stoppen mensen noodgedwongen, maar het werk 
blijft even omvangrijk en dat betekent meer werk voor de achterblijvers.
Harde realiteit is dat we het hoge onderhoudsniveau uit het verleden niet langer kunnen volhouden en dat is 
geen onwil of gebrek aan inzet.
Professioneel onderhoud voor de begraafplaatsen en 
kerkterreinen is economisch niet verantwoord en niet 
haalbaar. Zonder vrijwilligers is regulier onderhoud dus 
onbetaalbaar. Onze vrijwilligers zetten zich belangeloos 
in. Ze doen wat ze kunnen, met de tijd en kracht die ze 
hebben. Ze verdienen onze waardering en klagen voedt 
enkel het gevoel dat hun inzet “niet goed genoeg” is.
Klagen helpt niet, het schaadt, waardoor mensen juist 
eerder afhaken. En elke vrijwilliger die stopt, betekent 
extra werk voor de overblijvers en zorgt voor verder 
achteruitgaand onderhoud.
Encycliek Laus Deo
In vervolg op de encycliek Laus Deo kiezen we ook 
principieel voor meer natuurlijk groenbeheer: minder 
maaien, schoffelen en snoeien, draagt bij aan meer groen 
en bloemen. Zo zorgen we beter voor onze aarde, voor ons 
leefmilieu, voor ons nageslacht en onze jeugd.
We begrijpen dat verandering weerstand oproept; als het anders uitziet dan we gewend zijn: een perk dat 
minder strak is, een pad waar onkruid groeit of een haag die niet perfect geknipt is.
Onze begraafplaatsen en kerken zijn plekken van herinnering, bezinning en verbondenheid.  
Ze verdienen zorg. Maar die zorg begint bij onszelf, als gemeenschap.
De keuze is mogelijk confronterend: óf we dragen dit samen, óf we accepteren dat het onderhoudsniveau  
nog verder daalt.
Dringende oproep: meld u aan als vrijwilliger voor het onderhoud.
Niet morgen, maar nu. Niet omdat het moet, maar omdat het samen kan.
Vrijwilliger zijn betekent niet dat u alles moet kunnen of elke week beschikbaar moet zijn.
Elke bijdrage telt: bv. enkele uurtjes per maand meehelpen in het groen.
Laten we stoppen met klagen en beginnen met dragen – met waardering voor onze vrijwilligers – met 
openheid voor wie wil helpen. Samen kunnen we deze bijzondere plekken behouden, anders dan vroeger, 
maar wel vanuit ons hart. Ook voor onze (nieuwe) natuurbegraafplaats in Papenhoven zoeken we mensen 
met een groen hart en groene vingers. Wie wil meehelpen is meer dan welkom!
Wilt u eerst meer informatie of meld u direct aan via info@parochieborn.nl.
Namens het parochiebestuur Pastoor F. Houwman.

Gezinsviering
Op zondag 29 maart om 11.00 uur is dan een gezinsmis in de Willibrorduskerk in Obbicht.  
Tijdens deze H. Mis zullen de mooie “palmhöltjes” worden gezegend en trekken we met een blijde stoet door 
de kerk: want Jezus is ook onze koning!
Aanmelden
We hopen dat veel kinderen meedoen.  
Doe je mee: meld je dan even aan.  
Voor het knutselen in Obbicht: bij Rini van de Geer-Joosten
e-mail hatmjoosten@hotmail.com of telefoon 06-13064608  
en voor het knutselen in Born bij pastoor:  
e-mail pastoor@parochieborn.nl.
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Gebedsintenties van de Paus

MAART 
Voor ontwapening en vrede
Bidden wij dat landen bewegen in de richting van effectieve ontwapening - in 
het bijzonder van nucleaire ontwaking - en dat de wereldleiders de weg kiezen 
van dialoog en diplomatie in plaats van geweld.
April  
Voor priesters in crisis
Bidden wij voor priesters die momenten van crisis in hun roeping doormaken, 
dat ze begeleiding mogen vinden die ze nodig hebben en dat gemeenschappen 
hen mogen steunen met begrip en gebed.

Parochie Nieuws

Het leven van Jezus is, vooral tijdens de drie jaren van zijn openbaar leven, een ononderbroken ontmoeting met 
mensen geweest. Daarbij kregen de zieken een bijzondere plaats. Vele bladzijden van de Evangelies doen het 
verhaal van die ontmoetingen! De lamme, de blinde, de melaatse, de bezetene, de epilepticus en talloze andere 
zieken van allerlei slag .... Jezus was dichtbij ieder van hen en heeft hen genezen door zijn aanwezigheid en de macht 
van zijn genezende kracht. Daarom kan onder de werken van barmhartigheid het bezoeken van zieke mensen niet 
ontbreken. 
Wie ziek is voelt zich vaak alleen. We kunnen het niet ontkennen dat men bij ziekte meer dan in de rest van het 
leven de diepste ervaring van eenzaamheid heeft. Een bezoek kan ertoe bijdragen dat een zieke mens zich minder 
eenzaam voelt en een beetje gezelschap is een uitstekend geneesmiddel! Een glimlach, een liefkozing, een handdruk 
zijn eenvoudige gebaren die zeer belangrijk zijn voor wie zich aan zichzelf overgelaten voelt. Vele mensen wijden 
zich aan het bezoeken van zieken in ziekenhuizen en thuis! Dat is onbetaalbaar vrijwilligerswerk. Wanneer het 
in naam van de Heer gebeurt, wordt het ook een sprekende en werkzame uitdrukking van barmhartigheid. Laat 
zieke mensen nooit alleen! Laten we niet verhinderen dat ze verlichting vinden en dat wij verrijkt worden door de 
nabijheid van wie lijdt.
Zieken bezoeken: Jezus heeft het gedaan. Laten ook wij dan niet in onverschilligheid vallen, maar werktuigen worden 
van de barmhartigheid van God. Hoe doen we dit in de parochie?
1) Ieder van ons kent zieken die onze aandacht nodig hebben. Er zijn in onze parochie tal van mensen, die vaak 
jarenlang en met grote toewijding hun zieke familieleden met alle liefde en toewijding omringen. Velen doen dit ook 
bij buren en kennissen. En ook inzet van vele vrijwilligers in ouderenverenigingen, hospices en bejaardenhuizen is 
bewonderenswaardig. Laten wij hun voorbeeld navolgen.
2) Ook de pastoor besteedt veel tijd en aandacht aan zieken. Vaak gaat zo een bezoek gepaard met een gebed, de 
ziekencommunie of -zalving. Want graag wil Jezus de zieken in de persoon van de priester nabij zijn. 
Kent u mensen die een bezoek van een priester nodig hebben? Vraagt u het dan aan de betreffende zieke. En neem 
dan contact op met pastoor Houwman (06-11 48 47 19 of pastoor@parochieborn.nl. Hij zal dan zo snel mogelijk 
deze zieke bezoeken.
Wij allen kunnen instrumenten zijn van de barmhartigheid van God en dat zal aan onszelf meer goed doen dan aan 
de anderen want barmhartigheid is een gebaar, een woord, een bezoek en barmhartigheid is een daad om vreugde 
en waardigheid terug te geven aan wie ze verloren heeft.

2e Paasdag: Brunch voor alleenstaanden

Locatie: Oos Hoes Grevenbicht op 6 april 2026 om 12.30 uur. Op 2e Paasdag organiseren we weer een Paasbrunch 
voor alle alleenstaanden en eenzame mensen uit de gehele parochie.  
Samen en in gezelschap eten en drinken bevordert de sociale interactie; het helpt om nieuwe vriendschappen te 
sluiten en kan gevoelens van eenzaamheid bestrijden.
Chef-kok Sjaak Pörteners verzorgt een overheerlijke Paasbrunch, waarbij u in een ongedwongen sfeer en op uw 
gemak samen lekker kunt eten, drinken en genieten.
Om deelname te verzekeren dient u zich aan te melden vóór 22 maart 2026 door overboeking van € 10 per persoon 
op IBAN NL 57 ABNA 0578 0460 08 t.n.v. Par. Caritasinstelling Born onder vermelding van Paasbrunch 2026.
Vanaf 12.15 uur wordt u feestelijk ontvangen in Oos Hoes.
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Misintenties

BORN

28 februari t/m 10 april

BUCHTENALDENHOF

HOLTUM

Zaterdag 28 februari 18:00 uur Hoogmis
Presentatiemis Eerste Heilige Communie
Zeswekendienst voor:
Huub Bucks
Gestichte jaardienst voor:
Elly Mulleners-Buckx
Vrijdag 6 maart 09:00 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Zondag 8 maart 13:00 uur
Huwelijksviering van Loek Leurs en  
Sanne Leurs-Tesselaar, tevens
Doopviering van Vivé Leurs
Zaterdag 14 maart 18:00 uur
Zeswekendienst voor:
Els Mattijssen-Notermans
Gestichte jaardienst voor:
Leonie Smeets-Krux en Melanie Krux
Annie Stoffels-Vola
Jaardienst voor:
Guus Dukers
Hoogmis voor:
Toos Arets-van Peij vanwege verjaardag 
Zaterdag 28 maart 18:00 uur Hoogmis Dameskoor
Vrijdag 3 april 15:15 uur Kinderkruisweg
Zondag 5 april 09:30 uur Hoogmis – 1ste Paasdag
Zaterdag 11 april 18:00 uur

Donderdag  5 maart 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Hen die vervolgd worden omwille van hun geloof
Zaterdag 7 maart 18:00 uur Hoogmis
6-wekendienst voor:
Lenie Dieteren-Moors
Jaardienst voor:
Fien Kusters-Hendrix, tevens voor Sjeer Hendrix
Donderdag 12 maart 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle gelovigen van de Kerk
Donderdag 19 maart 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Onze overledenen
Zaterdag 21 maart 18:00 uur Hoogmis Sjöttemès
Jaardienst voor:
Frans Beaumont
Hoogmis voor:
Levende en overleden leden van Schutterij St. Joseph
Lies Birke-Zeelen vanwege verjaardag
Uit dankbaarheid voor Jacques en Lia Lebens-
Rademakers en Zef en Gerda Houben-Streukens
Donderdag 26 maart 09:00 uur Boeteviering
Dit is geen H. Mis
Vrijdag 3 april 15:00 uur 
Kruisweg
Zaterdag 4 april 22:00 uur Paaswake
Jaardienst voor:
Jan van Dijk
Donderdag 9 april 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Alle zieken en eenzame mensen

Zondag 1 maart 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Bertha Wijshoff-van Sloun en voor Bèr Wijshoff en 
hun achterkleinkind Suus
Hoogmis voor:
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende 
Bijstand. 
Zondag 15 maart 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Harrie Wagemans en Gertrudis Bohnen en dochter 
Jeanny
Hoogmis voor:
Jan Mols tevens voor dochter Anita en zoon Patrick
Zondag 29 maart 09:30 uur Hoogmis Palmzondag
Hoogmis voor:
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende Bijstand
Hen die verantwoordelijkheid dragen in Kerk en wereld
Donderdag 2 april 19.00 uur 
Witte Donderdagviering
Hoogmis uit dankbaarheid voor alle zegen en genade 
van God 
Maandag 6 april 09:30 uur Tweede Paasdag
Hoogmis: 
Uit dankbaarheid
Voor de zieken van onze parochie
Voor alle die het moeilijk hebben in deze tijd.

Vrijdag 6 maart 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Jo Hermans en Jos Hermans
Vrijdag 13 maart 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Ouders Brouns-van Wersch
Vrijdag 20 maart 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Dina Kentgens-van den Elshout
Vrijdag 27 maart 18:30 uur Leesmis
Zaterdag 4 april 18:30 uur Paaswake
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Vrijdag 10 april 18:30 uur Leesmis Dameskoor
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 7 maart en vrijdag 3 april  wordt vanaf 13:00 uur de 
communie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

28 februari t/m 10 april

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 28 februari 18:00 uur Presentatiemis zaterdag 28 februari
zondag 1 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 1 maart
dinsdag 3 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 3 maart
woensdag 4 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 4 maart
donderdag 5 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 5 maart
vrijdag 6 maart 18:30 uur Leesmis 09:00 uur Leesmis vrijdag 6 maart
zaterdag 7 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 7 maart
zondag 8 maart 11:00 uur Presentatiemis zondag 8 maart
dinsdag 10 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 10 maart
woensdag 11 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 11 maart
donderdag 12 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 12 maart
vrijdag 13 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 13 maart
zaterdag 14 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 14 maart
zondag 15 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis

Kinderwoorddienst
zondag 15 maart

dinsdag 17 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 17 maart
woensdag 18 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 18 maart
donderdag 19 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 19 maart
vrijdag 20 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 20 maart
zaterdag 21 maart 18:00 uur Hoogmis Sjöttemes zaterdag 21 maart
zondag 22 maart 11:00 uur Hoogmis zondag 22 maart
dinsdag 24 maart 18:30 uur Boeteviering dinsdag 24 maart
woensdag 25 maart 18:30 uur Boeteviering woensdag 25 maart
donderdag 26 maart 09:00 uur Boeteviering donderdag 26 maart
vrijdag 27 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 27 maart
zaterdag 28 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 28 maart
zondag 29 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis Gezinsviering zondag 29 maart
dinsdag 31 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 31 maart
woensdag 1 april 18:30 uur Rozenhoedje woensdag 1 april
donderdag 2 april 19:00 Hoogmis donderdag 2 april
vrijdag 3 april 15:15 uur  Kinderkruisweg 15:00 uur  Kruisweg 15:00 uur  Kruisweg 15:00 uur  Kruisweg 15:00 uur  Kruisweg vrijdag 3 april
vrijdag 3 april Geen viering 19:00 uur Goede Vrijdagviering vrijdag 3 april
zaterdag 4 april 18:30 uur Paaswake 22:00 uur Paaswake zaterdag 4 april
zondag 5 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 5 april
maandag 6 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 Hoogmis maandag 6 april
dinsdag 7 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 7 april
woensdag 8 april 18:30 uur Leesmis woensdag 8 april
donderdag 9 april 09:00 uur Leesmis donderdag 9 april
vrijdag 10 april 18:30 uur Leesmis vrijdag 10 april
zaterdag 11 april 18:00 uur Hoogmis zaterdag 11 april
zondag 12 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 12 april
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 7 maart en vrijdag 3 april  wordt vanaf 13:00 uur de 

communie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

28 februari t/m 10 april

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM
zaterdag 28 februari 18:00 uur Presentatiemis zaterdag 28 februari
zondag 1 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 1 maart
dinsdag 3 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 3 maart
woensdag 4 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 4 maart
donderdag 5 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 5 maart
vrijdag 6 maart 18:30 uur Leesmis 09:00 uur Leesmis vrijdag 6 maart
zaterdag 7 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 7 maart
zondag 8 maart 11:00 uur Presentatiemis zondag 8 maart
dinsdag 10 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 10 maart
woensdag 11 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 11 maart
donderdag 12 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 12 maart
vrijdag 13 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 13 maart
zaterdag 14 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 14 maart
zondag 15 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis

Kinderwoorddienst
zondag 15 maart

dinsdag 17 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 17 maart
woensdag 18 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 18 maart
donderdag 19 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 19 maart
vrijdag 20 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 20 maart
zaterdag 21 maart 18:00 uur Hoogmis Sjöttemes zaterdag 21 maart
zondag 22 maart 11:00 uur Hoogmis zondag 22 maart
dinsdag 24 maart 18:30 uur Boeteviering dinsdag 24 maart
woensdag 25 maart 18:30 uur Boeteviering woensdag 25 maart
donderdag 26 maart 09:00 uur Boeteviering donderdag 26 maart
vrijdag 27 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 27 maart
zaterdag 28 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 28 maart
zondag 29 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis Gezinsviering zondag 29 maart
dinsdag 31 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 31 maart
woensdag 1 april 18:30 uur Rozenhoedje woensdag 1 april
donderdag 2 april 19:00 Hoogmis donderdag 2 april
vrijdag 3 april 15:15 uur  Kinderkruisweg 15:00 uur  Kruisweg 15:00 uur  Kruisweg 15:00 uur  Kruisweg 15:00 uur  Kruisweg vrijdag 3 april
vrijdag 3 april Geen viering 19:00 uur Goede Vrijdagviering vrijdag 3 april
zaterdag 4 april 18:30 uur Paaswake 22:00 uur Paaswake zaterdag 4 april
zondag 5 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 5 april
maandag 6 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 Hoogmis maandag 6 april
dinsdag 7 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 7 april
woensdag 8 april 18:30 uur Leesmis woensdag 8 april
donderdag 9 april 09:00 uur Leesmis donderdag 9 april
vrijdag 10 april 18:30 uur Leesmis vrijdag 10 april
zaterdag 11 april 18:00 uur Hoogmis zaterdag 11 april
zondag 12 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 12 april
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Misintenties

OBBICHTGREVENBICHT

28 februari t/m 10 april

Dinsdag 3 maart 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Voor vrede in de wereld, onder de volkeren en in de 
gezinnen
Zondag 8 maart 11:00 uur Hoogmis 
Dameskoor	
Presentatiemis Eerste Heilige Communie 
Jaardienst voor:
Math en Bertha van Thoor-Jutten
Mia Smeets-Savelkoul
Frits Hustinx en echtgenote Tilla Hustinx-Kelleners
Lena in ‘t Panhuis-Daemen vanwege verjaardag 
tevens voor Theodoor in ’t Panhuis en zoon Huub
Dinsdag 10 maart 18:30 uur Leesmis
Jaardienst voor: 
Jet Kitzen-Veders
Dinsdag 17 maart 18:30 uur Leesmis
Jaardienst voor: 
Frans en Lucie Frenken-Krauth en zoon Pierre
Zondag 22 maart 11:00 uur Hoogmis	
Seniorenorkest Kingbeek Beeg
Zeswekendienst voor:
Mia Ruber-Smeets 
Jaardienst voor:
Lieke Janssen-Ruber, tevens voor Anna Maria  
Ruber-Menten en Jo Janssen vanwege hun verjaardag 
Frans Coenen, ouders Coenen-Lemmens en  
Theu en Jeanne Ariaans-Coenen
Sjaak en Johanna Hoofwijk-Brouns vanwege 
verjaardag
Theodoor en Nelly Pernot Tholen
Jaardienst voor Jacques Hendrix en  
Tiny Hendrix- Smeets 
Hoogmis voor:
Guus en Gon Wijshoff-van de Pas en tevens voor 
zoon Harry Wijshoff
Anna Maria Ruber-Menten en Jo Janssen vanwege 
verjaardag
Miel Jaspers vanwege verjaardag
Dinsdag 24 maart 18:30 uur Boeteviering
Dit is geen H. Mis
Dinsdag 31 maart 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor: 
Ton Ubachs vanwege verjaardag
Frans en Lucie Frenken-Krauth en zoon Pierre
Vrijdag 3 april 15:00 uur  Goede Vrijdag 
Kruisweg
Zondag 5 april 11:00 uur  Gemengd koor
Jaardienst voor:
Sjaak en Lenie Wijshoff-Savelkoul
Lei Jennen
Hoogmis voor:
Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff en Mia Smeets-
Savelkoul
Truus Smeets-Swinkels vanwege verjaardag, tevens 
voor Michel Smeets
Annie Snijders-Jessen en Harie Snijders
Ouders Zef Salden en Mien Wijshoff
Dinsdag 7 april 18:30 Leesmis
Jaardienst voor: 
Mia Cramers-Willems

Zondag 1 maart 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Ouders Peter Donders en Maria Vroemen
Sjuul Gregoire
Sjeanny van Mulken-de Bruyn
Hoogmis voor :
Mai Gregoire-Munsters
Woensdag 4 maart 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Woensdag 11 maart 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Zondag 15 maart 11:00 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Frans Niemans
Thieu Oberdorf en Catharina Niemans
Max Leurs
Hoogmis voor:
Lisette en Jan van Didden-Conjour en ouders  
Conjour-Diris en kinderen
Ouders Hermans-Ramakers en zoon Jo
Woensdag 18 maart 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Woensdag 25 maart 18:30 uur Boeteviering
Dit is geen H. Mis 
Zondag 29 maart 11:00 uur Hoogmis – Palmzondag - 
Gezinsviering
Jaardienst voor:
Marlies Blom-Demandt en Chrit Blom
Woensdag 1 april 18:30 uur Rozenhoedje 
Vrijdag 3 april 15:00 uur GOEDE VRIJDAG 
Kruisweg
Vrijdag 3 april 19:00 uur Goede Vrijdagviering
Maandag 6 april 11:00 uur 2e PAASDAG Hoogmis
Jaardienst voor:
Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners
Hoogmis voor:
Mia Salden
Woensdag 8 april 18:30 uur Leesmis 
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
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H. Martinus Born

Extra collecte

Op 14 maart en 5 april wordt er 
tijdens de H. Mis een extra collecte 
gehouden voor het onderhoud 
van onze parochiekerk.

Koffiedrinken

Op 14 maart en 5 april  drinken wij 
na de Heilige Mis gezamenlijk in de 
sacristie een kop koffie/thee. 

U bent van harte welkom.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u op donderdag 
tussen 14:00-17:00 uur opgeven 
in het parochiekantoor, 
Bronstraat 2A, of per e-mail aan 
info@parochieborn.nl.

In de Heer overleden

5 januari 
Huub Bucks, 
82 jaar

22 januari 
Els Mattijssen-
Notermans, 
92 jaar

Dat zij mogen rusten in de 
vreugde en de vrede van de Heer.

Heilige Missen

Onder voorbehoud van 
wijzigingen zal in 2026 op de 
volgende bijzondere kerkelijke 
dagen in Born een Hoogmis zijn.
Donderdag 14 mei  
Hemelvaartsdag 11:00 uur 
E.H. Communie 
Zondag, 24 mei 1ste Pinksterdag: 
09:30 uur Hoogmis en aansluitend 
Sacramentsprocessie
Vrijdag, 12 juni: 18:30 uur 
Vormselviering
Zondag, 16 augustus 
Maria ten Hemelopneming: 
09:30 uur Hoogmis 
(Geen mis op zaterdag,  
15 augustus)
Zondag, 25 oktober: 14:30 uur 
Allerzielenlof
Donderdag, 24 december 
Kerstavond: 18:30 uur 
Gezinsviering

Lezing over Lijkwade van Turijn

Op woensdag 25 maart om 20.00 uur zal Pastoor Martin Otto 
een lezing geven over de Lijkwade van Turijn. De lezing zal 

gehouden worden in het parochiekantoor Born, Bronstraat 2a.  
Iedereen is welkom. 
De lijkwade van Turijn is een linnen 
doek die bewaard wordt in de Dom 
van Turijn en waarop een beeld van 
een lichaam met kruiswonden te zien 
is. 
Sommige christenen beschouwen 
het object als de authentieke lijkwade 
waarin Jezus werd gewikkeld en 
begraven nadat hij aan het kruis 
gestorven was, en waarop Hij 
zijn authentieke beeltenis heeft 
achtergelaten.

Huispaaskaarsen

Evenals vorige jaren bieden wij u weer de mogelijkheid in het bezit 
te komen van een gezegende huispaaskaars.
Voor prijzen en voorbeelden zie bijgaande afbeelding.
U kunt deze huispaaskaars bestellen bij de contactpersoon van uw 
parochie.
Bij de bestelling dient u het verschuldigde bedrag te voldoen. U 
kunt uw huispaaskaars bestellen tot uiterlijk 8 maart 2026.
De bestelde huispaaskaarsen zullen op 4 april tijdens de Paaswake 
in Buchten worden gezegend.

Huwlijksviering

Op zondag 8 maart zullen Loek 
Leurs en Sanne Leurs-Tesselaar 
elkaar het ja-woord geven. 

We wensen we het aanstaande  
bruidspaar alvast een hele fijne 
dag en Gods Zegen.
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H. Catharina Buchten

Extra collecte

Tijdens de volgende missen is er 
een extra collecte op 7 maart voor 
de Bisschoppelijke Vastenaktie
op 21 maart voor het onderhoud 
van onze kerk en kerkhof

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u bestellen 
elke donderdag in de even 
weken in het parochiekantoor, 
Dorpstraat 34 Buchten. U kunt 
de misintenties ook opgeven 
bij Jac Hermans, Kerkvonderen 
32 Buchten of via mail:  
pc-buchten@parochieborn.nl

Extra collecte

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk zal 
worden gehouden op zondag 1 
maart en op Paasmaandag 6 april.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u opgeven bij 
Netty de Vries, Adelaarstraat 16 
Holtum, tel: 046-4856889 of per 
mail pc-holtum@parochieborn.nl

H. Martinus Holtum

Ontmoetingsmiddagen 

Elke tweede vrijdag van de 
maand is om 13.30 uur een 
ontmoetingsmiddag in het 
parochiekantoor Buchten. 
Meestal wordt er een spel gedaan, 
maar soms zijn er onderlinge 
gesprekken.  
Eindtijd is rond 15.30 uur. 

In de Heer overleden

27 december 2025
Mia Fiddelaers-
Beckers
95 jaar

28 januari 2026
Mia Mains-Peerbooms
89 jaar
Dat zij mogen rusten in de 
vreugde en vrede van de Heer.

Gedoopt

Op 25 januari is door het doopsel 
in de kerk opgenomen:

Loua Meijers, 
dochter van 
Ken Meijers en 
Rachelle Hoofwijk

Wij feliciteren de 
ouders en vragen Gods hulp bij de 
opvoeding van hun kind.

In de Heer overleden

4 januari
Lenie Dieteren-Moors       
94 jaar

Dat zij moge rusten in 
de vreugde en vrede 
van de Heer.

Vastenactie

Ook dit jaar zullen de vastenactiezakjes huis aan huis worden opgehaald. 
Het ophalen zal gebeuren in week 13 en/of week 14, dus vanaf maandag 
23 maart tot en met paaszaterdag 4 april. (Per route of collectant kan de 
ophaaltermijn dus verschillen). De vastenactie is ook dit jaar weer in zijn 
geheel bestemd voor het missiewerk van Pater Huub Wagemans in de 
Congo. Laten wij, in deze onzekere tijd, denken aan onze naasten, die 
het nog talrijke malen moeilijker hebben dan wij.
Zo ook in de Congo. De voorbijgaande jaren is er al heel veel veranderd, 
maar er moet nog veel gebeuren. Laten we daarom gezamenlijk ook 
voor onze naasten in de Congo zorgen. 
Mocht u niet thuis zijn en toch gaarne een donatie doen dan kunt u deze 
ook overmaken op bankrekeningnummer NL 98 RBRB 098.28.17.789 
t.n.v. P.J.H. Wagemans, met vermelding donatie voor de Congo.
Namens Pater Huub Wagemans en vooral de kinderen van de 
Congo hartelijk dank voor uw gave. Van harte bij u aanbevolen.  
U vindt de vastenactiezakjes in dit parochieblad.

Kerkgebouw Buchten

Zoals bekend zal de St. Catharinakerk in Buchten worden gesloten. Het parochiebestuur heeft aan de  
Mgr. R. van den Hout, Bisschop van Roermond verzocht om de St. Catharinakerk, gelegen aan  
Kerkvonderen 7 te 6122 CK Buchten aan de goddelijke eredienst te onttrekken.  
Volgens planning wordt het decreet medio maart  afgekondigd en openbaar bekend gemaakt.  
De feitelijke sluiting vindt plaats als de nieuwe bestemming en eigenaar bekend zijn.
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H. Catharina Grevenbicht

Opgeven misintenties 

Bij voorkeur opgeven via e-mail: 
pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
of via een briefje in de brievenbus 
van onze contactpersoon.  
(briefjes liggen achter in de kerk)

Extra collecte 

Op de volgende zondagen is er 
een 2e collecte:
8 maart voor onderhoud van  
onze H. Catharinakerk
5 april (1e Paasdag) voor de 
Parochiële Caritas.

In de Heer overleden

17 januari 
Mia Ruber-Smeets 95 jaar
26 januari 
Pierre Vola 70 jaar
Dat zij mogen rusten in de 
vreugde en de vrede van de Heer.

Processievlaggen

Deze zijn te koop bij: 
Fieny Janssens, 
Aan de Greune Paol 46, 
Grevenbicht, tel: 046 4857673
De kosten bedragen € 15,- per satuk.

Presentatiemis communicanten Grevenbicht - Obbicht

Vandaag laten we ons lichtje schijnen, klein maar helder, zacht en 
puur. Na vandaag gaan we Jezus volgen op ons avontuur.
Als aanstaande communicanten willen wij graag van de gelegenheid 
gebruik maken om ons aan eenieder voor te stellen.
U bent van harte welkom tijdens 
onze presentatiemis op zondag  
8 maart om 11 uur in de Heilige 
Catharina kerk te Grevenbicht. 

Foto achterste rij (v.l.n.r.):  
Ruben Moret, Ella Hurxkens,  
Sepp Halbersma, Noa Veeders.

Foto voorste rij (v.l.n.r.):  
Finn Vossen, Chloë Hermans,  
Nout Ubachs,  Nora Lemmens, 
Noah Vossen.
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H. Willibrordus Obbicht

Extra collecte

Op zondag 29 maart wordt de 
2e collecte voor de Vastenactie 
gehouden.

Koffiedrinken 

Op zondag 15 maart en zondag 
12 april bent u na afloop van de 
weekendmis weer van harte welkom 
in het parochiezaaltje voor een gezellig 
onderonsje onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

Filmavond in Obbicht

Op woensdag 4 maart en 1 april 
bent u weer van harte welkom. De 
filmavonden zijn gratis en worden 
gegeven in het zaaltje naast de kerk 
om 19:30 uur. Altijd een aparte film 
met discussie achteraf bij een kopje 
koffie of thee.

Opgeven misintenties

Misintenties kunt u doorgeven 
bij Jan Hermans, Maasstraat 39  
06 40471067. U kunt hiervoor 
ook terecht in de sacristie voor 
of na de H. Mis. 

In de heer overleden

2 januari
Tillie Munsters-Op den Kamp 
85 jaar
26 januari
Lambert Quix 
78 jaar

Dat zij mogen rusten in de vreugde en 
vrede van de Heer.

Het CAP organiseert Solidariteitsmaaltijd t.b.v. India

Op donderdag 5 maart, organiseert de Stichting CAP uit Born, de 
jaarlijkse solidariteitsmaaltijd. Dit jaar steunen we Miriam en Theo 
Bartels uit Limbricht, die zich al sinds 2012 actief inzetten voor 
verschillende projecten in India, met de opbrengst van de avond. 
Miriam en Theo zetten zich o.a. in voor weeshuis Sree Chitra Home 
in Trivandrum. De opbrengst van de solidariteitsmaaltijd zal gebruikt 
worden voor het aanleggen van bakken voor het verbouwen van 
groenten bij het weeshuis. 
De solidariteitsmaaltijd wordt gehouden in de Harmoniezaal, 
Koestraat 8 in Obbicht van 19.00 tot ongeveer 21.30 uur.  
Na de opening om 19.00 uur, eten we samen een eenvoudige 
maaltijd, zoals mensen in India deze eten. Vervolgens zullen Miriam 
en Theo ons in woord en beeld meenemen naar India. Zij zullen ons 
meer vertellen over de verschillende projecten waar 
ze zich voor inzetten. We zullen op deze avond ook 
kort aandacht hebben over hoe de opbrengst van de 
solidariteitsmaaltijd in 2025 is besteed door Stichting 
Kumi Hospital in Uganda. 
We vragen een bijdrage van € 10,00. Te betalen 
op de avond zelf. Daarnaast zijn er spulletjes te 
koop, o.a. afkomstig uit Afrika, Peru. De gehele 
opbrengst van deze avond gaat rechtstreeks naar 
de mensen in India. Iedereen is van harte welkom.  
Opgeven om deel te nemen kan door een berichtje 
te sturen of te bellen met Corine, 06-12384253 
smitscorine@hotmail.com of Fransien, 06-13551984 
fransienvdbeek@home.nl  Graag vóór 1 maart. 
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KinderpaginaKinderpaginaKinderpaginaKinderpagina

PRIJSVRAAG!!!

Langs welke weg is Maria naar Jezus gegaan, onderweg kom je 
letters tegen die een zin vormen. Kun jij deze zin vinden?

Vier kinderen hebben de de puzzel in de 
vorige uitgave van het  parochieblad.

De oplossing was: ‘God is alles’

De gelukkige winnaars zijn: 
Fé Bos, Jara Cörvers,  

Bobby van sloun en Fien Stassen

Heb jij de puzzel opgelost? 
Stuur je oplossing naar e-mailadres: 

kinderpagina@parochieborn.nl 
 �(met naam, leeftijd en adres)� en maak 

kans op een leuk prijsje! 

Elke keer kiezen we uit alle goede 
inzendingen drie winnaars. 

Wat je kunt winnen?�Laat je verrassen!

Inzenden uiterlijk 22 maart 


